6 ilde daha 
sıkıyönetim uygulaması başlad 


ANKARA (ÖZEL) 

Dün sabah saat 7.00'den itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Siirt İllerinde de sıkıyönetim uygulaması başladı. Böylece sıkıyönetim ilan edilen illerin sayısı 19'a çıkmış bulunuyor, 

Bu arada Sıkıyönetim kapsamına alınan 6 ilin Sıkıyönetim Bölgeleri ve Komutanlıkları belirlendi. 

Başbakanlık Basın Danışmanlığından konuya ilişkin verilen bilgi şöyle: 

“Adana, Kahramanmaraş, Gazi. 
antep ve Adıyaman illeri Sıkıyöne- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 8'de) 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Sorumluluk altına 


bi, 


Eylem Birliği üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah mermi ve sahte polis kimlikleri bulundu 


THKP-C Eylem 
Birliği” nin on üyesi yakalandı 


1. İzmir'de AP İlçe binasını iki kez bombaladılar. 

2. Küçükçekmece ve Kızıltoprak İş Bankasi şubelerini soydular. 


3. Tütünçiftlik Zi- Ya raat Bankasını soyma- ya kalktılar. Altı güvenlik görevlisi yaralandı. 

4. TBMM Başkanının evini kurşunladılar 

5. Ankara ABD Boing şirketi kurşunladı. 

6. Emniyet genel müdürlüğü kurşunlandı. 


Heyet, Ankara'da iki ya da üc hafta kalacak 


IMF HEYETİ ILE GÖRÜSMELE oa YENİDEN BALAD 


Waşhingion” da IMF Yönetim 
Kurulundan geçecek 
Çin Vietnam’ ın baska ülkelerdeki birliklerini geri çekmesini istedi 


© IMF raporu 
Türkiye” de fiyat artış' hızının yavaşladığını öne sürüyor 
DIŞ HABERLER SERVİSİ Masası Şefi Charle» Hanoi'de Çin-Vietnam görüşmeleri sürürken bir a-Woddward başkanlığın- çıklama yapan Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Çin'in, Viet- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 5'de) A (Devamı Sa, 7 Sü, 5'de) f 


ALİ COLAY 


ŞAMİL TUNCAY BEŞTOY 


ANKARA (ÖZEL) 

5 aylık bir aradan sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Türkiye arasin- daki görüşmelere dün yeniden başlandı. Türkiye 


Sıkıyönetim, DİSK'in gösterisini resmen yasakladı 


“Taksim'de miting düzenleyenler ağır girecek” 


© işçiler, TKP'nin de bulunduğu DİSK mitingine katılmama eğiliminde 


©DISK yöneticileri henüz bir açıklama yapmadı 


İŞÇİ SERVİSİ 

Kamuoyunda 1 Mayıs'la ilgili tartışmalar sürerken İstanbul 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri yayınlayarak "1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlamaya teşebbüs edecek dernek, parti ve işçi teşek külleri yöneticilerinin ağır sorumluluk altna gireceğini" belirtti ve "'Emni- 


(Devamı Sa, 7 Sü. 8'de) 


Mataracı, istifa eden üç CHP'li için “onlar AP'lilerle görüşmez” dedi 


İZMİR (THA) 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı CHP'den istifa eden Doğulu üç milletvekilinin AP'lilerle görüşecekleri yolundaki iddialar konusunda "Bu üç arkadaşım AP'den kimselerle görüşmezler, bir defa kafanızdan silin bunu" dedi. 

İzmir'de THA muhabirine bir demeç veren Mataracı erken seçimin söz konusu olup olmadığı yolundaki bir soruyu şöyle cevapladı: 

"AP olun, MHP ol- 


(Devamı Sa. 7 Sü, 7'de) 


Esrarengiz 
Yüzbaşı 
Mehmet Ali 
Çeviker ve arkadaşları yargılandı 


ANKARA (ÖZEL) Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da yapılan bir seri operasyonla “teşekkül halinde patlavwcı madde imal ve nakil suçlarından sanık Mehmet Ali Çeviker, Gabriel Aktürk, Ökkeş Çokuçlu ve Mustafa Açılım Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde dün yargılandılar. 

Hakim Albay Nurettin Suer'in duruşma hakimliği yaptığı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için başka güne ertelendi. Mahkeme, ayrıca sanık yüzbaşı Meh- 

(Devamı Sa, 7 Sü. 5'de) 


DGB, 
Turan Emeksiz”i anma töreni 


düzenliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Devrimci Gençlik Birliği (Merkez DGB) 28 Nisan 199'ta şehit düşen Turan Emeksiz'i anmak üzere mezarı başında bir tören düzenledi. 

DGB tarafından yapılan açıklamada, bütün gençlik, öğretim üyeleri, basın ve halkı Anıt Kabir'de düzenlenen bu törene katılmaya çağrıldı. 

Törenin 28 Nisan Cumartesi günü saat 10.30' 
da yapılacağı bildirildi. 

DGB'nin açıklamasında şöyle denildi: 

"28 Nisanda gençlik içinden yükseltilen yurtseverlik ve birlik ruhu- 

~ (Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


NISAN 1979 
500 KURUŞ 


"Bizimle ilgili ilginç haberi veren gazete de bu oyunun düzenleyicisi rolündedir” 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BURHAN GARİP ŞAVLI 


Şavlı, CHP’ den istifa edeceği 


yolundaki haberi yalanladı 


ANKARA (ÖZEL) 

Önceki gün Hürriyet gazetesinde CHP'den istifa edecekleri bildirilen CHP Kırşehir milletvekili Kılıç Sorgucu, Sakarya mil- 
(Devamı Sa, 7 Sü. 7'de) 


E 


Kahramanmaraş olayları davasında yargılanacaklar arasında 
2 polis ve 3 muhtar var 


her z 


@ Bugünkü zor şartlarda bazı asgari noktalarda birleşemezmiyiz? 


İzmir Ticaret Odası Başkanı Soyer: 


en 


a a i A 


daha çok m 


taz” 


NETERA VENSA EA YNT 


İZMİR (ÖZEL) 


Ege Bölgesindeki ticaret odalarının il ve ilçe yöneticileriyle ortaklaşa düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer, ülkenir içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerin çözümü için güçlü hükümetlere her zamankinden daha 


çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 


© Türkekonomisi 
1977” nin başından beri bitkisel hayattadır 


ADANA (AA) 

Altı askeri savcı tarafından hazırlanarak Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanlığına sunulan Kahramanmaraş katliamı ile ilgili iddianamede, haklarında kamu davası açılan 763 
(Cevamı sa,7, sü.3'de) 


içinde bulunduğumuz sorunların birkaç parlamenterle kurulan aritmetiklerle çözülmesinin ve bu doğrultuda guğlü tedbirler alınmasının mümkün olmadığını söyledi. 

Bugünkü zor şartlarda siyasi ve mesleki bütün güçlerin asgari noktalarda bir- 


leşmesinin hayati önem taşıdığını belirten Soyer, "ortada siyasi kuruluşları" iaf ebeliğinden başka birşey Oo görünmemesin” den" yakındı. 

Daha sonra ayrıntılı olarak ekonomik konular üzerinde duran Soyer, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlarin yeni ortava cıkmadığını, 

(Deyamı 42.7, sü.6'da) Bir asistan 

n aranan anarşistler” 
listesine dahil edildi 
ANKARA (ÖZEL) 

Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Bankualık ve Sigortacılık Yüksek Okulu asistanlarından Ercan Enç, basına bir açıklama yaparak, hiç bir anarşik olayla ilgisi olmâdığını açıkladı. g 

Ercan Enç isminin, 23 
Nisan tarihli Hürriyet gazetesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı bildirilen "'Aranan anarşistler" listesin- de yer aldığını, ancak kendisinin halen Bankacılik ve Sigortacılık Yüksek Okulunda doktora çalışmalarını sürdürdüğünü ve aranmadığını belirtti. 

(Devamı sa.7 ,sü.8'de) 


ye 


UE A 


Bu insanlar mı bölücü? İş, sosyal güvence toprak ve su isteyen bu insanlar mı? 


Güneydoğuda nüfusu 


yüzde 90'ı sosyal güvenceden yoksun 


© Diyarbakır da 800 adet traktör pulluğuna karışlık, 
28 bin 244 adet karasaban bulunuyor 


HABER MER 


Türkiye'de son günlerin en önemli tartışması Doğu sorunu tü rineydi. Bazıları, bu bölge insanını yok saydılar. Bazıları, bölü: lüğün içerden körüklendiğini iddia ederek Sovyet faaliyetine gözlerini kapadılar. „Ancak bölge halkının özgürlük, iş, toprak ve güvenlik isteğine çoğu kez kulak veren olmadı. Rakamlarla, bölg nin durumundan bazı görüntüler sunuyoruz. 


(Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


İ 


h 


Sina Çıladır 


ilkten, Acıpayam'dan gönderilen şu mektubu (biraz kısaltarak) okuyalim: 

Sina Abi, 

Bizim en büyük sorunumuz; işçiden, köylüden, emekçiden yanayiz diyen sahte devrimciler... Faşistleri susturduk. Ancak, piyasada- ki sahte solcular şimdi de bize saldırıyor. Doğru-dürüst gazetemiz Aydınlık'ı dahi okutmuyorlar. Gördükleri yerde "İşte Aydınlık revizyonistleri" deyip saldırıyorlar. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Bu ortamda derdimizi ancak siz anlarsiniz. Sütununuzda sorunlarımızı görürsek çok sevineceğiz. 


Şimdi de, İstanbul-Çamlıdere Lisesinden gönderilen bir başka mektu- ba göz atalım: 

Sayın Sina Abi, 

Ben bir lise öğrencisiyim. Bizim müdürü burada herkes "solcu" bilir, Fakat, aslında, okuldaki solculara eziyet eder. Solcuların notları daima kırıktır ve bizlere faşist baskı yapıhyor. Bir lise öğrencisi burnundan kan gelinceye kadar dövülür mü? Saçları üç numara kesilir mi? Bunları ancak bir faşist yapar. Çünkü dövülenin suçu sizin Aydınlık gazetenizi okumaktır. 

Mektuplar elyazısıyla yazılmış, ancak imzasız, Sadece ilk mektupta bir rümuz ve şöyle bir not var: "İsmimin açıklanması benim için sakıncalıdır" 

"Sakınca"'nın nedeni, belli! . . 

Son gürlerde yukarıdakilere benzer (imzalı-imzasız) başka mektuplar da aldık. Yurdun dört-bir yanından “sahte solcu''lardan ya da "sahte devrimciler''den şikayet ediliyor. 
Mektupların ortak özelliği, Aydınlık okurlarına yönelik saldırıların teşhiri isteği... 

Biz bu sütunlarda fikre karşı zorbalık uygulamanın hiç bir işe yaramayacağını birçok kez belirttik. Gene aynı şeyi söylüyoruz: Fikirlerini beğenmediğimiz bir kişiye apansız bir yumruk atabilir ve gözünü şişirebiliriz. Bu mümkündür, Ama, o kişinin gözünü şişirmekle ya da başını yarmakla fikirlerini, dünyaya bakış açısını değiştirebilir miyiz? Mesele bu kadar basittir! Ama anlaşılıyor ki bazı genç arkadaşlar, kimbilir hangi türden oportünizmin-revizyonizmin etkisi altındaki unsurlar, devrimciliğin eleştiri, ikna, birleştirme gibi en temel ilkelerinden habersizler. 

Ama, örneğin Acıpayam'dan bize yazan Aydınlık okuru bundan haberli. Nerden mi belli? Sadırganlara aynı yöntemle yanıt vermemesin- den... Sadece, "Ne yapacağımızı şaşırdık"' diyor, 

Acıpayamlı okurumuz bir bakıma haklıdır. "Devrimci"'lik iddiasındaki kimselerin, kafalarını çalıştırmak yerine yumruklarını çalıştırma- 


nasıl birlesecek 


Sayın Aydın Çelik, Lenin'den alıntılar yaparak "Bilinmeyen Sol" dizimizde bu grupları eleştirmemizin ilkelere aykırı olduğunu söylüyordunuz. 

Lenin sözünü ettiğiniz konuşmayı Parti kongresinde yapıyor. 
Yani Lenin parti içi eleştiriden bahsetmektedir. 

İkincisi Lenin bu konuşmayı kendine yönelen bir suçlamaya karşı yapıyor. Diyor ki, "Ben herhangi bir kimseye leke sürdü-Bümüz düşüncesini herhangi bir kimseye hakaret etmek, onu küçük düşürmek istediğimiz düşuncesini kesinlikle reddediyorum..." Yani Lenin sizin söylediğihizin aksine, siyasi mücadelenin "leke sürmek”, "küçük düşürmek" vb. şeklinde nitelendirmemek gerektiğini söylüyor. 
Bunu söylüyor ve arkasından da gerçek "leke sürmelerin" örneklerini vererek skandal ticaretine karşi olduğunu belirtiyor. Verdiği örnekler de Merkez Komitesi üyeleri hakkında asılsız ve kişisel dedikodular yapılmasıdır. Bu bakımdan Lenin'in aldığınız sözleri sizin fikrinizi desteklememektedir. 

Sizin eseştirinizin özüne gelelim. 
"Marksist ilke açık, başka bir hareketle ilgili bir mesele ise, dostça o harekete bildir" diyorsunuz. Bir kere öyle bir Marksist bir ilke yok. Eleştirinin tarzı ve aozu o hareketin niteliğine bağlıdır. Nitekim Lenin'den örnek verecek olursak, Lenin başta hatta aynı parti içinde yeralan Menşevihlerle devrim sırasında bırakın dostça uyarmayı. savaşmıştır. Çünkü menşevikler Beyaz 


Edi 
Meselenin özü 


ya çabalamaları, üstelik bu çabalarını devrimcilere karşı yoğunlaştırmaları, gerçekten de şaşırtıcı bir durumdur Ama ne yazık ki bir gerçek bu! 

Öyleyse ne yapmalı? 

Bir defa saldırganlara aynı yön temle yanıt verilmemelidir. Devrimci tutum, sadece devrimcilere karşı degil, fakat aynı zamanda faşizmin etkisi altındaki unsurlara karşı da ortak bir dil aranmasını öngörür. Bugün ülkemizde devrimciliğin ne olup ne olmadığını yeteri kadar kavrayamamış yüzbinlerce genç vardır. Gene bugün ülkemizde kafaları faşist fikirlerle allak-bullak edilmiş geniş emekçi yığınları vardır. Bizim görevimiz, temas edebileceğimiz en geniş sahte solcu veya “faşizan” unsurlara doğruları göstermektir, Onlarla ortak bir dil bulmaya çalışmalıyız. Bıkmadan. usanmadan siyasi gerçekleri anlatmaya çalışmalıyız. 
Ülkemizin ve halkımızın gerçek menfaatlorinin ne yandan olduğunu bir bir açıklamalıyız. . . 

Şu sorulabilir: 

—İyi ama bunların içlerinde öyleleri var ki, iflah olmaz! Ya bunlara karşı nasıl bir tavır takınılacak? 

Bunlara karşı uygulanacak mücadele yöntemi, teşhirdir. Her türlü zorbalığı ve bu zorbalığı besleyen ideolojik-siyasi temeli, mümkün olabilecek en geniş çevrelerde teşhir etmeliyiz. Meseleyi doğrudan halka götürmeliyiz. Halkın yargısına başvurmalıyız. Bu konuda cok kararlı ve cesur 


olmalıyız. Her türlü Zorbalığı halkla bütünleşerek defetmeye çalışmalıyız. 

Düello mantığı, devrimci bir mantık değildir. 

Sadece birkaç kişiye bile doğruları göstermek, sadece birkaç zorbayı bile teşhir etmek, devrim için önemli bir kazançtır. 

Böyle bir tutumu kimileri "'pasifizm" olarak niteleyebilir. Buna aldırmamalıyız. Gerçekte pasifizm, en geniş kitlelere siyasi gerçekleri cçıklamaktan yan çizmektir; ikna yöntemini kararlılıkla uygulamaktan, birleşebilecek bütün güçleri birleştirme 
çabasından kaçınmaktır; 15 

Size bir soru: 

—Gizlice duvarları boyamak veysi iki direk arasına gizlice bombalı mah- ya asmak mı cesurca bir girişimdir, yoksa devrimci fikirleri en geniş kitleler önünde mertçe açıklamak mı? 
Ağzını-yüzünü kapatıp sokaklarda lastik yakmak mı cesurca bir tutumdur, yoksa faşizmin etkisi altındaki unsurları devrim saflarına kazanma- ya çalışmak mı? .. 

Elbette ikincisi. . . 

Meselenin özü budur. 


Skandal | ticareti 


veldevlonik sikca iel 


eN Aydınlık meclisi 


FİKİR MEYDANI 


DİRENME Mİ, TESLİMİYET Mİ? 


EÇTİĞİMİZ ayda 

tüm İskandinavya ülkelerinin katıldığı Kuzey Konseyi Konferansı yapıldı. Kuzey Konseyi, İskandinav ülkeleri arasında kültürel, ekonomik, politik ve haberleşme alanlarında işbirliğini geliştirmek ve derinleştirmek amacında olan bölgesel bir örgüttür. Konsey, genel olarak askeri konuları gündemine almamasına rağmen bu seneki toplantılarının iki gününü askeri konulara ayırmak zorunda kaldı. 
Buna, Finlandiya temsilcilerinden Erkki TOUMİO-YA'nın Konseyde yaptığı konuşma neden oldu. 
Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nin temsilcisi olarak Kuzey Konseyine katılan E.TOUMİ - OYA, bütünüyleRusya'nın çıkarlarına uygun bir tutum takındı. Hiç gereği yokken ve Konsey başka konular tartışırken söz alan TOUMİOYA,1975 Helsinki "'Güvenlik'' Anlaşmasını övdü. Kuzey Ülkelerinin,Sovyetler Birliği ile beraber böyle bir anlaşmayı ayrıca imzalaması "gerektiğini" ileri sürdü. Daha da ileri giderek Sovyetler Birliği ile askeri bir ''Kuzey Paktı" oluşturulduğu takdirde Kuzey Ülkelerinin güvenliğinin sağlanabileceğini savundu. 


TUOMİOYA'nın teklifleri derhal sert tepkilerle karşılandı. o Danimarka eski Dışişleri Bakanı K. 


B. ANDERSON, İsveç Mil- 


letvekillerinden Allan HERNELİUS, Finlandiyalı Ralf Friberg ilk tepki gösterenler arasındaydı. 

TOUMİOYA,. İsveç'te yurt savunmasının günün en çok tartışılan konusu olduğu bir zamanda yukârdaki sinsi teklifi yapmiştir. Teklif, Sovyet sosyal - emperyalizminin Avrupa'yı kuşatma ve hegemonya altına alma stratejisine uygundur. Aynı zamanda Yeni Çarların “"barış"' ninnilerinin tektarıdır. Diğer bir ilginç olay da, İsveç Sosyal Demokrat Partisi hükümetlerinin eski Savunma BakanlarındanA Iva MYRDAL ın da avnı günlerde vantı- 


ordunun yanında yeralmışlardı. 

Ayrıca biz bu grupları çok uyardik. Hatta birleşmek için çağrılar yaptık. İlkeleri tartışalım dedik. 1970 de Sosyalist Kurultay çağrımıza siddetle karşı çıkıldı. Bu dönemde Doğu Perinçek.Deniz Gezmiş'le mektuplaşmişti, 1 Doğu Perinçek Deniz Gezmiş'i maceracılığa karşı dostça uyarıyor, dostça eleştiriyordu. Ta o zamanlar- dan eleştiriliyor. 1976'da Kruşçev'in tezlerini reddedenlerle birlikte dergi çıkarma önerisi yapılyor. Hem aylık, hem haftalık dergimiz olduğu halde dergilerimizi lağveder, birlikte dergi çıkarırız deniliyor. Bu çağrıya kimi biz gençlik dergisiyiz diyerek yan çizdi, Halkın Kurtuluşu ise açıkça saldırıya geçti. Bu dedi, fırsat çılıktır. 


Buna rağmen 1977'de 1 Mayıs'ta gelecek tertibi gördük ve bize dergilerinde açıkça fırsatçı, oportünist “diye düşmanca tavır alan bu grupların ayaklarına giderek tekrar tekrar uyardık. Tertibin geleceği açık dedik. Halka karşı bir nebze sorumluluğunuz 


varsa buna alet olmayın dedik. 


Pasifist dediler, dergilerinde yine hücuma geçtiler. Sonuç; 1 Mayıs' ta büyük bir tertip düzenlendi ve 
36 devrimci katledildi. Ve arkasından sola hücum etmek için fırsat doğdu. Bütün bu hücumları da biz göğüsledik. Hani derler ya bir musibet, bin nasihattan iyidir. Bunlar musibetten de anlamadılar. Daha nasıl uyarabiliriz sizce? 

Bu gruplar bırakın bizim uyarımızı dinlemeyi, Aydınlık karşı- 


devrimcidir diyorlar. Kendi militanlarına, bu gruplara devrimci mücadele vermek için giren insanlara Aydınlık okuma yasağı koyuyorlar. Saldırı, cinayet bile kışkırtıyorlar. 

Ama her koyun kendi bacağından asılır misali, bu gruplar- daki her devrimci, isterse de yönetici durumda olsun, geçmişi geçmişteki uyarılarımızı gözden geçirmeli ve samimi bir şekilde, ciddi olarak Türkiye'deki solun durumunu incelemelidir. Olayların kendisi, Türkiye'nin gidişi başlıbaşına kör olmayan gözlere uyarıdı: Ve skandal ticareti diye nitelediğiniz "Bilinmeyen Sol" dizimiz de solun geçmişi ve gidişini göstermesi açısından uyarıdır. 

“Devrimcilerin ayrı ayrı bayraklar altında yürüyüp, birlikte vurmasından yanayım" diyorsunuz. Biz Türkiye solunun tek bir bayrak altında birleşmesini isteriz. Tek:bir amaç ve bu amaç için tek bir doğru olduğuna göre doğrusu da budur sanırız. Ama tek bir bayrak altında birleşme şartlarının olgunlaşmadığı, temel ilkelerde bir birliğin sağlanamadığı durumda örgütsel bağımsızlıklar korunarak daha genel bir hedef için birleşilebilir. Ama burada mesele hedefte birleşmektir. 
Tartışma konusu hedeftir. Ve "Bilinmeyen Sol" dizimizde sergilenen de budur. Kimi gruplar emperyalizmi, sosyal- emperyalizmi , faşizmi. toprak ağalığını değil, halkı, küçük esnafı hedef olarak seçmişlerdir. 

Eleştirilerimiz de burada dügümlenmektedir. 


BİTTİ 


Özer Yavuz Stockholm-İsveç 


ğı “orduyu dağıtma" ve yerine "'paralı askerliği" getirme teklifidir. Sosyal Demokrat Partinin yurt savunması siyasetini açıklayan Alva MYRDALteklifinde "İsveç'in işgal edilmesi söz konusu değildir" dedi. İsveç'e bir süper devlet tarafından saldırılsa dahi teslim olunması gerektiğini söyleyen eski savunma bakanı gerekçe olarak "İsveç'in bir saldırgana karşı koyamayacak kadar küçük ve zayıf bir ülke" olduğunu iddia etti. Asker besleme- ye, silah satın almaya ayrılan paraların "'toplumun hizmetine verilmesi"' gerektiğini de ekledi. 


Alva MYRDAL'ın teslimiyet politikası, kendi partisi içinde bile iltifat görmedi. İsveç Sendikalar Konfederasyonu Başkanı yaptığı bir konuşmada MYRDAL'ı sert bir dille eleştirdi ve "'Savunmanın temeli olarak genel askerlik sistemini korumak gerekir. Profesyonelleştirme sistemi kısa bir süre içinde halkın tepkisini çekecek ve toplumun demokratik gelişimi için bir tehlike oluşturacaktır"' diye cevap verdi. 


Merkez Partisi de genel askerlik sisteminin yurt savunmasının temel taşı olduğunu vurguluyor, Merkez Partisi milletvekillerinden Bertil JO-HANSONpartisinin önümüzdeki yaz tüm ayrıntılariyla açıklanacak: olan savunma programı üzerinde konuşurken şunları belirtti: "...Askeri bir saldırıya karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bunu bize genel askerlik sağlayacaktır. Askeri araçlarımizi modernleştirmenin yanısıra bir süper devletin ülkeyi işgali şartlarında başvurmamız gereken uzun vadeli direnmeye hazırlanmalıyız."" 


“*..Komünizme karşıyız fakat MAO'nun askeri siyasetlerine evet diyoruz. Düşman ilerlediği zaman çekilmeli, düşman durunca yıpratmalı, düşman yorulunca saldırmalı, düşman geri çekilince kovalamalı. Savunma kuvvetleriyle halk arasındaki bağları kuvvetlendirmeliyiz." 


İktidar Partisi olan 
Halk Partisi de Alva MYRDAÂL'ınteslimiyetçi önerilerine karşıdır. Halk Partisi öz olarak "'düşman neredeyse ona bulunduğu yerde karşı konmalıdır'' diyor. 


Askerler direnmeden yana 


İsveç, ordu içinde demokrasi talebinin askerler tarafından yıllardır savunulduğu bir ülkedir. İsveç ordusu içinde dayak, küfür, eziyet, angarya ve rütbelilere ayrıcalık tanımaya karşı verilen mücadeleler semeresini göstermeye başlamış durumda. 
İsveç askerlerinin artık sendikaları ve görüşlerini serbestçe yazıp çizdikleri gazeteleri vardır. Örneğin Vernplikts-Nytt isimli asker gazetesinde uzun süreden beri "'yurt savunması" tartışılıyor. 


Genelkurmay Başkanı Lennart Ljung, 21 Şubat 1979'da hükümete sunduğu Perspektif Planı 1' de "İsveç'e sürpriz bir saldırı riski her zamankinden fazladır" demektedir. Genelkurmay Başkanı, 2000 yılına doğru savunmada alınacak genel tedbirleri açıklamıştır. 
Planda düşman saldırısı- nin her türlü araçla ve pek çok yönden gerçekleşebileceği düşünülmekte ve bu nedenle savunmanın çok yönlü olması gerektiği belirtilmektedir. Genel planda iki süper devlet arasındaki çelişmelerin, çeşitli seviyelerde ve çeşitli yerlerde çatışmalara yolaçabileceği ve bunların Avrupa'ya siçratılabileceği ifade ediliyor. 


Genelkurmayın sraporu şöyle devam etmektedir: 


“Avrupa'nın güvenliği açısından İskandinavya" nın önemi gittikçe artmaktadır. Süper devletlerin bölgeyle olan askeri ilgileri yoğunlaşmaktadır. Sovyetler Birliği'nin Murmansk'ta askeri üs in- 


şa etmesi ve NATO'nun' 


Kuzey Denizi'yle olan bağlantısı, süper devletler arasındaki çelişki açısından değerlendirilmelidir. Baltık Denizi'nden dış denizlere açılma olasılığı devam etmektedir ve yine Baltık Denizi atom başlıklı füzeler taşıyan denizaltıları barındırmaya gelecekte de devam edebilecektir. Süper devletlerin etki alanlarını koruma çabaları İskandinavya'da siyasi veaskeri gerginliğin artmasına neden olabilir. 
Kuwvetli bir İsveç Savunması, O İskandinavya'da yumuşamaya ve dengeye önemli bir katkıdır." 


Genelkurmay, Sosyal Demokrat Alva Myrdal'ın aksine genel askerlik sis- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Sayın Karaoğlan 


teminden yanadır. Sonuç olarak İsveç Genelkurmayı Perspektif Planı 1'de teslimiyetçiliğe ağır bir darbe indiriyor ve yeni bir savaş ihtimali olduğuna ve buna karşı hazırlıklı olmak gerektiğine işaret ediyor. 


Il. Dünya Savaşında Danimarka'nın sosyal-demokrat iktidarı 


Savaş öncesi Danimarka'da Stauning başkanlığında sosyal demokrat bir hükümet vardı. Bu hükümet savaş bulutları Avrupa'yı O karartırken, sanki öyle bir şey yokmuş gibi Genel Askerlik Sistemini adim adım kaldırmaya koyuldu. 1940" 
da Danimarka ordusunun 


toplam asker mevcudu 9.400'e indirilmiş durumdaydı. Uzun vadeli 


bir planda ise ordunun tamamen kaldırılarak yerine yarı-askeri bir kuvvetin getirilmesi öngörülüyordu. Buna karşılık Versay Anlaşması'na aykırı olarak Almanya Genel Askerlik Sistemini geri getirmiş ve tüm gücüyle uygulamaya başlamıştı. 
Stauning, Nazi Almanyası'nı kınayan en ufak bir kararın altına imzasını atmadı. İskandinavya Ortak Savunma Gücü oluşturulması tekliflerini geri çevirdi. 

1939 yazında Danimarka Sosyal Demokrat Hükümeti Hitler'le "'Saldirmazlık Anlaşması"' im zaladı. Böylece Danimarka, Almanya'ya saldırmayacağına söz verdi! 

1 Nisan 1940'da Danimarka işgal edildi. Hitler, Stauning'e Nisan Bir yaptı. Danimarka ordusu direnmedi. Stauning işgal dolayısıyla halka yayınladığı bir hükümet bildirisinde diyor ki: 

"Halkın görevi Alman birliklerine karşı en ufak bir direnmeden dahi kaçınmaktır. Bu durum karşısında halk sakin olmalı, resmi makamların görevlerini zorlaştırıcı hareketlerden kaçınmalıdır..." 

Gene hükümet 1 Aralik 1942'de Danimarka Radyosunda şu açıklamayı yapıyor: 

"Alman savunma kuvvetlerine sabotaj ve diğer yıkıcı hareketlerde bulunanlara karşı hükümet en sert tadbirleri sürekli olarak uygulayacaktır." Açıklamanın devamında, özellikle gençler uyarılıyor. Alman kuvvetlerine karşı hareketlerin ''Ana- 


yurdun çıkarlarına aykırı olduğu!!!" iddia ediliyor. 
Teslimiyetçi hükümet Alman işgal kuvvetlerini de “savunma kuvvetleri" olarak gösteriyor. 


Danimarka burjuvazisinin tümü de teslimiyetçi değildi elbette. Danimarka'da bulunan bir diğer parti başkanı Christmas Möller daha başından Hitlerin saldırı emellerini tesbit etti ve hükümeti savunmayı kuvvetlendirmesi için uyardı. 
C. Möller, Hitler istilasın- dan sonra bir işgal parlamentosunda çalışmayacağını belirterek istifa etti, Direnişi örgütleyenler arasına katıldı. 

Savaşın başlarında İsveç de güçsüz bir orduya sahipti. Nitekim Almanlar daha sonraları İsveç'i bir geçiş bölgesi, Norveç'e ve Finlandiya'ya atlama tahtası olarak kullandı. 

Ancak 1943 yılının 
Mart ayında İsveç hükümeti direniş kararı aldı. 
Bu karar bir broşür olarak tüm ülkeye dağıtıldı. 
Mart Mektubu olarak da anılan bu kararda şöyle deniyordu: 

“İsveç kendini savunmak istiyor, kendini savunabilir ve kendini savunacak! Asla teslim olmayacağız! Direnmenin kalktığını yazan her bildiri sahtedir!" 

Broşürde . işgalcilerle ortak hareket edenlerin cezalandırılacağı, direnişe katılmanın hir vatan borcu olduğu da yazıyordu. 

Mart Mektubu 1962'- de Sosyal Demokratlar tarafından artık geçersiz ilan edildi. 1969'da hükümet tarafından kabul edilen "Eğer Savaş Çıkarsa'' isimli broşür ise Mart: Mektubundaki direniş ruhunu işlememiştir. 

1976 da alınan bi. kararla da işgal şartlarında 


hükümetin, parlamento- nun ve resmi kurumların çalışmasını o yasaklayan 


madde kaldırılmıştır. 

1978'de kabul edilen bir kararın ismi "İşgal Şartlarında Resmi Kurumların (o Çalışmalarını Düzenleyen Kurallar"'dır. 
Hakim:sınıfların bir kesimi işgal şartlarında çalışma- nın planlarıni daha şimdi- den yapmaktadır. "İşgal Şartlarında Resmi Kurumların Çalışmalarını Düzenleyen Kurallar"'da hükümet, parlamento ve diğer resmi kuruluşlar çalışmalarını işgal halinde de sürdürebilir denmektedir. Buna göre direniş gereksizdir. Çünkü direniş halinde gereğin- den çok insan ölebilir. İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin teslimiyetçi kanadı,Danimarka'yı Hitler'e teslim eden Stauninglerin izinden gitmek istiyor. 


Halka güven ki, o da sana güvensin 


Ben bir işçiyim. Ta Cizre' den Mersin'e çalışmaya geldim. Sen belki bilmezsin. ama tüm Türkiye halkı biur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Doğu halkına bak madılar. Doğu halkı yolsuz, okulsuz, susuz, elektiriksiz, fabrikasız, hastanesiz. 

Öbür taraftan Demirel olsun, Ecevit olsun, Erbakan olsun, Türkeş olsun bunlar giderler, zenginlerle Hilton Otelinde konuşurlar. Zenginler bunlara o söylermi, “Döviz yok zam yapın. başbakanlar da "tabii" der. 
"Siz söyledikten sonra her şey olur" Kimi Amerika'ya, kimi Rusya'ya koşar. "Abi dövizimiz 


yok, nolur bizlere yardım 


edin." Onlarda şart ko- 


şarlar. 'işçi ücretini kısıtlayın, her ay zam yapın, sendika kurmasınlar grev 


yapmasınlar." 
Amerika der ki "ben üs kuranım.". "Tabii" 


derler. Rusya der "Ben devleti ipotek altına alayım." ." Tabii" derler. 
“Nasıl olsa günlerimiz sayılıdır. Her ay maaşımıza zam gelsin, dış ülkelerde eğlenelim yeter. Bize ne yahu, kim kimi öldürüyor, kim açlıktan ölüyor, kim işsiz, kim işten tazminatsız, kim işinden kovuluyor." 

Ama bu değirmen taşı böyle dönmez. Bir gün elbet o taşın buğdayı veya suyu biter. Sayın Bay 


Ecevit, 'bu yolu izlemeye gerek yok. Hani 1977 seçimlerinde fabrika işçinindi, hani MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulacaktı. Yarınlar halkındı, hesap günü yakındı. Galiba bunların hepsini unuttun. 


Köy tefeci zenginin, kamçılı şiş göbekli ağa- nın elinde. MHP ve Kontrgerilla her gün halkın üstüne silah sıkıyorlar, yurtsever demokrat savcıları, profesörleri, öğretmenleri, gazetecileri, işçileri, öğrencileri TİKP üyelerini, şehit ediyorlar. 
Hala devletimizi işgal ediyorlar. 

Sayın Başbakan Ecevit, Gerçek bir halkçıysan bu tür sahte ak gün- 


lerden bahsetme. Gerçek ax günlerden bahsetmek istiyorsan bütün süper güçlerin ellerini kır ve devletimizden uzaklaştır. Devleti, yani, fabrikayı, köyü, işbirlikçi patrondan ve ağadan tefeciden kurtar. Sen o zaman dövize bak olacak mı, olmayacak mı, yani halka güvenki, halk da sana güvensin. Halkın dediğini yapacaksan yap artık. 
Yapmayacaksan günlerimiz sayılıdır, biz maaşımıza zam yapalım, bu taş böyle dönsün, dersen bir gün taşın hammaddesi biter. Ama yarın seçim yaklaşırsa sen, AP, MSP ne yüzle halkın karşısına çıkacaksınız. 

Sefik Turan 


a 


lütfü oflaz 


Lambaya püf de!.. 


Ispartalı şivesiyle "Yanmış..." diyordu Süleyman bey, en son telefon konuşman zda. Ekliyordu ardından da: 

“Haberinin tamamı yanış..." 

Yanlış olan haber neydi? Küçük bir bölümünü hatırlatalım: 

"İstanbullu işadamlarına; Güniz Sokaktaki evinde geçen hafta bir yemek veren Demirelonlara hitaben-' Üç büyük şehri yeniden kazanmak zorundayız. Kırsal alanlarda durumumuz iyidir. Üç büyük şehri kazanmadıkça tek başımıza iktidar olmamız hayaldir.' dedi" (6 Mart 1979, Aydınlık) 

Kapalı kapılar ardından çıkartılan bu haberimizin tamamı önce Aydınlık, ertesi.gin Günaydın, öbürgünde (o Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanıyordu. 

Yayınlanıyordu ama AP Genel Başkanı bu haberi valanlıyordu: 

Yalanlıyordu ya bakın 21 Nisan 1979'da Partisinin Ankara İl Divanı toplantısında nasıl kom 

“Üç büyük şehri yeniden kazanmak zorundayız. Bu üç ilde durumumuzu düzeltirsek tek başımıza iktidar oluruz. ..". 

Süleyman bey, 1,5 ay evvel yalanladığı haberi 1,5 ay sonra kendi ağzıyla- doğruluyordu yani. 

Ağzına sağlık iyi yapıyordu. 

Bize de, kendileri adına yaktığımız iki mum- dan birini söndürmek düşüyordu. Nitekim zevkle söndürüyoruz işte. Püfff!... 

**k* 

Bu arada o da başkalarının lambalarına “püf” deme hazırlığı içerisinde görünüyor. 

Görünüyor çünkü; gözü gibi koruduğu not defterinin en son sayfasında, şu cümle göze çarpıyor: 

“Son yurt gezilerimiz göstermiştir ki; muhalefet, partimize yarıyor. İddia edilenin aksine AP tabanı MHP'ye değil, MHP tabanı AP'ye kayıyor..." 

Hımmm... Ana muhalefet liderinin; işbaşın- daki hükümetin işini bitirme konusundaki isteksizliği, şimdi daha iyi anlaşılıyor. 

Anlaşılan şöyle düşünüyor: 

"Hükümeti yıkıp da n'apcem? Yine eski ortaklarımla hükümet mi kurcem? Kurup da kıratın budunu kurda mı yedircem? Yok öğle yağma..." 

Ama huzuruna AP'li parlamenterlerin biri gidip, biri geliyor: 

"Beyefendi bazı bağımsızlar Sizinle görüşmek istiyor. Ne dersiniz?" 

"Kalsın derim." 

"Peki onlar kalsın ama, CHP'den üç milletkN istifa etti. İsterseniz bu çatlağı büyüteim?" 

"İstemem kalsın." s 

Ansızın Erbakan Hocayla, Başbuğ Alpaslan da katılıvor mu koroya: 

"Biraraya gelelim, hükümeti düşürelim." 

Hele Türkeş açık çek veriyor: 

“Başkanlığınızda kurulacak bir hükümeti kayıtsız-şartsız desteklerim. Bakanlık falan da istemem. Yeter ki hükümeti devirelim..." 
"Acele etmeyelim Albayım, biraz bekleyelim..” 

Bekliyor Süleyman bey. Bize öyle geliyor ki; hükümetin kendiliğinden düşmesini, MHP'nin azanda kalan -son dişlerinde sökülmesini bekiyor. 

Veee... Hükümetin lambasını söndürmekten çok, DP ile MSP'den sonra MHP'nin lambasına da olanca nefesiyle "Püff" demek istiyor!... 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Ateşli ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullamlan ilaçların genel adı. 2) Müzikte, bir parçanın ağır ve görkemli çalınacağını gösteren belirteç - Anasına düşkün. 3) Demirbaş eşyanın yıpranma payı olan paranın, azar azar biriktirilmesi. 4) Bir harfin okunuşu - o Tersi 


tarım. 5) Işyen, Kripton'un simgesi - 


büro 


bilde birli - Vücudumuzun bir bölümü. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Denizde bir teknenin devrilip ters dönmesi, 2) Şöhret, ün - Hastalık bulaştıran zararlı bir hayvan. 3) Oğlak ve yengeç dönenceleri arasında kalan alan. 4) Tersi sanat yapıtlarını ilgilenenlerin beğenisine sunma-Kimya'dalityum'un simgesi. 5) Bir tür kışlık ayakkabı - Bir geçmiş zaman takısı. 
6) Tersi bile bile, isteyerek. 7) Kanun - Tersi rütbece küçük olan. 8) İyileşmek, düzelmek - Ses. 9) Büyük çaplı saldırı. 10) Tersi bazı sıcak deniz istiridyelerinin içindençikarılan Jeğerli taşlara denir. 11) Çakının yarısı -Pijama desenli derisi olan, Afrika 


şeği. 12) Tersi yabancı - Aylık. 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


Bir emir. 6) Tersi kazanç - Donuk, parıltısız - Giysi. 7) Ara vermeden, durmaksı zın-Tersi utanma. 8) Tersi İstanbul'un bir ilçesi - Iskam- 


yeryüzü yayınları 
Isteme adı esi Pk 1384 Sirkeci IST Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok No:4 


Bir zamanlar Şah rejimine ve Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden İran halkı, şimdi de Sov- 


yet desteğindeki Taraki yönetimine karşı gösteri yapıyor. 


Afganistan hükümetinin, 


Tahran'ı içişlerine karışmakla suçlaması üzerine 


yönetimi aleyhinde gösteriler yapıldı 


@ Homeyni, Callud ile görüştü 

© İran-Fas ilişkileri yeniden kurulacak 

© Sah döneminde görev almış polis ve askerler için af çıkarıldı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Afganistan Devlet 
Başkanı Taraki'nin sık sık İran'ı tehdit eden demeçler vermesi ve "'İran' ın Afganistan'ın içişlerine karıştığını" iddia etmesi üzerine İran'ın Tahran ve Meşhed kentlerin- de Kabil rejimine ve Rus ya'ya karşı gösteriler Yapıldı. 

Göstericiler iki ülkede yaşayan Müslüman halkın dost olduğunu belirterek, Kabil rejimine karşı olanlara zulmedilmesini kınadılar. 

Öte yandan İran hükü- 


met sözcüsü Amir İntizam, hükümetinin, Afgan hükümetinin son günlerde İran'a yönelttiği uygunsuz sözleri protesto etmeye hazırlandığını belirtti. 

Başkent Tahran'daki gösteriler sırasında Afganistan ve Sovyetler Birliği büyükelçilik binaları etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. 


İRAN—FAS 
İLİŞKİLERİ 


Fas diplomatik kaynakları, iki ülke arasın- 


<5 kıtadan 


KISA HABERLER 


VARŞOVA PAKTI KONSEYİ TOPLANDI 


NATO Nükleer Planlama Grubunun Florida da yaptığı toplantının hemen ardından Varşova Paktı Birleştirilmiş Kuvvetleri Konseyi çalışmalarına Polonya'nın Başkenti Varşova'da baş- 


ladı. Sovyet mareşal ğında toplanan 


Viktor Kulikof başkan-Konseyin NATO Nükleer 


Elanlama Grubu toplantısının değerlendirileceği 


ileri sürüldü. 


MOSKOVA ÖZEL SABOTAJ BİRLİKLERİ EĞİTİYOR 


Sovyetler Birliği'nin eğittiği bildirildi. 


botaj Birlikleri 


son günlerde Özel Sa- 


Fransız Ge- 


nel Kurmay Başkanlığından yapılan açıkla- 


maya göre, 


Rusya'nın 


"Kızıl Ordu"' içinde 


eğitmeye başladığı özel sabotaj birliklerinin sayısı 800'.. Bu özel sabotaj birliklerinin görevi savaş esnasında karşı tarafın savunmasını işlemez 


hale getirmek. 


ÇİN HALK CUMHURIYETI TİCARET BAKANI ATİNA'YA GİDİYOR 


Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Li Çang 7 kişilik bir ticaret heyetiyle birlikte Cuma günü Atina'ya gelecek. Çin Ticaret Bakanı, Yunan Ticaret Bakanı Panayotopulos ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda çeşitli toplantılar yapacaklar. Bu görüşmelerden sonra Yunanistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin biyük ölçüde genişlemesi bekleniyor. 


Bu durumda i hracatla 


uğraşan Yunan firmaları, 


Yunanlı armatörlerden sonra Çin ile ticaretten yararlanacak ikinci büyük grup olacak. 


DOĞU ALMAN MAKAMLARI 
IKI MUHALIFI TUTUKLADI 


Doğu Alman, 


ve Stephan Heim adındı 


makamları Robert Havman aki iki rejim muhalifini 


"Döviz kaçakçılığı"' yaptıkları iddiasıyla tutukladı. Geçtiğimiz hafta içinde Doğu Berlin yöne- 


timi tarafından alınan 


bir kararla ülke içinde 


Batı Alman markı ile yapılan alışverişler kısıt- 


lanmıştı. 


dakı ilişkileri yumuşatacak bir adım atılarak, 

İran yetkililerinin başkent Tahran'da Fas büyükelçiliğinin açılmasını kabul ettiğini bildirdiler. 

Fas: kaynakları ayrıgelecek ay Fas'ta yapılacak İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına İran'ın bir heyet göndermeyi kabul ettiğini açıkladılar. 

Devrik Şahın 22 
Ocakta Fas'a gitmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler soğumuştu. 

HOMEYNİ-CALLUD 

GÖRÜŞMESİ 

İran'ı ziyaret eden 
Libya Başbakanı Callud .dini lider Ayetullah Homeyni tarafından kabul edildi. Kapsamı açıklanmayan Homeyni-Callud görüşmesi 45 dakika sürdü. 

Tahran'daki siyasal kaynaklar, Callud'un ziyaretinin başarıya ulaşmasını ''Musa Sadr sorununuń"'çözüme kavuşmasına bağlıyorlar. 

Aynı kaynaklar geçtiğimiz Eylül ayında Libya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ortadan kaybolan Lübnanlı şii lider Musa Sadr'ın akibeti hakkında Callud' 
un İranlı yetkililere ''kuşkuları giderici" bilgi verdiğini bildirdiler. 

HOMEYNİ AF 
ÇIKARDI 


Dinì lider Ayetullah Homeyni'nin Şah döneminde görev almış polis ve askerler için af ilan ettiği bildirildi. 

Bu arada Tahran'daki Devrim Mahkemesi, Şah dönemi görevlilerinden 
28 kişiyi beraat ettirdi. 

Bu arada aynı karara bağlı olarak "Homeyni Komiteleri" bundan böyle jandarmaya bağlı olarak çalışacak. 

Öte yandan İran hükümeti, az maaş alan devlet memurlarının maaşlarını iki katına çıkarmaya karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, yüksek maaş alan memurlarımnücretlerinin ise önemli oranda indirildiği bildirildi. 

NAGADEH'E 

İLİŞKİN İDDİALAR 

İran'ın Kürt bölgesindeki Nagadeh kentinde ateşkesin sağlanmasında sonra İran Kürdistan Demokratik Partisi askeri birliklerin çevredeki köylüleri yerlerinden ettiği, başka yerlerde oturmaya zorladığını iddia etti. 

İran Kürdistan Demokratik Partisinin Tahran'daki temsilcisi Celal Gadani yeterli önlem alınmadığı takdirde Kürtlerle Türkler arasındaki çatışmaların ülkenin diğer bölgelerine yayılacağını söyledi. 


ca, 


İSRAİL SAVUNMA BAKANI WEİZMAN İLE GÖRÜŞEN MISIR BAŞBAKANI VE SAVUNMA BAKANI: 


"Filistin sorunu çözülmedikçe barış olmaz" 


© ABD, özerklik görüşmelerine Filistinlilerin de katılmasını istiyor © Habbaş, Arap zirvesi talep ediyor 


© Enver Sedât'la görüşen Çavuşesku Cenevre konferansı önerdi 


KAHİRE (AJANSLAR) İsrail'in Sina yarımadasında geri çekilme sorununu Mısır'lı yöneticilerle görüşmek üzere önceki gün Kahire'ye giden İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman, temaslarını 


İşgal altındaki Filistin topraklarında devriye gezen İsrail askerleri 


BM TARAFLARIN ANLAŞMASINI SA ĞLAMIŞTI İsrail. ateş-kese rağmen saldırılarını dün de sürdürdü 


BEYRUT 

Birleşmiş Milletler Örgütünün Beyrut temsilcisi Samir Şambar, BM'nin arabuluculuğu sayesinde 
25 Nisan gece yarısı, bölgede ça- $ 
tışan taraflar arasında ateşkesin” 


sağlandığını açıkladı. 


Ateşkesi anlaşmasına rağmen, İsrail hava ve deniz birlikleri, geitibaren Güney 
Lübnan'da özellikle Sayda kenti 


ce yarısından 


yöresinde yoğun bir bombardı- 


man ateşine başladı. 
Kurtuluş Örgütü de İsrail birliklerinin ateşkes anlaşmasını ihlal 
Beyrut'un 40 


ettiğini açıkladı. 


kilometre 


Filistin 


güneyindeki kentinin top atışları yüzünden hasar gördüğü bildirildi. 

Batılı ajanslar, İsrail'in çaramba gecesi imzalanan ateşkes anlaşmasını 4 saat boyunca ihial ettiğini ancak perşembe sabahı bölgede durumun nisbeten sakin olduğunu bildirdi. 

Bu arada FKÖ lideri Arafat, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a bir mektup göndererek, İsrail saldırılarının bir an önce kesilmesi için çağrıda bulundu. 

Öte yandan Filistin “Wafa” ajansı, Beyrut'un hava güvenliğini 


Sayda 


sağlamak amacıyla Suriye uçaklarının başkent semalarında keşif uçuşları yaptığını belirtti. 


IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI 


BEYRUT'TA 


Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi, Lübnan hükümeti yetkilileri ile bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Beyrut'a gitti. Hammadi'nin, Bağdat Konferansında alınan Mısırı tecrit etme kararları konusunda da Lübnan yönetimine bilgi vereceği öğrenildi. 


NATO Planlama Grubu Toplantısı sona erdi 


@ Toplantıda SS-20 füzeleri ayarında yeni bir füzenin yapılması 

üstünde duruldu 


Fr 


DIŞ 


Rusların kısa bir süre 


topraklarına kısa menzilli SS-21 roketleri yerleştirdiği bildirildi. 

Haberi veren New York Times gazelesi Doğu Almanya'ya yerleştiri- 


len SS-21 roketlerinin hedef aldığını 
Bonn o yetkililerini 

likeye karşı o uyardı. 
Savunmu Bakanlığı ise 


ya'yı 


dan gelen bir haberle bu olaya karşı 


| cephe almayı reddetti. 


| 
l 
| 
İ manya sınırına yakın Doğu Almanya 
| 
| 
| gelecek 


FLORİDA (AA) 
Florida'daki Homestead Hava Üssünde iki gün süren NATO Nükleer Planlama Grubu toplantısı sona erdi. 
ABD Savunma Bakanı Harold Brown, düzen- 


HABERLER 
SERVİSİ 


önce Batı Ai- 


Batı Almanvurgulayarak teh- 

Bonn'daki 
Washington" 


diği gibi 


da kalıyor. 


açılacağından 


lediği basın toplantısında Sovyetler Birliği'nin mevcut hızla askeri yönden güçlenmeye devam ettiği takdirde beş veya on yıla kadar Avrupa'da üstün duruma geleceğini söyledi. Bu nedenle, 


E REEE) 


Rusya, D. Almanya'ya 6-21 roketleri yerleştirdi 


Carter ile Brejnev arasında önü- | müzdeki aylarda yapılacak olan "Si- l lahsızlanma" görüşmelerinden önce Rusya'nın böyle bir girişimde bul lunması Washington'da kuşkuyla kar- | şılandı. New York Times gazetesinin bildirdiğine göre bazı Amerikan çev- | releri kısa menzilli silahlarla, silah- l lanma yarışında yeni bir safhanın l 


çekiniyorlar. Bilin- 


SALT görüşmelerinde stratejik silahlar ve uzun menzilli roketler üzerinde duruluyor. Öte yandan kısa ve orta menzilli roketler şimdilik SALT görüşmelerinin dışın- 


Dünya kamuoyu, Rodezya'daki seçimleri geçerli saymıyor 


© ABD ve Almanya yeni yönetimi tanımadığını açıkladı 


SALİSBURY 
Rodezya'da yapılan sahte seçimlerin ardından çeşitli başkentlerden yapılan açıklamalarda yeni yönetimin meşru olmadığı belirtildi. 
Washington'da basına bir açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell, Başkan Carter ın,Güney Afrika politikasmda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. 
ABD'nin Rodezya'ya uyguladığı ekonomik am- 


bargoyu ve cezai önlemleri sürdüreceğini belirten Powell, Rodezya'da yapılan seçimlerin meşruluğu konusundaki şüphelerin ortadan kalkmadığını tekrarladı. 

Öte yandan İngiliz parlamentosunda konu ile ilgili olarak yapılan tartışmalarda, Muzoreva yönetiminin meşru bir hükümet olmadığı görüşü ağır bastı. 15 gün boyunca Rodezya'da bulunan bir İngiliz senatörü, se- 


çimler boyunca yerli halka "maddi ve manevi baskılar yapıldığına şahit olduğunu"' açıkladı. 

Bu arada , Federal Almanya Dışişleri Bakanı dün Bonn'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın seçim sonuçlarını ve yeni yönetimi (o tanımadığım açıkladı. Dışişleri Bakanı Hars Diectrich Genscher, “Bütün tarafların katılmasıyla Rodezya sorununun çözülebileceğini" belirtti. 


“Dengesizliğin önemli boyutlara ulaşmasını engellemek için NATO ülkelerinin buna karşı önlem alması gerektiğini" söyledi. 

Brown ayrıca NATO' 
nun Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki silah üstünlüğünü en kısa zamanda kıracağını öne sürdü Brov/n, Nükleer Planlama Grubu toplantısında Avrupa'da bir nötron bombası yapımına deinilmediğini, ancak, 1972'den bu yana Avrupa'da geliştirilen "Lan: ce" füzesinin kuvvetli 

n Oo başlıklarıyla donatılabileceğini belirtti 

Bu arada altı savunma bakanı "Pershing" füzesinin (o geliştirilmesi ve Sovyet "SS-20” füzesi ayarında yeni bir füzenin yapımına başlanması konuları üzerinde durdu. 


Federal Almanya 
Dışişleri Bakanı mayısta 

H r 
Arabistan'a gidiyor 
FRANKFURT (OZEL) 

SDP Genel Başkanı ve Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher Mayıs ayı içinde Suudi Arabistan'a gidecek. Bonn'da SDP çevresinden alınan habere göre Dışişleri Bakanı Genscher'in bu arada daha başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceği tahmin ediliyor. 


sürdürüyor. Weizman, 


-dün gece Başbakan Mus- 


tafa Halil tarafından verilen yemekte yaptığı konuşmada, İsrail'in, Güney Lübnan'da "Filistinlilerin tedhiş hareketlerine karşılık verdiğini" iddia etti. 


Başbakan Halil ise cevabi konuşmasında 
"Orta Doğu'da Filistin sorunu çözülmedikçe topyekün bir barışın gerçekleşemeyeceğini" açıkladı. Başbakan Halil, konuşmasında bazı Arap ülkelerinin Mısır'a karsı aldığı önlemlerin banş anlaşmasını etkileyemeyeceğini ileri sürdü. 


Mısır Savunma Bakanı General Kemal Hasan Ali ilede görüşen Weizman dün Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından kabul edildi. 


Kemal Hasan Ali, İsrail Savunma Bakanına Güney Lübnan'daki son gelişmeler konusunda duyduğu kuşkuları belirteceğini açıkladı. 


öte yandan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Lübnan da Mısır'la olan diplomatik ilişkilerini kesti. 


ABD'NİN AÇIKLAMASI 


Beyaz Saray sözcüsü 
Jody Powel dün Washington'da yaptığı bir açıklamada, Mısır-İsrail Barış anlaşması (o metinlerinin teati törenine değinerek, "Arap dünyası içindeki karışıklığa son vermenin en iyi yolu, yakında başhyacak olan görüşmelerde Filistinlilerin temsil edilmesidir" dedi. 


Bilindiği gibi, barış anlaşması metnine göre teati törenini izleyen bir ay içinde Batı Şeria ve Gazze'de özerklik sorununu çözmek için görüşmeler başlayacak. 


ÇAVUŞESKUSEDAT 
GÖRÜŞMESİ 


Sina Oo yarımadasında 
BM kontrolü altındaki bir kasabada anlaşma metni- nin teati töreni gerçekleşirken, Mısır Devlet Baş- 


kanı Enver Sedat, 
18 günlük Afrika gezisini tamamlayan Ro- 


manya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'yu kabul etti. İki Devlet Başkanı arasında yapılan görüşmeden sonra = manya heyetinin yayınladığı bir bildiride, "Orta Doğu'da topyekün barış için BM denetiminde bir Cenevre Konferansının" toplanmasının gerekli olduğu ileri sürüldü. 


HABBAŞ'IN 
CEZAYİR ZİYARETİ 


Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lideri Habbaş Cezayir başkentinde hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Habbaş, bhavaalanında yaptığı açıklamada, Mısır-İsrail barış anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerinin acilen bir zirve toplantısı yapmalarını önerdi. 


MISIR BLOKSUZ 
ÜLKELER ZİRVESİNE ÇAĞRILIYOR 


Ürdün başkenti Amman'ı ziyaret etmekte olan Küba Ulaştırma Bakanı Antanio Battle, Mısır" ın eylül ayında Havana' da yapılması kararlaştırılan 6.Bloksuzlar Zirvesi- ne çağrılacağını ileri sürdü. 

Öte yandan, Birleşik 
Arap Emirlikleri haber ajansı Mısır'in Arap Bankaları Federasyon'undan çıkarıldığını bildirdi. 


(Aydırılıkfi 


y? 
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Fransa Devlet Başkan: Giscard d'Estaing 


Fransa Devlet Başkanı | Moskova'ya gili | 
Giscard d” Estaing-Brejnev görüşmelerinde 


“yumuşama” ve ikili ilişkiler ele alınacak 
PARİS 3 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Es- 1 
taing 3 günlük resmi bir “çalışma gezisi " yap- 5 
mak amacıyla dün Moskova'ya gitti. Giscard d' Estaing'i Moskova havaalanında Leonid Brejnev karşıladı. Fransa Devlet Başkanına Dışişleri t Bakanı ile Ticaret ve Endüstri Bakanı refakat ği ediyor. Giscard d' Estaing Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev ve diğer yetkililerle "Yumuşama’; ikili iliçxiler. ve uluslararası sorunlar konularında temaslarda bulunacak. 

Mart ayı sonundayapılması tasarlanan ancak Brejnev'in hastalığı gerekçesiyle ertelenen bu å gezi sırasında Fransız devlet başkanının, Moskova yetkilileri ile “Yumuşama” ve barış konu- Ji sundaki görüş ayrılıklarını tartışacakları öğrenildi. Bilindiği gibi Fransa, "Yumuşama" meselesinin güvenlik sorunundan ayrı olarak ele alınmaması gerektiğini belirtiyor. 

Brejnev-Giscard d'Estaing görüşmelerinde Sovyetler Birliği devlet başkanının Fransa'dan yeni mali ve ekonomik taleplerde bulunacağı d tahmin ediliyor. 


Giscard d'Estaing'in Moskova gezisi 26 Nisan tarihli Fransız gazetelerinin birinci haberini oluşturdu. 
Günlük İktisad gazetesi "Les Echos", SovyetlerBirliği ile yapılan ticaretin ve ekonomik ilişkilerin bir süredir durduğunu: hatırlatarak, Giscard d'Estaing'in gezisi sırasında yeni anlaşmaların imzalanabileceğini belirtiyor. 

Fransız Komünist Partisinin yayın organı "L'Humanite''gazetesi ise, “Yumuşama "sözcüğüne Paris ile Moskova'nın değişik anlamlar verdiğini yazıyor ve Giscard d"'Estaing yönetimini "anlayışsızlıkla" suçluyor. 

Sosyalist Parti yanlısı "Le Matin" gazetesi ise, mi- 4 
zahi bir üslupla kaleme alınan makalede, "Yumuşama" sözcüğünün bütün resmi belgelerde sık sık geçtiğini, ancak silahlanma yarışının sona ermediğini kayde- ` 


~ 


diyor. 
"Radikal sağcı" olarak nitelendirilen "L'Aurore" gazetesi, ""Giscard'ın Moskova'ya yüz veren siyaseti- 


ni"' eleştiriyor. Gazete, Şaba ve Kamboçya'nın işgalinden sonra Paris-Moskova ilişkilerinin gerginleştiğini hatırlatarak şunları belirtiyor: "Yumuşama Moskova'nın bir Truva atıdır. Kremlin bu araçla, ve kötü í niyetle ülkemizin iç işlerine karışabilmektedır. Sovyet 

emperyalizmine karşı Fransa'da var olan genel kanı * 
artık dayanılmaz bir raddeye gelmistir." 4 


z 


İdi Amin ; 
KENYA'YA 
İLTİCA ETMEK İSTEYEN 


İdi Amin'in askerle mayın tarlalarında parçaland 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Tanzanya desteğindeki Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi birliklerinin Başkent Kampala'yı ele g - çirmesine rağmen ülkede çatışmalar hâlâ deva ediyor. Devrik lider İdi Amin'in halen nerede oldu ğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak eski rejime bağ askerler, tam bir dağınıklık içinde ve bir yağma o dusu gibi davranarak, Kenya sınırına doğru kaç, yorlar. Batılı ajanslar, İdi Amin'e bağlı çok sayı askerin Kenya'ya geçmekisterken mayın tarlaları da can verdiğini bildirdi. 
, Öle yandan Yusuf Lüle başkanlığındaki ye hükümet ülkede istikrarı sağlamak için ekonomü önlemlerin yanı sira, uluslararası alanda da eğ 


rini geliştiriyor. 


ilm ği, mn LE m “aym İLME amma min Sani maal İM 


En» ler. 


| 


Bera ği 


imamasi, 


27 Nisan 1979 


Asgari ücretin 


1 Mayısa kadar açıklanması 
bekleniyor 


©Türk-İş asgari ücretin 1 Mayısa kadar açıklanmasını talep etti Asgari ücretin 5300 lira civarında tespit edileceği öne sürülüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Asgari Ücret Tespit” Komisyonu dün yeniden toplanarak çalışmalarına 


. başladı. Komisyonun: ça- 
“lışmalarını kesintisiz sür- 


dürerek, asgari ücretin | Mayısa kadar açıklanması bekleniyor. 

Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar haftada 
Bir keretoplanarak çalışmalarını (o sürdürüyordu. 
Çalışma Bakanlığı yetkilileri, yeni asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olması için çalıuldığını belirtirken, Türk 

İş İcra Kurulu da, asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak 1 Mayıs'a kadar açıklanmasını talep etti. 

Komisyona yakm çevrelerce yeni asgari ücretin 

5100ile 5300 arasında saptanacağı öne sürülüyor 


Bolu Sendikalar Birliği Basın Sözcüsü ve Ağaç-İş 


Düzce Subesi Başkanı Salim Çakır: E 4 
Di 


“Ana maddelere yapılacak 


zamları 


ücretlere 


yansıtacak tedbirler 
“a = ga yy getirilmelidir 
© Düzce'de ağaç sanayiinde 202 işyerinden 195'inde çalışan işçiler sigortasız ve asgari ücretin altında çalışıyorlar 


BOLU (ÖZEL) 


Bolu Sendikalar Birli- i basın sözcüsü ve Türkş'e bağlı Ağaç-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Salim Çakır, asgari ücret tespiti ve Düzce'deki ağaç Sanayiindeçalışan işçilerin sorunlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 


Basın-İş Mersin Şube Başkanlığına Abidin Zeynel secildi 


MERSİN (ÖZEL) 


Mehmet (o Parku'nun istifa etmesiyle boşalan Basın-İş Mersin Şube Başkanlığına Yönetim Kurulu kararıyla Abidin Zeynelçok seçildi , 


Mehmet Parku sağlık durumu ve işlerinin çokluğunu neden göstererek 


bir süre önce istifa etmişti. 

Abidin Zeynelçok Başkanlığa getirildikten sonra yaptığı konuşmada bu yönetim kurulunun kısa sürede başarılı olması için tüm gücünü seferber edeceğini, basın işçisine layık. olmaya çalışacağını söyledi. 


“Şu anda çalışmalarını sürdüren, Asgari Ücret Tespit Komisyonun- da; gere” hükümet temsilcileri, gerekse bizleri temsilen katılan temsilcilerimizin ortalama beş kişilik bir işçi ailesinin geçimini sağlayacak bir ücreti, işveren temsilcilerine de kabul ettirmelerini tabanda çalışan kimseler olarak bekliyoruz. 
Bununla birlikte asgari ücretin tespitinden sonra da, temel ana maddelere gelecek herhangi bir zammın oranı kadar asgari ücrette de bir artış sağlanacak tedbirler getirilmelidir. Hiç bir bölge ve işkolu gözetilmeksizin asgari ücretin aynı düzeyde saptanmasını biz işçi sınıfı olarak istiyoruz. 

"Bugün Düzce'de irili ufaklı 202 ağaç ssanii işleyen fabrika ve kereste atölyesi bulunmaktadır. 
Bunlardan ancak 7 tanesi sendikal hak ve özgür- 


C 


Tek Ges-iş İstanbul Şube 


Başkanlığına yeniden Beyhan Tınbıl seçildi 


© Genel Kurulda bir konuşma yapan Bank-Sen Eğitim Müdürü Sıtkı Coşkun “bizi DİSK'ten kimse atamaz” dedi 


© Genel Başkan Selahattin Sayın DİSK'e yönettilen eleştirileri cevapladı 
© TKP yanlıları son anda liste çıkarmaktan vazgeçtiler 


ISTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Tek Ges- 
İş Sendikası İstanbul Şu besi Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da Aile Düğün Salonunda yapıldı. Şube Başkanlığına yeniden Beyhan Tımbıl seçildi. Sahte TKP yanlıları Genel Kurulda ayrı bir liste çıkaramadilar. 


318 üyenin katıldığı 
Genel Kurulda Divan Başkanlığına, sendikanın Ankara Şube Sekreteri seçildi. Sahte TKP yanhsı olarak tamnan Divan Başkanının Genel Kurul boyunca, muhalefete söz hakkı tanımadığı, konuşmalara müdahale ettiği gözlendi. Divan Başkanının anti-demokratik tutumlarını protesto eden bir grup işçinin salonu terk ettiği görüldü. 

“Genel Kurula konuk olarak katılan DİSK 
Genel Başkan Vekili 
Rıza Güven konuşma yapmazken, Bank-Sen Eğitim Müdürü Sıtkı Coşkun bir konuşma yaparak, ihraçlarla (o ilgili olarak DİSK' eleştirdi. 
ve "Bizi DİSK'ten kim- 


se atamaz" dedi. Sıtkı Coşkun'un konuşması sırasında, Bank-Sen'den 


getirilen bir grup İGD' li "Tabansızlar İstifa" 


"Haydi 1 Mayıs 79'a" 
diye sloganlar attılar. 
Genel Kurulda sahte 


“TKP yanlısı olarak bilinen Enerji-Der İstanbul Şubesi Başkanı Turan Ooİncereis'de bir konuşma yaptı. 
Tek-Ges-İş Genel 
„Başkanı Selahattin Sayın da Genel Kurulda bir konuşma yaparak, TKP'li- 


“lerin DİSK'e yönelttikle- 


ri eleştirilere cevap verdi. 
DİSK'in tek tip tüzüğünü savunan Selahattin Sayın, bütün sendikaların tek tip tüzüğü uygulamalarını istedi. 

Genel Kurulda okunan birkaç sayfalık Çalış- 


ma Raporunda İstanbul Şubesinin 1974 yılına kadar adı var kendi yok. 
olduğu belirtilerek, şube çalışmalarının Genel Merkez tarafından baltalandığı görüşüne yer verildi. 
SEÇİMLER 


Genel Kurul önces; seçimlere 3 liste katılacağı söylenmesine rağmen sahte TKP yanlıları son anda liste çıkartmaktan vazgeçtiler. Bir süre önce Genel Merkez tarafından Şube Başkanlığıgörevinden alınan Bey- 


han Tımbıl yeniden aday olurken karşısına Celal Yılmaz Başkanlığında ayrı bir liste çıktı, 

318 üyenin oy kullandığı seçimde Beyhan Tımbılın listesi 50'ye yakın oy farkıyla seçimi kazandı. Beyhan Tımbıl Şube Başkanlığına, Sebahattin Altınay Şube Sekreterliğine getirildi. 
Yönetim Kurulu da Burhan Melekenoğlu, Cema! 
Avcı, Köroğlu Gültekin, Cevdet Bayraktar, Ali Eryürek, Cafer Doğan, İbrahim Sarı ve Mehmet Aydır'dan oluştu. 


Yol-İş Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı 


Mehmet Bamyacı 
Şube Başkanı seçildi 


KAYSERİ (OZET) 
Kısa adı Yol-İs olan Karayolları İşçileri Sendikası Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki gün süren Kongreye Kayseri, Niğ- de, Nevşehir, Yozgat ve çevre bölgelerden gelen işçiler katıldı. Eski yönetim yeniden işbaşına getirildi. Yol-İş Başkanı Mehmet Bamyacı Karayolları işçilerinin haklarını almada yeni bir adım atacaklarını söyledi. 
Genel Kurulda konuşan delegeler sendikanın birçok siyasi partilerin yan kuruluşları durumuma getirildiğini, işçilerin yıllarca sendikaya ödenek ödeüikleri halde, bu kesilen paraların işçi lehi- ne kullanılmadığını açıkladılar. Sendikanm çalışma Oo kadrosuna ve me- 


murlara fuzuli yere fazla ödenek verildiğini, eğitim fonu için yüzde 5 
kesinti olmasına rağmen şimdiye kadar işçilere sendikal eğitim yapılmadığını, araziye çıkan işçilerin yatm”, yeme yb. 
çalışma saatlerine prim verilmediğini, muvakkat işçilerin aylık kırıntılarından, o kesintilerinden kesilmeler olduğunu belirttiler. Delegeler sendikanın ve yöneticilerin şefler ve şube müdürleriyle işbirliği yapmasını işçilere baskıya yönelmesini sağladığını, bölgeler- de yapılan delege seçimlerinde bile üç kağıtçılık yapıldığını, delege seçimlerinin önceden bildirilemeden sendika ve işveren işbirliğiyle yangından mal kaçırır gibi yapıldığını söylediler. 


A 


lüklerine kavuşmuştur. 
Geride kalan 195 işye- 


“rinde bırakalım sendika- | 


yı, işçilerin sağlığı ile ilgili sigorta bile yoktur. 
Ücretler ise asgari ücretten düşüktür. Hükümetimizin işçi kardeşlerimizin bu acil sorunlarına ciddi olarak eğilmesini ve bu sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir denetim mekanizmasını faaliyete geçirmesini bekliyoruz. 

"Bölge Çalışma Müdürlüklerinde personel müfettişi eksikliğinin giderilmesi ve bu müfettişlerin biz çalışan işçiler- den yana gerçekçi bir yapıya sahip olmaları bu sorunlara belli ölçüde çözüm getireceği inancındayız." 


mL 


Erdemir işçileri yetki sorununun bir an önce çozumunu istiyor 

EREĞLİ (ÖZEL) 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalannda yetki sorunu, çözümü gecikiyor. Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü yetki için başvuran Devrimci Madeniş ( Sendikasıyla Türkiye Maden-İş Sendikasından üye fişlerini 
6 Nisan günü istemişti. 
Aradan geçen 20 güne rağmen Bölge Çalışma Müdürlüğünün bir karar verememesi işçiler arasında tepki yaratmaya başladı. İşçiler "Biz sendikamızı seçtik. Devrimci Maden-İş saflarında kenetlendik. Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararını uzatması çok şaşırtıcı" diyorlar. 

", 
Akbank'ta imzalandı 

İSTANBUL (ÖZEL) 

Akmen Sendikasının 
Akbank işyerlerinde 10 
bin: emekçiyi kapsayan grev kararı alması üzerinde dün, sendika ile Akbank Genel Müdürlüğü arasında anlaşmaya varılarak toplusözleşme imzalandı. 

İmzalanan sözleşme ile Akbank emekçilerinin ücretlerine 1.yıl için 5600, ikinci yıl için 6 bin lira zam yapıldı. Yakacak yardımı 4500, öğlen yemeği ayda bin lira, kıdem zammı her yıl için 125 lira olarak belirlendi. Ayrıca 6 maaş ikramiye verilmesi de kararlaştırıldı. 

Sözleşme ile şeflere 1000-1500, müdürlere ise 2900-6000 lira makam tazminatı ödenmesi de kabul edildi. 


ANİ 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

BAHÇEKAPLİSTANBUL 

3000 Kg.SODYUM ALGİNAT veya MUADİLİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Eskişehir Basma Sanayii Müessesemizin ihtiyacı 3000 Kg. Sodyum Alginat: veya, Muadili, kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satınalına- 


caktır. 


1) Teklif verme son günü 9.5.1979 günü saat 


17.30'a kadardır. 


2) Teklif zarflarının üzerine 3523/79 dosya numaramız ile teklif verme son günü belirtilerek en geç saat 17.30'a kadar Müessesemiz veya Sümerbank İstanbul Şubemiz giriş hollerindeki TEKLİF ATIM KUTUSU'na atılmış olması, posta ile gönderildiği takdirde teklifler 2.bir zarf içinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde gönderilmesi lazımdır. Posva'daki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaya- 


caktır. 


3) Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanuna tabi olmayıp, teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar ter- 


cih edilecektir. 


EL 


si, kıymeti, adedi, evsafı: 


sokağında 747 ada 5 


maya çıkarılmıştır. 
Satış şartları: 
1-Satış 

14,30'a kadar Üsküdar 1 


raflarını geçmek şartı ile bedelle alıcı çıkmazsa en 


bu miktar kadar milli 


satış bedelinden ödenir. 


caklardır. 
4 Satış bedeli hemen 


arasındaki farktan ve 7 


Gayrimenkulün açıkartırma ilanı Üsküdar 1 İcra Memurluğundan Dosya No:1978/1030 Talimat 


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cin-Üsküdar küplüce mahallesinde küplüce yolu 


miktarlı 5 katlı 12 daireli 3 dükkanlı apartmanın 6/240 arsa paylı bordum katta 2 nolu dükkanın tamamı 350.000 TL. bedelle açık arttır- 


1/6/1979 Cuma günü saat 14 den 


arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas- 


baki kalmak şartiyle 11/6/1979 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kiymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi veya 


mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harc ve masrafları alıcıya aittir Birikmiş vergiler 


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- 


çinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
maddesi gereğince ihale feshediler. İki ihale 


filleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. (10 TL pul gönderildiğinde) 

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/1030 T sayılı dosya numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. .18.4.1979 


(Basın: 14104-410) 


A N 


parsel sayılı 431.80 m2 


.ci İcra Dairesinde açık 


ihale olunur. Böyle bir çok artıranın taahhüdü 


bir bankanın teminat 


veya verilen mühlet i- 


10 faizden alıcı ve ke- 


(Basın: 3168—412) 


İşci Servisi 


1977'nin kanlı 1 Mayısı'ından sonra DİSK tabanında hoşnutsuzluğun artması ve sosyaldemokrat çizgiye yakın olan bazı sendikaların mücadelesi sonucunda 
Rus (Beşinci Kolu 
DİSK'in tepesinden devrildi. 

DİSK Yönetimi 

değişti ama 

kafalar değişmedi 


Abdullah Baştürk Başkanlığındaki - yeni 
DİSK yönetiminin 77 
1 Mayıs'ından dersler 
çıkarması, bölücülük ortamını ve kuşkuları ortadan kaldırması, birliğe ve işçi sınıfının bütünlüğüne hizmet etmesi beklenirdi. Ama 


bu gerçekleşmedi. TKP' 
li sendikacılarla kişisel 


lar bir gün uyanacak mı? 


planda yürütülen didişme, revizyonist fikirlerle uzlaşmayı beraberin- de taşıyordu. 


DISK yönetimi 
1978'de 1 Mayıs Kutlama Komitesinin başına 
1977 1 Mayıs'ının sorumlularından olan Maden-İş genel Sekreteri Mehmet Ertürk'ü getirerek daha baştan han kapısını :Uğursuza teslim ediyordu. Artık bu handa kimlerin konaklayacağını tahmin etmek zor değildi. 


Nitekim başta sahte TKP'liler olmak üzere 77 provokasyonuna ortam hazırlayan her türlü sahte solcu, maceracı örgüt 78 yılında da kuyruğa girdi. DİSK yönetimi sonuna kadar bunlarla * birlikte hareket etti. 


> 


İ. Bilen'in karanlık çehresi Taksim'de, A gücünü hizmet ettiği Yeni Çarlardan alan 


lan bağlılığını ispatlamaya çalışıyor. 


Moskova'dan gelen emir 


1 Mayıs öncesinde 
DİSK yönetimine uyarı ve talimatları ile yön gösterenler de eksik değildi. Bunların başında Moskova Radyosu geliyprdu. Moskova Radyosundan bir yorum yayınlayan Kremlin Çarları küstahça Taksim Alanına kimin alınıp kimin alınmayacağını tayin etmeye çalışıyor, devrimcilerin alınmamasını istiyordu. DİSK Yönetimi de kulağını fabrikalardan ve işçi sınıfından yükselen seslere değil, Moskova'dan cızırdayan bu çatlak sese veriyordu. 


DİSK içindeki TKP yanlıları da boş durmu. 
yor, fabrikalardaki bü. 


TKP'ye özgürlük, Atılım Bizimle, Yaşasın Sovyetler Birliği. Rus Beşinci Kolu işbaşında. Koltuk altına sıkıştırılan pankartlar alanda açılıyor. Ama bu sloganları kendilerinden başka alkışlayan yok. Bir büyük devletin emrindeki bir avuç satılmış! 


CHP'li parlamenterler ve konuklar TKP'nin gösterisini izliyor. Rusya'ya teslimiyet siyaseti onun uşaklarına karşı da uyanıklığı köreltiyor. Türkiye nin candüşmanının her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetine, bile bile göz yuman- 


a 7 Mayıs 1978'de 
Taksim de isci sınıfı yoktu! 


* Taksim’ de o gün uşaklık ve teslimiyet rüzgarı ile İ.Bilen” in karanlık çehresi vardı 


4 DİSK Yönetimi mitingden sonra Rus Beşinci Kolunun tutumu 
hakkında “verdikleri sözü tutmadılar” diyerek yakınıyordu 


tün işçileri "zorla" görevli yapıyor, katılmayı reddeden işçileri dövüyor, işten attırmakla tehdit ediyor ve çeşitli zorbalık yöntemleri uy guluyorlardı. 

Türkiye toprağına ayağını basan ve 1 Mayıs'ın bir Mücadele ve Dayanışma günü olduğunu belirten birçok Yurtsever kuruluş, aydınlar, işçi temsilcileri, sendikacılar, DİSK'in bu tutu munu kınadılar ve işçileri bölücülüğün hakim olacağı bir alana gitmemeye çağırdılar. 


Fabrikalardan katılan işçi oranı yüzde 3'übile bulmuyordu 


Sonuçta 1 Mayıs günü Taksim Alanına 
DİSK yönetimi birkaç CHP'li saylav ve çeşitli fraksiyonların getirebildiği “militanları” toplandı. Bir de zorla "görev" verilen çok az sayıda işçiyi... 


Gazetemizin O zaman yaptığı bir araştırmaya göre fabrikalardan katılma oranı yüzde 3'ü bile bulmuyordu. İşçiler 1 Mayıs 1978'de alana gelmeyerek DİSK yönetimine olan o güvensizliklerini ortaya (o koyuyorlardı. 
Bu güvensizliğin ardın- da ise büyük ölçüde TKP'lilerin | işyerlerinde DİSK Maskesi ile yaptıkları baskı ve zorbalık Rus uşaklarının bölücü tutumuna karşı tepki yaratıyordu. 


Taksim Alanı ise tamamen uşağın efendisine düzdüğü övgülerle doluydu. Rus Beşinci 
Kolu Brejnev'e olan bağlılığını (o pervâsızca sergiliyordu. "Yaşasın Sovyetler Birliği, Bilen aramızda", "Atılım bizimle" gibi slogan ve pankartlar CHP'li saylavların ve DİSK yönetiminin çaresiz ve dalgin bakışları önünde resmi geçit yaptı. İşçi sınıfı alanda yoktu. Bagımsızlık, Mücadele ve Birlik ruhu da yoktu. 
Alanda olan uşaklık, teslimiyet ve İ. Bilen' in karanlık cehresiydi. 


Rus Beşinci 
Kolunun sözüne güvenenler 


DİSK yöneticileri daha sonra TKP yanlılarının kendilerine söz verdiklerini, alanda tespit edilenlerin dışında slogan atılmayacağını, pankart taşınmayacağını kabul ettiklerini söy- 


Aydınlık] 


yağı Türkiye toprağına basmayan, TKP çetesi 1 Mayıs'ta efendisine o- 


lüyor, daha sonra bu sözlerini tutmadıkların- dan yakınıyorlardı. Rus Beşinci Kolunun sözüne inananların düştüğü bu acı ve komik durumun aslında bir ders olması gerekirdi. 
Sosyalist ve ilerici kisvesinde ortaya çıkan TKP çetesinin Rusya' 
ya hizmetten başka hiç bir ilke tanımadığı görülmeliydi. Ama DİSK yöneticileri ne o gün, ne de bugün henüz bunu tam olarak görebilmiş değiller. Onlar 1979'a giderken de TKP'nin arkalarında elinde "Yaşasın Rusya" pankartı ile gösteriye hazırlandığını biliyor. Ancak bu konuda susuyor ve görmemezlikten gelerek, keskin tavırlarını sürdürüyor TKP'nin ekmeğine yağ sürüyorlar. 


Türkiye işçi sınıfı, 1 
Mayıslarda emperyalist uşaklarının ardından gitmez.Çünkü onun tarihinin ve 1 Mayıs geleneğinin kökünde emperyalizme karşı mücadele yatar. 


İşçi sınıfımız 1 Mayısları 1919'larda işgalci emperyalistlere karşı mücadele ederek kutlamıştı. Bugün de dünya- nın en saldırgan işgalci emperyalisti olan Rusya'ya ve onun casuslarına karşı mücadelesini sürdürüyor. 


“Haydi 

1 Mayıs savaşına! 
Haydi 

provokasyona!” 


DISK yönetimi ise işçi sınıfından kopukiuğunu bir kere daha oraya koyuyor. Ne 1977'nin ne de 1978'in dersleri onların gözünü açmadı. Dar grup men- 


faatleri 1979 1 Mayıs'ı: 


na yaklaşırken onları yeniden çıkmaz bir yola sürükledi. TKP'li şeflerin ellerini oğuşturarak sevinçle seyrettikleri bir kargaşa ve kışkırtma ortamının yaratılması için DİSK yöneticileri bir kere daha ortaya atıldılar. Bir kere daha TKP'nin kendilerini paravana olarak kullanmasının zeminini kendi elleri ile yarattılar. TKP daha 1978 
günü sona ermeden 
"Haydi 1 Mayıs 79'a" sloganı ile niyetini ortaya koyuyordu. Şimdi 
DİSK yöneticileri ile beraber işçilere şöyle sesleniyorlar: o "Haydi 
1 Mayıs Savaşına, Haydi kavgaya, Haydi provokasyona! "... 


YARIN: 
1 MAYIS 1979 


= 


Bir zamanlar Şah rejimine ve Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden İran halkı, şimdi de Sovyet desteğindeki Taraki yönetimine karşı gösteri yapıyor. 


Afganistan hükümetinin, 


Tahran'ı içişlerine karışmakla suçlaması üzerine 


İran'da Taraki yönetimi aleyhinde 


© Homeyni, Callud ile görüştü 

© İran-Fas ilişkileri yeniden kurulacak 

© Şah döneminde görev almış polis ve askerler için af çıkarıldı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Afganistan Devlet 
Başkanı Taraki'nin sık sık İran'ı tehdit eden demeçler vermesi ve "İran' ın Afganistan'ın içişlerine karıştığını" iddia etmesi üzerine İran'ın Tahran ve Meşhed kentlerin- de Kabil rejimine ve Rus ya'ya karşı gösteriler Yapıldı. 

Göstericiler iki ülkede yaşayan Müslüman halkın dost olduğunu belirterek, Kabil rejimine karşı olanlara zulmedilmesini kınadılar. 

Öte yandan İran hükü- 


met sözcüsü Amir İntizam, hükümetinin, Afgan hükümetinin son günlerde İran'a yönelttiği uygunsuz sözleri protesto etmeye hazırlandığını belirtti. 

Başkent Tahran'daki gösteriler sırasında Afganistan ve Sovyetler Birliği büyükelçilik binaları etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. 


İRAN—FAS 
İLİŞKİLERİ 


Fas diplomatik kaynakları, iki ülke arasın- 


Mo kıtadan 


KISA HABERLER 


VARŞOVA PAKTI KONSEYİ TOPLANDI 


NATO Nükleer Planlama Grubunun Florida da yaptığı toplantının hemen ardından Varşova Paktı Birleştirilmiş Kuvvetleri Konseyi çalışmalarına Polonya'nın Başkenti Varşova'da başladı. Sovyet mareşal Viktor Kulikof başkan- 


ğında toplanan 


Konseyin NATO Nükleer 


Planlama Grubu toplantısının değerlendirileceği 


ileri sürüldü. 


MOSKOVA ÖZEL SABOTAJ BİRLİKLERİ EĞİTİYOR 


Sovyetler Birliği'nin son günlerde Özel Sabotaj Birlikleri eğittiği bildirildi. Fransız Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın "Kızıl Ordu" içinde eğitmeye başladığı özel sabotaj birliklerinin sayısı 800". Bu özel sabotaj birliklerinin görevi savaş esnasında karşı tarafın savunmasını işlemez 


hale getirmek. 


ÇİN HALK CUMHURIYETI TİCARET BAKANI ATİNA'YA GİDİYOR 


Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Li Çang 7 kişilik bir ticaret heyetiyle birlikte Cuma günü Atina'ya gelecek. Çin Ticaret Bakanı, Yunan Ticaret Bakanı Panayotopulos ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda çeşitli toplantılar yapacaklar. Bu görüşmelerden sonra Yunanistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin küyük ölçüde genişlemesi bekleniyor. 


Bu durumda i hracatla 


uğraşan Yunan firmaları, 


Yunanlı armatörlerden sonra Çin ile ticaretten yararlanacak ikinci büyük grup olacak. 


DOĞU ALMAN MAKAMLARI 
IKI MUHALIRI TUTUKLADI 


Doğu Alman, 


makamları Robert Havman 


ve Stephan Heim adındaki iki rejim muhalifini "Döviz kaçakçılığı"' yaptıkları iddiasıyla tutukladı. Geçtiğimiz hafta içinde Doğu Berlin yönetimi tarafından alınan bir kararla ülke içinde Batı Alman markı ile yapılan alış-verişler kısıl- 


lanmıştı. 


teriler yapıldı 


dakı ilişkileri yumuşatacak bir adım atılarak, İran yetkililerinin başkent Tahran'da Fas büyükelçiliğinin açılmasını kabul ettiğini bildirdiler. 

Fas: kaynakları ayrıgelecek ay Fas'ta yapılacak İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına İran'ın bir heyet göndermeyi kabul ettiğini açıkladılar. 

Devrik Şahın 22 
Ocakta Fas'a gitmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler soğumuştu. 

HOMEYNİ-CALLUD 

GÖRÜŞMESİ 

İran'ı ziyaret eden 
Libya Başbakanı Callud „dini lider Ayetullah Homeyni tarafından kabul edildi. Kapsamı açıklanmayan Homeyni-Callud görüşmesi 45 dakika sürdü, 

Tahran'daki siyasal kaynaklar, Callud'un ziyaretinin başarıya ulaşmasını ''Musa Sadr sorununuń"'çözüme kavuşmasına bağlıyorlar. 

Aynı kaynaklar geçtiğimiz Eylül ayında Libya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ortadan kaybolan Lübnanlı şii lider Musa Sadr'ın akibeti hakkında Callud' 
un İranlı yetkililere "'kuşkuları giderici" bilgi verdiğini bildirdiler. 

HOMEYNİ AF 
ÇIKARDI 


Dini lider Ayetullah Homeyni'nin Şah döneminde görev almış polis ve askerler için af ilan ettiği bildirildi. 

Bu arada Tahran'daki Devrim Mahkemesi, Şah dönemi görevlilerinden 
28 kişiyi beraat ettirdi. 

Bu arada aynı karara bağlı olarak "Homeyni Komiteleri" bundan böyle jandarmaya bağlı olarak çalışacak. 

Öte yandan İran hükümeti, az maaş alan devlet memurlarının maaşlarını iki katına çıkarmaya karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, yüksek maaş alan memurlarınücretlerinin ise önemli oranda indirildiği bildirildi. 

NAGADEH'E 

İLİŞKİN İDDİALAR 

İran'ın Kürt bölgesindeki Nagadeh kentinde ateşkesin sağlanmasından sonra İran Kürdistan Demokratik Partisi askeri birliklerin çevredeki köylüleri yerlerinden ettiği, baska yerlerde oturmaya zorladığını iddia etti. 

İran Kürdistan Demokratik Partisinin Tahran'daki temsilcisi Celal Gadani yeterli önlem alınmadığı takdirde Kürtlerle Türkler arasındaki çatışmaların ülkenin diğer bölgelerine yayılacağını söyledi. 


ca, 


SAVUNMA BAKANI: 


“Filistin sorunu çözülmedikçe barış olmaz" 


© ABD, özerklik görüşmelerine Filistinlilerin de katılmasını istiyor 


İSRAİL SAVUNMA BAKANI WEİZMAN İLE GÖRÜŞEN MISIR BAŞBAKANI VE 


© Habbaş, Arap zirvesi talep ediyor 


© Enver Sedât'la görüşen Çavuşesku Cenevre konferansı önerdi 


KAHİRE (AJANSLAR) İsrail'in Sina yarımadasında geri çekilme sorununu Mısır'ı yöneticilerle görüşmek üzere önceki gün Kahire'ye giden İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman, temaslarını 


İşgal altındaki Filistin topraklarmda devriye gezen İsrail askerleri 


BM TARAFLARIN ANLAŞMASINI SAĞLAMIŞTI İsrail, ateş-kese rağmen 


saldırılarını dün de sürdürdü 


sağlandığını açıkladı. 


Ateşkes; anlaşmasına rağmen, İsrail hava ve deniz birlikleri, geitibaren Güney 
Lübnan'da özellikle Sayda kenti yöresinde yoğun bir bombardıman ateşine başladı. 
Kurtuluş Örgütü de İsrail birliklerinin ateşkes anlaşmasını ihlal 
ettiğini açıkladı. Beyrut'un 40 


ce yarısından 


BEYRUT 

Birleşmiş Milletler Örgütünün Beyrut temsilcisi Samir Şambar, BM'nin arabuluculuğu sayesinde 
25 Nisan gece yarısı, bölgede çatışan taraflar arasında ateşkesin” 


Filistin 


kilometre güneyindeki kentinin top atışları yüzünden hasar gördüğü bildirildi. 

Batılı ajanslar, İsrail'in çar-. 
şamba gecesi imzalanan ateşkes anlaşmasını 4 saat boyunca ihial ettiğini ancak perşembe sabahı bölgede durumun nisbeten sakin olduğunu bildirdi. 

Bu arada FKÖ lideri Arafat, BM Genel Sekreteri Kurt Wald- te heim'a bir mektup göndererek, ti. 
İsrail saldırılarının bir an önce kesilmesi için çağrıda bulundu. 

Öte yandan Filistin "Wafa" ajansı, Beyrut'un hava güvenliğini 


Sayda 


sağlamak amacıyla Suriye uçaklarının başkent semalarında keşif uçuşları yaptığını belirtti. 


IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT'TA 


Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi, Lübnan hükümeti yetkilileri ile bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Beyrut'a gitmmadi'nin, Bağdat Konferansında alınan Mısır'ı tecrit etme kararları konusunda da Lübnan yönetimine bilgi vereceği öğrenildi. 


NATO Planlama Orubu Toplantısı sona erdi 


@ Toplantıda SS-20 füzeleri ayarında yeni bir füzenin yapılması üstünde duruldu 


FLORİDA (AA) 
Florida'daki Homestead Hava Üssünde iki gün süren NATO Nükleer Planlama Grubu toplantısı sona erdi. 
ABD Savunma Bakanı Harold Brown, düzen- 


lediği basın toplantısında Sovyetler Birliği'nin mevcut hızla askeri yönden güçlenmeye devam ettiği takdirde beş veya on yıla kadar Avrupa'da üstün duruma geleceğini söyledi. Bu nedenle, 


e) 


Rusya, D. Almanya'ya 88-21 roketleri yerleştirdi 


DIŞ HABERLER 


| Rusların kısa bir süre önce Batı Al- 
| manya sınırına yakın Doğu Almanya 
topraklarına kısa menzilli SS-21 ro- 
| ketleri yerleştirdiği bildirildi. 


Haberi veren New York Times gazetesi Doğu Almanya'ya yerleştirilen SS-21 roketlerinin Batı Alman- 


hedef aldığını yetkililerini karşı 


ya'yı 
Bonn likeye 


cephe almayı reddetti. 


vurgulayarak gelecek uyardı. 
| Savunmu Bakanlığı ise Washington" 

dan gelen bir haberle bu olaya karşı 


SERVİSİ 


diği gibi teh- 
Bonn'daki 


da kalıyor. 


Carter ile Brejnev arasında önümüzdeki aylarda yapılacak olan "Silahsızlanma" 


görüşmelerinden önce 


Rusya'nın böyle bir girişimde bu- | lunması Washington'da kuşkuyla kar- | şılandı. New York Times gazetesinin bildirdiğine göre bazı Amerikan çev- | releri kısa menzilli silahlarla, silah- l lanma yarışında yeni bir safhanın açılacağından | 
SALT görüşmelerinde | stratejik silahlar ve uzun menzilli roketler üzerinde duruluyor. Öte yan- i dan kısa ve orta menzilli roketler şimdilik SALT görüşmelerinin dışın- | 


çekiniyorlar. Bilin- 


Dünya kamuoyu, Rodezya'daki seçimleri geçerli saymıyor 


© ABD ve Almanya yeni yönetimi tanımadığını açıkladı 


SALİSBURY 
Rodezya'da yapılan sahte seçimlerin ardından çeşitli başkentlerden yapılan açıklamalarda yeni yönetimin meşru olmadığı belirtildi. 
Washington'da basına bir açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell, Başkan Carter ın,Güney Afrika politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. 
ABD'nin Rodezya'ya uyguladığı ekonomik am- 


bargoyu ve cezai önlemleri sürdüreceğini belirten Powell, Rodezya'da yapılan seçimlerin meşruluğu konusundaki şüphelerin ortadan kalkmadığını tekrarladı. 

Öte yandan İngiliz parlamentosunda konu ile ilgili olarak yapılan tartışmalarda, Muzoreva yönetiminin meşru bir hükümet olmadığı görüşü ağır bastı. 15 gün boyunca Rodezya'da bulunan bir İngiliz senatörü, se- 


çimler boyunca yerli halka "'maddi ve manevi baskılar yapıldığına şahit olduğunu" açıkladı. 

Bu arada , Federal Almanya Dışişleri Bakanı dün Bonn'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın seçim sonuçlarını ve yeni yönetimi Oo tanımadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hans Diectrich Genscher, “Bütün tarafların katılmasıyla Rodezya sorununun çözülebileceğini" belirtti. 


"Dengesizliğin önemli boyutlara ulaşmasını engellemek için NATO ülkelerinin buna karşı önlem alması gerektiğini" söyledi. 

Brown ayrıca NATO' 
nun Sovyetler Birliği'ni Avrupa'daki silah üstünlüğünü en kısa zamanda kıracağını öne sürdü Brown, Nükleer Planlama Grubu toplantısında Avrupa'da bir nötron bombası yapımına değinilmediğini, ancak, 1972'den bu yana Avrupa'da geliştirilen "'Lance" füzesinin kuvvetli radyasyon O başlıklarıyla donatılabileceğini belirtti 

Bu arada altı savunma bakanı "Pershing" füzesinin (o geliştirilmesi ve Sovyet "SS-20" füzesi ayarında yeni bir füzenin yapımına başlanması konuları üzerinde durdu. 


Federal Almanya 
Dışişleri Bakanı mayısta 
Arabistan'a 


FRANKFURT (ÖZEL) 

SDP Genel Başkanı ve Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher Mayıs ayı içinde Suudi Arabistan'a gidecek. Bonn'da SDP çevresinden alınan habere göre Dışişleri Bakanı Genscher'in bu arada daha başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceği tahmin ediliyor. 


sürdürüyor. Weizman, 


-dün gece Başbakan Mus- 


tafa Halil tarafından verilen yemekte yaptığı konuşmada, İsrail'in, Güney Lübnan'da "Filistinlilerin tedhiş hareketlerine karşılık verdiğini" iddia etti. 


Başbakan Halil ise cevabi konuşmasında 
"Orta Doğu'da Filistin sorunu çözülmedikçe topyekün bir barışın gerçekleşemeyeceğini" açıkladı. Başbakan Halil, konuşmasında bazı Arap ülkelerinin Mısır'a karsı aldığı önlemlerin banş anlaşmasını etkileyemeyeceğini ileri sürdü. 


Mısır Savunma Bakanı General Kemal Hasan Ali ilede görüşen Weizman dün Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından kabul edildi. 


Kemal Hasan Ali, İsrail Savunma Bakanına Güney Lübnan'daki son gelişmeler konusunda duyduğu kuşkuları belirteceğini açıkladı. 


Öte yandan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Lübnan da Mısır'la olan diplomatik ilişkilerini kesti. 


ABD'NİN AÇIKLAMASI 


Beyaz Sâray sözcüsü 
Jody Powel dün Washington'da yaptığı bir açıklamada, Mısır-İsrail Barış anlaşması (o metinlerinin teati törenine değinerek, "Arap dünyası içindeki karışıklığa son vermenin en iyi yolu, yakında başlıyacak olan görüşmelerde Filistinlilerin temsil edilmesidir" dedi. 


Bilindiği gibi, barış anlaşması metnine göre teati törenini izleyen bir ay içinde Batı Şeria ve Gazze'de özerklik sorununu çözmek için görüşmeler başlayacak. 


ÇAVUŞESKU-SEDAT 
GÖRÜŞMESİ 


Sina yarımadasında 
BM kontrolü altındaki bir kasabada anlaşma metni- nin teati töreni gerçekleşirken, Mısır Devlet Başkanı Enver 
18 günlük Afrika gezisini tamamlayan Romanya Devlet Başkanı Nikolay Oo Çavuşesku'yu kabul etti. İki Devlet Başkanı arasında yapılan görüşmeden sonra Romanya heyetinin yayınladığı bir bildiride, "Orta Doğu'da topyekün barış için BM denetiminde bir Cenevre Konferansının" toplanmasının gerekli olduğu ileri sürüldü. 


HABBAŞ'IN 
CEZAYİR ZİYARETİ 


Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lideri Habbaş Cezayir başkentinde hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmeleri tamamladı.  Habbaş, havaalanında yaptığı açıklamada, Mısır-İsrail barış anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerinin acilen bir zirve toplantısı yapmalarını önerdi. 


MISIR BLOKSUZ 
ÜLKELER ZİRVESİNE ÇAĞRILIYOR 


Ürdün başkenti Amman'ı ziyaret etmekte olan Küba Ulaştırma Bakanı Antanio Battle, Mısır ım eylül ayında Havana" da yapılması kararlaştırılan 6.Bloksuzlar Zirvesi- ne çağrılacağını ileri sürdü. 

Öte yandan, Birleşik 
Arap Emirlikleri haber ajansı Mısır'in Arap Bankaları Federasyon'undan çıkarıldığını bildirdi. 


Sedat, 


Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing 


Fransa Devlet Başkan Moskova'ya gitti 


Giscard d”Estaing-Brejnev görüşmelerinde 


“yumuşama” ve ikili ilişkiler ele alınacak 


PARİS a 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Es- t taing 3 günlük resmi bir "çalışma gezisi " yap- s mak amacıyla dün Moskova'ya gitti. Giscard d' Estaing'i Moskova havaalanında Leonid Brejnev karşıladı. Fransa Devlet Başkanına Dışişleri Bakanı ile Ticaret ve Endüstri Bakanı refakat ediyor. Giscard d' Estaing Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev ve diğer yetkililerle "Yumuşama" ikili iliçxiler. ve uluslararası sorunlar konularında temaslarda bulunacak. 

Mart ayı sonundayapılması tasarlanan ancak Brejnev'in hastalığı gerekçesiyle ertelenen bu gezi sırasında Fransız devlet başkanının, Moskova yetkilileri ile "Yumuşama" ve barış konu- d sundaki görüş ayrılıklarını tartışacakları öğrenildi. Bilindiği gibi Fransa, "Yumuşama" meselesinin güvenlik sorunundan ayrı olarak ele alınmaması gerektiğini belirtiyor. 

Brejnev-Giscard d'Estaing görüşmelerinde Sovyetler Birliği devlet başkanının Fransa'dan yeni mali ve ekonomik taleplerde bulunacağı tahmin ediliyor. 


e İŞ s'i 


ž 


“w 


Giscard d'Estaing'in Moskova gezisi 26 Nisan tarihli Fransız gazetelerinin birinci haberini oluşturdu. 
Günlük İktisad gazetesi "Les Echos"', SovyetlerBirliği ile yapılan ticaretin ve ekonomik ilişkilerin bir süredir durduğunu. hatırlatarak, Giscard d'Estaing'in gezisi sırasında yeni anlaşmaların imzalanabileceğini belirtiyor. 

Fransız Komünist Partisinin yayın organı "L'Humanite'' gazetesi ise, ''Yumuşama"'sözcüğüne Paris ile Moskova'nın değişik anlamlar verdiğini yazıyor ve Giscard d"'Estaing yönetimini "anlayışsızlıkla"' suçluyor. 

Sosyalist Parti yanlısı "Le Matin" gazetesi ise, mi- 4 
zahi bir üslupla kaleme alınan makalede, "Yumuşama" sözcüğünün bütün resmi belgelerde sık sık geçtiğini; ancak silahlanma yarışının sona ermediğini kaydediyor. 

"Radikal sağcı" olarak nitelendirilen "L'Aurore" - gazetesi, "'Giscard'ın Moskova'ya yüz veren siyasetini"' eleştiriyor. Gazete, Şaba ve Kamboçya'nın işgalinden sonra Paris-Moskova ilişkilerinin gerginleştiğini hatırlatarak şunları belirtiyor: "Yumuşama Mos- ! 
köva'nın bir Truva atıdır. Kremlin bu araçla, ve kötü niyetle ülkemizin iç işlerine karışabilmektediır. Sovyet emperyalizmine karşı Fransa'da var olan genel kanı artık dayanılmaz bir raddeye gelmistir." 


~ 


İdi Amin 
KENYA'YA 
İLTİCA ETMEK İSTEYENİ 


İdi Amin'in askerle mayın tarlalarınde parçaland | 


DIŞ HABERLER SER VİSİ Tanzanya desteğindeki Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi birliklerinin Başkent Kampala'yı ele gi çirmesine rağmen ülkede çatışmalar hâl deva ediyor. Devrik lider İdi Amin'in halen nerede old. 
ğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak eski rejime bağ. 
askerler, tam bir dağınıklık içinde ve bir yağma or: dusu gibi davranarak, Kenya sınırına doğru kaç yorlar. Batılı ajanslar, İdi Amin'e bağlı çok sayıd. 
askerin Kenya'ya geçmekisterken mayın tarlaları, da can verdiğini bildirdi. A _ Öte yandan Yusuf Lüle başkanlığındaki yei hükümet ülkede istikrarı sağlamak için ekonomi önlemlerin yanı sıra, uluslararası alanda da vaz 


rini geliştiriyor. 


27 Nisan 1979 


Asgari ücretin 


1 Mayısa kadar acıklanması 
bekleniyor 


©Türk-İş asgari ücretin 1 Mayısa kadar açıklanmasını talep etti Asgari ücretin 5300 lira civarında tespit edileceği öne sürülüyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Asgari Ücret Tespit* Komisyonu dün yeniden toplanarak çalışmalarına . başladı. 'Komisyonun: ça- 
“lışmalarını kesintisiz sürdürerek, asgari ücretin | Mayısa kadar açıklanması bekleniyor. 

Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar haftada 
Bir kere toplanarak çalışmalarını (o sürdürüyordu. 
Çalışma Bakanlığı yetkilileri, yeni asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olması için çalışıldığını belirtirken, Türk İş İcra Kurulu da, asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak 1 Mayıs'a kadar açıklanmasını ta-Jlepetti. 

— Komisyona yakın çevrelerce yeni asgari ücretin 

5100ile 5300 arasında Ssaptanacağı öne sürülüyor 


Bolu Sendikalar Birliği Basın Sözcüsü ve Ağaç-İş 


Düzce Şubesi Başkanı Salim Çakır: 7/4 
Ana maddelere yapılacak zamları ücretlere yansıtacak tedbirler getirilmelidir” 

© Düzce'de ağaç sanayiinde 202 işyerinden 195'inde çalışan 

işçiler sigortasız ve asgari ücretin altında çalışıyorlar 


BOLU (ÖZEL) 


Bolu Sendikalar Birli- i basın sözcüsü ve Türkş'e bağlı Ağaç-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Salim Çakır, asgari ücret tespiti ve Düzce'deki ağaç Sanayiindeçalışan işçilerin sorunlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 


Basın-İş Mersin Şube Başkanlığına Abidin Zeynel seçildi 


MERSİN (ÖZEL) 


Mehmet (o Parku'nun istifa etmesiyle boşalan Basın-İş Mersin Şube Başkanlığına Yönetim Kurulu kararıyla Abidin Zeynelçok seçildi . 


Mehmet Parku sağlık durumu ve işlerinin çokluğunu neden göstererek 


bir süre önce istifa etmişti. 

Abidin Zeynelçok Başkanlığa getirildikten sonra yaptığı konuşmada bu yönetim kurulunun kısa sürede başarılı olması için tüm gücünü seferber edeceğini, basın işçisine layık. olmaya çalışacağını söyledi. 


“Şu anda çalışmalarını sürdüren, Asgari Ücret Tespit Komisyonun- da; gere” hükümet temsilcileri, gerekse bizleri temsilen katılan temsilcilerimizin ortalama beş kişilik bir işçi ailesinin geçimini sağlayacak bir ücreti, işveren temsilcilerine de kabul ettirmelerini tabanda çalışan kimseler olarak bekliyoruz. 
Bununla birlikte asgari ücretin tespitinden sonra da, temel ana maddelere gelecek herhangi bir zammın oranı kadar asgari ücrette de bir artış sağlanacak tedbirler getirilmelidir. Hiç bir bölge ve işkolu gözetilmeksizin asgari ücretin aynı düzeyde saptanmasını biz işçi sınıfı olarak istiyoruz. 

"Bugün Düzce'de irili ufaklı 202 ağaç ssanii işleyen fabrika ve kereste atölyesi bulunmaktadır. 
Bunlardan ancak 7 tanesi sendikal hak ve özgür- 


C 


Tek Ges-iş İstanbul Şube 


Başkanlığına yeniden Beyhan Tınbıl seçildi 


© Genel Kurulda bir konuşma yapan Bank-Sen Eğitim Müdürü Sıtkı Coşkun “bizi DİSK'ten kimse atamaz” dedi 


© Genel Başkan Selahattin Sayın DİSK'e yöneltilen eleştirileri cevapladı 
@ TKP yanlıları son anda liste çıkarmaktan vazgeçtiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Tek Ges- 
İş Sendikası İstanbul Şu besi Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da Aile Düğün Salonunda yapıldı. Şube Başkanlığına yeniden Beyhan Tımbıl seçildi. Sahte TKP yanlıları o Genel Kurulda ayrı bir liste çıkaramadılar. 


318 üyenin katıldığı 
Genel Kurulda Divan Başkanlığına, sendikanın Ankara Şube Sekreteri seçildi. Sahte TKP yanlısı olarak tanınan Divan Başkanının Genel Kurul boyunca, muhalefete söz hakkı tanımadığı, konuşmalara müdahale ettiği gözlendi, Divan Başkanının anti-demokratik tutumlarını protesto eden bir grup işçinin salonu terk ettiği görüldü. 

“Genel Kurula konuk olarak katılan DİSK 
Genel Başkan Vekili 
Rıza Güven konuşma yapmazken, Bank-Sen Eğitim Müdürü Sıtkı Coşkun bir konuşma yaparak, ihraçlarla (o ilgili olarak DİSK" eleştirdi. 
ve "Bizi DİSK'ten kim- 


se atamaz" dedi. Sıtkı Coşkun'un konuşması sırasında, Bank-Sen'den 


getirilen bir grup İGD' li "“Tabansızlar İstifa" “Haydi 1 Mayıs 79'a" 
diye sloganlar attılar. 
Genel Kurulda sahte 
“TKP yanlısı olarak bilinen Enerji-Der İstanbul Şubesi Başkanı Turan o İncereis'de bir konuşma yaptı. 
Tek Ges İş Genel 
Başkanı Selahattin Sayın da Genel Kurulda bir konuşma yaparak, TKP'li- 
: lerin DİSK'e yönelttikleri eleştirilere cevap verdi. 
DİSK'in tek tip tüzüğünü savunan Selahattin Sayın, bütün sendikaların tek tip tüzüğü uygulamalarını istedi. 
Genel Kurulda okunan birkaç sayfalık Çalış- 


ma Raporunda İstanbul Şubesinin 1974 yılına kadar adı var kendi yok. 
olduğu belirtilerek, şube çalışmalarının Genel Merkez tarafından baltalandığı görüşüne yer verildi. 
SEÇİMLER 


Genel Kurul önces; seçimlere 3 liste katılacağı söylenmesine rağmen sahte TKP yanlıları son anda liste çıkartmaktan vazgeçtiler. Bir süre önce Genel Merkez tarafından Şube Başkanlığıgörevinden alınan Bey- 


han Tımbıl yeniden aday olurken karşısına Celal 


Yılmaz Başkanlığında ay- 


rı bir liste çıktı. 

318 üyenin oy kullandığı seçimde Beyhan Tımbıl'ın listesi 50'ye yakın oy farkıyla seçimi kazandı. Beyhan Tımbıl Şube Başkanlığına, Sebahattin Altınay Şube Sekreterliğine getirildi. 
Yönetim Kurulu da Burhan Melekenoğlu, Cema! 
Avcı, Köroğlu Gültekin, Cevdet Bayraktar, Ali Eryürek, Cafer Doğan, İbrahim Sarı ve Mehmet Aydır'dan oluştu. 


Yol-İş Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı 


Mehmet Bamyacı 
Şube Başkanı seçildi 


KAYSERİ (ÖZEL) 
Kısa adı Yol-İs olan Karayolları İşçileri Sendikas Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki gün süren Kongreye Kayseri, Niğ- de, Nevşehir, Yozgat ve çevre bölgelerden gelen işçiler katıldı. Eski yömetim yeniden işbaşına getirildi. Yol-İş Başkanı Mehmet Bamyacı Karayolları işçilerinin haklarını almada yeni bir adım atacaklarını söyledi. 
Genel Kurulda konuşan delegeler sendikanın birçok siyasi partilerin yan kuruluşları durumuma getirildiğini, işçilerin yıllarca sendikaya ödenek ödeüikleri halde, bu kesilen paraların işçi lehi- ne kullanılmadığını açıkladılar. Sendikanm çalışma kadrosuna ve me- 


murlara fuzuli yere fazla ödenek verildiğini, eğitim fonu için yüzde 5 
kesinti olmasına rağmen şimdiye kadar işçilere sendikal eğitim yapılmadığını, araziye çıkan işçilerin yatm”, yeme yb. 
çalışma saatlerine prim verilmediğini, muvakkat işçilerin aylık kırıntılarından, kesintilerinden kesilmeler olduğunu belirttiler. Delegeler sendikanın ve yöneticilerin şefler ve şube müdürleriyle işbirliği yapmasını işçilere baskıya yönelmesini sağladığını, bölgeler- de yapılan delege seçimlerinde bile üç kağıtçılık yapıldığını, delege seçimlerinin önceden bildirilemeden sendika ve işveren işbirliğiyle yangından mal kaçırır gibi yapıldığını söylediler. 


> 


lüklerine (o kavuşmuştur. 


Geride kalan 195 işye- 
“rinde bırakalım sendika- | 


yı, işçilerin sağlığı ile ilgili sigorta bile yoktur. 
Ücretler ise asgari ücretten düşüktür. Hükümetimizin işçi kardeşlerimizin bu acil sorunlarına ciddi olarak eğilmesini ve bu sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir denetim mekanizmasını faaliyete geçirmesini bekliyoruz. 

"Bölge Çalışma Müdürlüklerinde personel müfettişi eksikliğinin giderilmesi ve bu müfettişlerin biz çalışan işçiler- den yana gerçekçi bir yapıya sahip olmaları bu sorunlara belli ölçüde çözüm getireceği inancındayız." 


LL; 


Erdemir işçileri yetki sorununun bir an önce 

ce se oe su şü çözümünü istiyor 
EREĞLİ (ÖZEL) 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalannda yetki soruni. çözümü gecikiyor. Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü yetki için başvuran Devrimci Maden-İş (o Sendikasıyla Türkiye Maden-İş Sendikasından üye fişlerini 
6 Nisan günü istemişti. 
Aradan geçen 20 güne rağmen Bölge Çalışma Müdürlüğünün bir karar verememesi işçiler arasında tepki yaratmaya başladı. İşçiler "Biz sendikamızı seçtik. Devrimci Madeniş saflarında kenetlendik. Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararını uzatması çok şaşırtıcı" diyorlar. 
', 

Akbank'ta 

. 

imzalandı 

İSTANBUL (ÖZEL) 

Akmen Sendikasının 
Akbank işyerlerinde 10 
bin: emekçiyi kapsayan grev kararı alması üzerinde dün, sendika ile Akbank Genel Müdürlüğü arasında anlaşmaya varılarak toplusözleşme imzalandı. 

İmzalanan sözleşme ile Akbank emekçilerinin ücretlerine 1.yıl için 5600, ikinci yıl için 6 bin lira zam yapıldı. Yakacak yardımı 4500, öğlen yemeği ayda bin lira, kıdem zammı her yıl için 125 lira olarak belirlendi. Ayrıca 6 maaş ikramiye verilmesi de kararlaştırıldı. 

Sözleşme ile şeflere 1000-1500, müdürlere ise 2900-6000 lira makam tazminatı ödenmesi de kabul edildi. 


A N 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

BAHÇEKAPLİSTANBUL 

3000 Kg.SODYUM ALGİNAT veya MUADİLİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Eskişehir Basma Sanayii Müessesemizin ihtiyacı 3000 Kg. Sodyum Alginat veya. Muadili, 

kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satınalına- 


caktır. 


1) Teklif verme son günü 9.5.1979 günü saat 


17.30'a kadardır. 


2) Teklif zarflarının üzerine 3523/79 dosya numaramız ile teklif verme son günü belirtilerek en geç saat 17.30'a kadar Müessesemiz veya Sümerbank İstanbul Şubemiz giriş hollerindeki TEKLİF ATIM KUTUSU'na atılmış olması, posta ile gönderildiği takdirde teklifler 2.bir zarf içinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde gönderilmesi lazımdır. Posva'daki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaya- 


caktır. 


3) Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksilime Kanuna tabi olmayıp, teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar ter- 


cih edilecektir. 


IE 


(Basın: 14104-410) 


A N 


Gayrimenkulün açıkartırma ilanı Üsküdar 1 İcra Memurluğundan Dosya No:1978/1030 Talimat 


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cin- 


si, kıymeti, adedi, evsafı: 


Üsküdar küplüce mahallesinde küplüce yolu sokağında 747 ada 5 parsel sayılı 431.80 m2 miktarlı 5 katlı 12 daireli 3 dükkanlı apartmanın 6/240 arsa paylı bordum katta 2 nolu dükkanın tamamı 350.000 TI.. bedelle açık arttır- 


maya çıkarılmıştır. 
Satış şartları: 
1-Satış 


1/6/1979 Cuma günü saat 14 den 


14,30'a kadar Üsküdar 1.ci İcra Dairesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmadı tahmin edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 11/6/1979 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacğını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kiymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi veya 


bu miktar kadar milli 


bir bankanın teminat 


mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harc ve masrafları alıcıya aittir Birikmiş vergiler 


satış bedelinden ödenir. 


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 6 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. âksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- 


caklardır. 


4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
maddesi gereğince ihale feshediler. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. (10 TL pul gönderildiğinde) 

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/1030 T sayılı dosya numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. .18.4.1979 


(Basın:3168—412) 


J A Bilen'in karanlık çehresi Taksim'de, Ayağı Türkiye toprağına basmayan, gücünü hizmet ettiği Yeni Çarlardan alan TKP çetesi 1 Mayıs'ta efendisine olan bağlılığını ispatlamaya çalışıyor. 


a 7 Mayıs 1978'de 
Taksim de işci sınıfı yoktu! 


æ Taksim’ deo gün uşaklık ve teslimiyet rüzgarı ile İ.Bilen” in karanlık çehresi vardı 


Æ DİSK Yönetimi mitingden sonra Rus Beşinci Kolunun tutumu 


hakkında “verdikleri sözü tutmadılar” diyerek yakınıyordu İşçi Servisi 


1977'nin kanlı 1 Ma. 
yısı'ından sonra DİSK tabanında hoşnutsuzluğun artması ve sosyaldemokrat çizgiye yakın olan bazı sendikaların mücadelesi sonucunda 
Rus Beşinci Kolu 
DİSK'in tepesinden devrildi. 

DISK Yönetimi 

değişti ama 

kafalar değişmedi 


Abdullah Baştürk Başkanlığındaki - yeni 
DİSK yönetiminin 77 
1 Mayıs'ından dersler 
çıkarması, bölücülük ortammı ve kuşkuları ortadan kaldırması, birliğe ve işçi sınıfının bütünlüğüne hizmet etmesi beklenirdi. Ama bu gerçekleşmedi. TKP' 
li sendikacılarla kişisel 


planda yürütülen didişme, revizyonist fikirlerle uzlaşmayı beraberin- de taşıyordu. 


DISK yönetimi 
1978'de 1 Mayıs Kutlama Komitesinin başına 
1977 1 Mayıs'ının sorumlularından olan Maden-İş genel Sekreteri Mehmet Ertürk'ü getirerek daha baştan han kapısını iUğursuza teslim ediyordu. Artık bu handa kimlerin konaklayacağını tahmin etmek zor değildi. 


Nitekim başta sahte TKP'liler olmak üzere 77 provokasyonuna ortam hazırlayan her türlü sahte solcu, maceraa örgüt 78 yılında da kuyruğa girdi. DİSK yönetimi sonuna kadar bunlarla “birlikte hareket etti. 


Moskova'dan gelen emir 


1 Mayıs öncesinde 
DİSK yönetimine uyarı ve talimatları ile yön gösterenler de eksik değildi. Bunların başında Moskova Radyosu geliyprdu. Moskova Radyosundan bir yorum yayınlayan Kremlin Çarları küstahça Taksim Alanına kimin alınıp kimin alınmayacağını tayin etmeye Çalışıyor, devrimcilerin alınmamasını istiyordu. DİSK Yönetimi de kulağını fabrikalardan ve işçi sınıfından yükselen seslere değil, Moskova'dan cızırdayan bu çatlak sese veriyordu. 


DİSK içindeki TKP yanlıları da boş durmuyor, fabrikalardaki bü- 


TKP'ye özgürlük, Atılım Bizimle, Yaşasın Sovyetler Birliği. Rus Beşinci Kolu işbaşında. Koltuk altına sıkıştırılan pankartlar alanda açılıyor. Ama bu sloganları kendilerinden başka alkışlayan yok. Bir büyük devletin emrindeki 


bir avuç satılmış! 


CHP'li parlamenterler ve konuklar TKP'nin gösterisini izliyor. Rusya'ya teslimiyet siyaseti onun uşaklarına karşı da uyanıklığı köreltiyor. Türkiye" nin candüşmanının her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetine, bile bile göz yumanlar bir gün uyanacak mı? 


tün işçileri "zorla" görevli yapıyor, katılmayı reddeden işçileri dövüyor, işten attırmakla tehdit ediyor ve çeşitli zorbalık yöntemleri uy guluyorlardı. 

Türkiye toprağına ayağını basan ve 1 Mayıs'ın bir Mücadele ve Dayanışma günü olduğunu belirten birçok Yurtsever kuruluş, aydınlar, işçi temsilcileri, sendikacılar, DİSK'in bu tutu munu kınadılar ve işçileri bölücülüğün hakim olacağı bir alana gitmemeye çağırdılar. 


Fabrikalardan katılan işçi oranı yüzde 3'ü bile bulmuyordu 


Sonuçta 1 Mayıs günü Taksim Alanına 
DİSK yönetimi birkaç CHP'li saylav ve çeşitli İraksiyonların getirebildiği “militanları” toplandı. Bir de zorla "görev” verilen çok az sayıda işçiyi... 


Gazetemizin O zaman yaptığı bir araştırmaya göre fabrikalardan katılma oranı yüzde 3'ü bile bulmuyordu. İşçiler 1 Mayıs 1978'de alana gelmeyerek DİSK yönetimine olan (o güvensizliklerini ortaya (o koyuyorlardı. 
Bu güvensizliğin ardın- da ise büyük ölçüde TKP'lilerin | işyerlerinde DİSK Maskesi ile yaptıkları baskı ve zorbalık Rus uşaklarının bölücü tutumuna karşı tepki yaratıyordu. 


Taksim Alanı ise tamamen uşağın efendisine düzdüğü övgülerle doluydu. Rus Beşinci 
Kolu Brejnev'e olan bağlılığını (o pervasızca sergiliyordu. "Yaşasın Sovyetler Birliği, Bilen aramızda", "Atılım bizimle" gibi slogan ve pankartlar CHP'li saylavların ve DİSK yönetiminin çaresiz ve dalgin bakışları önünde resmi geçit yaptı. İşçi sınıfı alanda yoktu. Bağımsızlık, Mücadele ve Birlik ruhu da yoktu. 
Alanda olan uşaklık, teslimiyet ve İ. Bilen' in karanlık cehresiydi. 


Rus Beşinci 
Kolunun sözüne güvenenler 


DİSK yöneticileri daha sonra TKP yanlılarının kendilerine söz verdiklerini, alanda tespit edilenlerin dışında slogan atılmayacağını, pankart taşınmayacağını kabul ettiklerini söy- 


lüyor, daha sonra bu sözlerini tutmadıkların- dan yakınıyorlardı. Rus Beşinci Kolunun sözüne inananların düştüğü bu acı ve komik durumun aslında bir ders olması gerekirdi. 
Sosyalist ve ilerici kisvesinde ortaya çıkan TKP çetesinin Rusya' 
ya hizmetten başka hiç bir ilke tanımadığı görülmeliydi. Ama DİSK yöneticileri ne o gün, ne de bugün henüz bunu tam olarak görebilmiş değiller. Onlar 1979'a giderken de TKP'nin arkalarında elinde "Yaşasın Rusya" pankartı ile gösteriye hazırlandığını biliyor. Ancak bu konuda susuyor ve görmemezlikten gelerek, keskin tavırlarını sürdürüyor TKP'nin ekmeğine yağ sürüyorlar. 


Türkiye işçi sınıfı, 1 
Mayıslarda emperyalist uşaklarının ardından gitmez.Çünkü onun tarihinin ve 1 Mayıs geleneğinin kökünde emperyalizme karşı mücadele yatar. 


İşçi sınıfımız 1 Mayısları 1919'larda işgalci emperyalistlere karşı mücadele ederek kutlamıştı. Bugün de dünya- nın en saldırgan işgalci emperyalisti olan Rusya'ya ve onun casuslarına karşı mücadelesini sürdürüyor. 


“Haydi 
1 Mayıs savaşına! 
Haydi provokasyona!” 


DISK yönetimi ise işçi sınıfından kopukiuğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Ne 1977'nin ne de 1978'in dersleri onların gözünü açmadı. Dar grup men- 


faatleri 1979 1 Mayıs'ı. 
na yaklaşırken onları yeniden çıkmaz bir yola sürükledi. TKP'li şeflerin ellerini oğuşturarak sevinçle seyrettikleri bir kargaşa ve kışkırtma ortamının yaratılması için DİSK yöneticileri bir kere daha ortaya atıldılar. Bir kere daha TKP'nin kendilerini paravana olarak kullanmasının zeminini kendi elleri ile yarattılar. TKP daha 1978 
günü sona ermeden 
"Haydi 1 Mayıs 79'a" sloganı ile niyetini ortaya koyuyordu. Şimdi 
DİSK yöneticileri ile beraber işçilere şöyle sesleniyorlar: o "Haydi 
1 Mayıs Savaşına, Haydi kavgaya, Haydi provokasyona! "... 


YARIN: 
1 MAYIS 1979 


27 Nisan 1979 


Moskova, toplumlararası görüsmeleri baltalamaya çalışıyor 


"Uluslararası Konferans” çağrısını tekrarladı 


HABER MERKEZİ AKEL Partisi Genel Sek-Moskova yanlısı Kıbrıs Yeteri Ezekia Papayiannu, 


İki gündür süren operasyonlardan. 
sonra 


6 milyon liralık döviz 
ele gecirildi 


ISTANBUL (ÖZEL) 

Sirkeci Büyükpostane Caddesinde bulunan elektronik malzemeler satan bir mağazaya yapılan baskında ortaya çıkartılan bir şebeke elemanları üzerinde yaklaşık değeri altı milyon lira olan kaçak Alman markı ve Fransız frangı ile İsviçre frangı ele geçirildi 

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Döviz Grubu elemanları Hüsnü Sancak adlı şahsa ait mağazaya yaptıkları baskında yurt dışından gelen işçilerimizden büyük mikta.da karaborsa döviz toplayan Ali Rıza Uludağ isimli şahsın. üzerinde toplam 53 bin 480 mark ele geçirdiler. Daha sonra mağazada alıcı kılığında beklemeye başlayan polisler döviz bozdurmaya gelen Turan Dedeoğlu, Emrullah Yolcu, Naci Öztürk, Yıldırım Öztürk, Nazmi Balvan, Kemal Bozkurt, Necdet Bayındır adlı şahısların üzerinde de toplam 67 bin 700 mark ele geçirerek bu şahıslarla birlikte mağaza sahibi Hüsnü Sancak'ı da gözaltına aldılar 

Ertesi gün tekrar mağazaya gelen polisler burada tertibat alarak beklemeye başladılar. 
Bu kez de mağazaya döviz bozdurmaya gelen Dursun Kılıç, Hüseyin Mustafa, Kazım Özdemir, Mustafa Çakır, Muhittin Özçelik, Hüseyin Erdoğan, Hüsnü Kılıç, Muammer Ayaz, Neşet Yanık. Veli Yeni, Mevlüt Babuşçu, Musdafa Babuşçu ve Mehmet Babuşçu'nun üzerinde çok miktarda mark ve Fransız frangı buldular 

Yapılan açıklamaya göre iki gün sürdürülen operasyon sonucu yaklaşık piyasa değeri 
6 milyon lira olan 229 bin 125 Alman markı ve 
37 bin Fransız frangı ile 2 bin İsviçre frangı ele 


geçirildi. 
Olayla ilgili olarak işyeri sahibi Hüsnü San 
cak ile üzerlerinde doviz bozdurmaya gelen 21 


kişi yakalanarak gözaltına alındı 


DOÇENT ANDAÇ: TÜRKİYE ENERJİ KAYNAKLARININ ZENGİNLİĞİNİ DEĞERLENDİREMİ YOR” 


ISTANBUL(ÖZEL) 

İstanbulTi caret Odası tarafımdan düzenlenen “Enerji ve Petrol Sorunumuz” konulu seminerin ilk gününde söz alan Muzaffer Andaç, Türkiye'nin enerji kaynakları bakımından çok zen gin olduğunu, fakat bu zenginliğin bugüne kadar değerlendirilmitdiğini ifade etti 

Seminerin açış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Reiik Sunol, Türkiye'nin içinde bulunduğu enerji sorununun, savurganlığın önlenmesi yanında, ksıtlı ve pahalı plan yerine, daha bol ve daha ucuz olan enerji kaynaklarına yönelerek çözümlenebileceğini söyledi. 

Seminerin öğleden sonraki uvurumunda konuşan Prof. Fahir Armaoğlu, ülkemizin gerek enerji sorunu ve gerekse de jeopolitik durumu bakımından Orta Doğu'nun petrol üreticisi ülkeleri ile ne derecede yakın ilişkiler içerisinde bulunmak durumunda olduğunu inceledi 


Kıbrıs sorunun "'uluslararası konferans"'ta ele alınması çağrısını tekrarladı Papayiannu bir Alman gazetesine verdiği demeçte 1960 Zunch ve Lond ra anlaşmalarının da iptal edilmesini istedi. 

Kıbrıs'taki siyasi gözlemciler, Papayiannu'nun “uluslararası konferans" önerisini (tekrarlamasını Sovyetler Birliği'nin toplumlararası (o görüşmeleri engelleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriyorlar. 

Bilindiği gibi Sovyetler Birliği: Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmeler yoluyla çözümlenemeyeceğini iddia ederek "sorunun uluslararası yönlerinin ele alınacağı bir uluslararası konferans" toplanmasını istiyor. 

Papayiannu'nun lini istediği Zurich ve Londra anlaşmalarıyla Kıbrıs İngiltere'den ayrılarak İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın "garantorluğu” altında bir Cumhuriyet haline gelmişti. 

Bu arada AKEL Genel Sekreteri Türk toplumuna bir çağrı yayınlayarak Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler yönetimine bırakılmasını istedi. 


Carter, 
Türkiye” ye 
50 milyon dolar 
verilmesini 
Kongre” den istedi 


ipta- 


WASHİNGTON (AA) 


ABD Devlet Başkanı Carter,./Türkiye'ye: ek as keri, , yardım amacıyla 
1980 bütçesine 50 milyon dolar eklenmesi için Kongreye resmen başvurdu. 


Carter, Kongreye yolladığı mesajda, sözkonusu yardımla Türkiye'nin yedek parça ve öteki bazı askeri malzemeyi satın alabilmesine olanak verileceğini, böylece de NATO bünyesindeki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebileceğini bildirdi. 


29 NİSANDA 
BURSA'DA 
TURAN EMEKSİZ'İ 


Turan Emeksiz, Bayar-Menderes (o diktatörlüğüne “karşı gençliğin ayağa kalktığı 28 Nisan 1960 tarihinde polisin sıktığı kurşunlarla şehit düştü, 

BURSA (ÖZEL) 


29 Nisan Pazar günü saat 13.00'de 
Bursa Manolya Düğün Salonunda Turan Emeksiz'i anma toplantısı yapılacağı açıklandı. 

Tertip Komitesi adına basına yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak şunlar belirtildi: 

“28-29 Nisanlarda, Türkiye gençliği, öğretim üyeleri ve halkla bir bütün halinde Bayar-Menderes faşist diktatörlüğüne ve ABD emperyalizmine karşı mücadele etmişti. 

Bugün ise Yeni Çarlar ve uşakları İGD'nin başını çektiği sahte solcularla MHP'li faşistler gençliğin yurtseverlik duygularını köreltip uşaklık ruhu aşılamaya çalışıyorlar. 


sizleri 


dir," 


ANMA TOPLANTISI 
YAPILIYOR 


Bugün, gençlik içinde demokrasi ortamı sağlanmalı, herkes fikrini çekinmeden söyleyebilmeli ve değişik fikirler hoşgörülü bir tartışma ortamında ikna metodu ile çözülmelidir. 
Bunun yolu da gençliğe Turan Emekunutturmaya uşaklarına ve MHP'ye karşı mücadele etmekten, Turan Emeksizlerin bağımsızlık ve demokrasi yükseklere kaldırmaktan geçmekte- 


çalışan Rus 


bayrağını 


Turan Emeksiz'i anma toplantısına Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu (DGBF ) Başkanı Ali Tablacı, Ozan Nedret, Abuzer Karakoç, folklor ekibi ve gençlik korosunun katılacağı belirtildi. 


Toplantıda üniversite gençliğinin sorunlari eie alınıyor 


AVRUPA ÜNİVERSİTE REKTORLERİ KONFERANSI ANKARA'DA BAŞLADI 


ANKARA (ÖZEL) 

Avrupa Üniversite Rektörleri toplantısı Ankara'da başladı. 4 gün sürecek olan toplantıda üniversite gençliğinin sorunları ele alınacak. 

23 Avrupa ülkesinden 350 üniversitenin üye olduğu konferansın, bu yılki toplantısına 70 temsilci katılıyor. 

Konferansın Başxcanı Paris Üniversitesi Rektörü François Luchaire, konferansın amacının Avrupa ülkeleri 


Avrupa 


Üniversitesi konferansı yılda iki kez toplanıyor. 
Konferansın bu yılki ilk toplantısı bugün sona erecek. Toplantının sona ermesinden sonra konferans başkanı bir açıklama yapacak. 


üniversiteleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğini gerçekleştirmek, üniversitelerin araştırma ve deneylerinin diğer üniversitelere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. 


Rektörleri 


Sanayi Sergisini gezerken görülüyor. 


üretilen askeri araç ve gereçfen sağlanan tasarruf 300 milyon lira 


LEYLA YURDAKU!. 
Önceki gün açılan ve 
2 Mayısta kapanacak olan Silahlı Kuvvetler savunma sanayi ürünleri sergisi iki bölümden olu- 


şuyor. 
Sergide, silahlı kuvvetlerin kendi olanak- 


larıyla üreterek, 300 milyon lira tasarruf sağladığı 
2080 kalem mal birinci 
reyonda bulunuyor. 

Bu bölüm gezilirken silah, mermi, yedek parça ve elektronik aletlerin sergilendiği hemen her tezgahın önünde tamtmayı yapan görevli parçayı tanıttıktan sonra, onun üretiminden sağlanan döviz tutarını belirtiyor. Bazı tezgahlar- da iri siyah harflerle yazılmış pankartlarda sağlanan döviz tasarrufu dolar olarak gösteriliyor. 
Her parçanın yanında ise bir kart bulunuyor. Kart- ta malzemenin adı ve kullanıldığı yerden başka maliyeti, piyasa fiyatı ve elde edilen döviz tasarrufu miktarı belirtiliyor. 

'l'amtma sırasında rastlanan "Eskiden Amerika' dan aldığımız, artık üretir kendimizin yaptığı uyku tulumu" ve '"'ambargodan sonra üretimine başladığımız bir Connector" şeklindeki . sözler dikkat çekiyordu 

YEDEK PARÇA 
REYONU 

Serginin ikinci bölümünü ise sanayicilerin üretim için teklifte bulunması beklenen ve degeri 143 milyon lira olan 
2142 kalemlik yedek parça reyonu oluşturuyor. 

Başbakan Bülent Ecevit ve sergiyi gezen Bakanların hayranlık ve hayretleri yüzlerinden okunuyordu. Başbakan Ecevit.sık sık Sanayi Bakanı Orhan Alp ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlunu yanına çağırarak, “aman sanayicilerimizin de bu sergiyi gezmelerini sağlayalım", "bak bunun üretiminden ne çok döviz sağlamışız"' diyordu 

ORHAN ALP'İN 

SÖZLERİ 

Ancak bir ara Sanayi Bakanı Ohan Alp'in Yüksel Çakmur'a "'benim bu tasarruf anlayışı hakkında tereddütlerim var. Burada üretmek mi yoksa dışarıdan almak mı daha fazla tasarruf sağlar, bunun hesabı iyi değerlendirilmeli" dediği duyuldu. Bunun üzerine söze 


TiKP izmir İl örgütü, köylük bölgelerdeki örgütlenmeye hız verecek 


İZMİR (ÖZEL) 

TİKP İzmir İl örgütünün 23 Nisan günü yapı lan İl Danışma Toplantısında İl Örgütünün köylük bölgelerdeki örgütlenmeye hız vermesi, ve yeni ilçe örgütleri kurulması kararlaştırıldı. 

100'den fazla temsilcinin katıldığı ve Merkez Komitesi üyesi Gün Zilel'nin başkanlık ettiği toplantıda Ecevit hükümetinden umudunu ke- sen işçi sınıfı ve Ege köylülerinin TİKP'ye doğru yöneliş içinde olduğu belirtilerek yeniden oluşturulan İzmir İl yönetiminin önümüzdeki dönem köylülere ve köylü kitlelerine açılan bir çalışma yürütmesi kararlaştırıldı. 

Tupiantıda ayrıca İl Yönetiminin o gençliğin İGD ve sahte solcu çetelere karşı yürüttüğü öğrenim özgürlüğü ve can giivenliği o mücadelesine yol göstereceği ve bu mücadeleyi bütün gücüyle destekleyeceği bildirildi. yi 


giren Alev 


Coşkun 


“önemli olan kendi kendimize yetmemizdir" di- 


yordu. 


Başbakan Bülent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri 


Bir havacı, Gençlik ve Çakmur'a 
19 Mayıs törenlerini Bulgarların hazırlaması üze- 


Spor Bakanı 


rine yükselen itirazlara cevap vermediğini söylüyordu. Çakmur'un cevabı ise "onlara en gü- 


Silahlı Kuvvetler 


Savunma Sanayii 
Sergisi 2 Mayısa 


kadar acık 


kalacak 


Türkiye'de 


zel cevabı 19 Mayısta stadyumda bir güneş gibi parlayacak olan Atatürk verecektir!" şeklindeydi. 


Eylem Birliği üyelerinin evlerinde yapılan 


aramalarda çok sayıda,silah mermi bulundu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephes Eylem Birliği örgütüne mensup olan ve iki aydır yap- 


'tıkları eylemlerle 6 kişi: 


nin ölümüne ve 8 kişi: nin yaralanmasına neden olan 10''Kişi, Sıkıyönetim komutanlığına teslim edildi. 

Ayrıca aynı örgüte mensup olan 3 kişi hakkında da daha önce işledikleri suçlarla ilgili gyabi tutuklama kararı var. 


DAHA ÖNCE İŞLENEN 
SUÇLAR 


Emniyet yetkililerin- den yapılan açıklamaya göre; THKP-C Eylem Birliği örgütüne mensup kişilerden Hikmet Uygur, Mustafa Gür ve Ali Colay 30 Mart 1977 tarihinde AP İlçe binasına, Hikmet Uygur ve Ali 
Colay 2 Ağustos 1978 
tarihinde yine AP İlçe binasına ve Ali Bülent Sartaç ve Hikmet Uygur 13 Şubat 1978 tarihinde bir özel otoya pat- 


ULUSLARARASI 


Birli masarooin noca 
Tonizu OLALI 


NASREDDIN HOCA FESTIVAL FESTIVAL DE NASREDDIN HOCA 


layıcı madde attılar. Ayrca 1 Eylül 1978 günü Küçükçekmece İş Bankası Şubesi, Şamil Tuncay Beştoy, Ali Bülent Sarıtağ; ' Önter 'Sârlı “ve 


Ali Colay tarafından sos. 


yuldu. Daha sonra aynı şahıslar 2 Ekim 1978 günü Kızıltoprak İş Bankası şubesini soydular. 


TÜTÜNÇİFTLİK 
SOYGUNU NASIL 
PLANLANDI 


THKP-C Eylem Birliği adlı örgütün üyelerinden Şamil Tuncay Beştoy, 
Ali Bülent Sarıtaç, Neşe Değirmenci, Tevfik Safran, Cemalettin Metin, İbrahim Ethem Akkaya, Nizamettin Yurdabal ve Namık Acar, Tütünçiflik Ziraat Bankasının soyulması için gerekli istihbaratla (görevlendirildiler. 
Eylemin yapılabilmesi ve eylemden sonra barınılabilmesi için İzmit'te bir çok ev tutuldu. 1 Nisan 
1979 günü soygunu gerçekleştirecek olan Şamil Tuncay Beştoy, Ali Bü- 


S 


THKP-C Eylem 


Birliği” nin on üyesi yakalandı 


lent Sarıtaç, Ömer Saçlı, Tevfik Safran, Ali Colay, Cemalettin “Metin, İbrahim Ethem Akkaya, Nizamettin Yurdabal ve Namık Acar 31 Mart 
1979 günü akşamı, İzmit 
Yenidoğan'daki evde toplanarak soygun planladılar ve silahları kendi 


aralarında dağıttılar. 
1 Si / 


1 Nisan 1979 günü daha önceden gaspedilmişi olan 16 FL 289 plakalı Ford minibüse binilerek bankaya hareket edildi. 
Soyguncular müdürü, vez- 


nodarı ve muhasebeciyi tesirsiz hale getirerek anahtarları aldılar. Bu 


arada olaya şüphe üzerine miidahale eden polisle çıkan çatışmada 5 polis memuru ile bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. 


Başarısızlıkla sonuçlanan soygun teşebbüsünden sonra Ali Colay' ın bir tanıdığından aldığı 35 LE 720 plakalı Murat araba ile silahlar, patlayıcı maddeler ve soyguna katılan şahıslar İstanbul'a geldiler. 


Emniyet yetkililerinin yaptığı aramalar sonucu soygun teşebbüsü- ne katılan Nizamettin 


1979 
Nasreddin 
Hoca 
Karikatür 
Yarışmasının 


koşulları 


DERNEGİ 


açıklandı 


Karikatürcüler Derneği ile Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği' nin düzenlediği karikatür yarışmasının koşulları açıklandı. 

1973 yılından bu yana tüm dünya çizerlerine açık olan ve geleneksel 
bir şekilde 5-10 Temmuz tarihleri arasında tekrarlanacak olan yarışmala- 


rın koşulları şöyledir: 


a) Yarışma bütün dünya karikatürcülerine açıktır. 


b) Yarışmaya gönderilecek yapıtların yayınlanmış ya da yayınlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış ol- 


malıdır. 


c) Konu sınırlaması yoktur. 

d) Yarışmaya bir karikatür ile katılınabilir. 

e) Gönderilecek karikatürlerin boyutları 42x42 cm.den büyük olmamalıdır. Karikatürler postada kırılmayacak biçimde ambalajlanmalıdır. 


f) Karizatiirler en geç 15 Haziran 1979 gününe kadar gönderilmiş olmalıdır, 

g) Yarışmaya ilk kez katılanlar karikatürleri ile birlikte bir adet fotoğraf ve kısa yaşam öykülerini de göndereceklerdir. 

h) Ödüller: 

1. Büyük ödül; Karikatürcüler Derneği ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneğinin verecekleri Altın Nasreddin Hoca plaketi ve 5000 Ti 


2. Başarı ödülleri: Be 


ve 5x1.000.-TL. 


3. Çeşitli kuruluşların, dernek, 


cakları özel ödüller. 


ş adet Başarı Ödülü, Bronz Nasreddın Hoca plaketi 


gazete, sendika, ajans ve kişilerin koya- 


Adres: Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği / K Karikatür- 
<üler Derneği, Tepebaşı/İstanbul. a 


Yurdabal yakalanarak gözaltına alındı. 


İstanbul'da yapılan aramalarda, 9 Nisan 
1979 günü Eyüp İskele Sokak 25 nolu eve başkın yapılacağı sırada evden çıkan Hikmet Uygur adlı şahıs yakalandı. Karakola, getiri-, 


len Uygürübutada,taban- © © 


casını ateşleyerek bir bekçiyi, yoldan geçen bir işçiyi öldürdü, bir polis memurunu da yaraladı ve kaçtı. 


Daha sonra sözkonusu evde yapılan aramada Ali Colay, Namık Acar, İrfan Baydak ve Saim Çilingir gözaltına alındılar. 

Yapılan o soruşturma sonucu Cemalettin Metin'in Bursa'nın Karacabey İlçesine giderek Nil- gün Aslankan'a ait eve bir tabanca ile çok sayıda mermi bıraktığı tesbit edildi. 

Soruşturma sürerken 
Eyüp Çalışkan Sokak 5 
nolu evde 13 Nisan 1979 
günü arama yapıldı. Aramada çok sayıda yayın, belge ve bir adet sahte 


polis kimliği ele geçirildi. 
Yakalanan kişilerin 


sorguları sonunda tespit edilen Beykoz Şahinka- ya Sokak no 1 kat 4 deki evde yapılan aramalar sırasında çıkan çatışmada, evde bulunan Ömer Saçlı ve Neşe Değirmenci adlı kişilerle iki polis memuru öldü. Nimet Saçlı ise yaralı olarak ele geçirildi. 
Evde bulunan ve kesin kimliği açıklanmayan ancak Hikmet Uygur olduğu söylenen şahıs ise yakalanamayarak kaçtı. 
Evde yapılan aramada üç adet yazı makinası ve teksir makinası, Rus yapısı el bombası, Klaşinkof marka otomatik tüfek 3 adet tabanca, bol miktarda mermi ve dinamit lokumları ve eylemlerde kullanılan cesaret verici serum gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. 
Yapılan aramalar sonucu yakalanan Ali Colay, Nizamettin Yurdabal, Namık Açar, Saim Çilingir, İrfan Baydak, Nilgin Aslankan ile Hikmet Uygur'un kardeşleri, Zümrüt Uygur ve Ramazan İsmail Uygur ve Caner Uygur 24 Nisan 1979 
günü sevk edildikleri İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alındılar. 
HAKLARINDA 
TUTUKLAMA KARARI 
OLANLAR 


Sanıklardan Şamil 
Tuncay Beştoy, Ali Bülent Sarıtaç, İzmir'de birçok olayların failleri olarak çeşitli mahkemelerce gıyabi tutukludur. Ayrıca Tevfik Safran ve Ali Bülent Sarıtaç Zonguldak'da 2 polis memuru ve bir vatandaşın ölümüne sebebiyet vermekten gıyabi tutu kludurlar. 


Meclis içi önlem paketi 


Çotuklar, 23 Nisan'da kurdukları parlamentoda bir türlü akıl edip de, büyüklerin meclisteki davranışlarını sıkıyönetim kapsamına alamadılar. 

Bu karar alınmayınca, büyükler de parlamentodaki "yaygın şiddet hareketleri"ni iyice tirmandırdılar. Anayasanın 124. maddesinde yer alan "ülkenin ve milletin bütünlüğüne" yönelik eylemlere giriştiler. 

Bu eylemlere karşı, "gecikmesinde sakınca bulunan" bazı önlemlere pekala başvurulabilir diye düşünüyoruz. 

Bu bakımdan aklımıza gelebilecek bazı önlemleri bir paket halinde sunmakta yarar görüyoruz. 

1. Alpaslan Türkeş'in Koruma polisinin parlamenterler dışında kimsenin giremediği genel kurula girerek, olay yaratmak için gösterdiği büyük cesaret ve olağanüstü fedakarlık iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Mümkünse bütün parlamenterlere birer koruma polisi tahsis edilerek, havanın elektriklendiği zamanlarda bu koruma polislerinin kuliste kendi aralarında kavga etmelerine kolaylık sağlanmalıdır. Böylece sayın parlamenterlerimiz büyük bir yükten kurtarılacak ve meclis çalışmalarına vakit ayr rabileceklerdir. 


"2. Meclis koridorlarında iki kişiden fazlasının biraraya gelmesi yasaklanmalıdır. Böylece hem 3 kişilik istifa ve transferlerin önüne geçilecek, hem de meclis içerisinde gizli örgüt kurma faaliyetleri önlenmiş olacaktır. 

"3. Meclis kütüphanesinde sık sık arama yapılmalıdır. Bu kütüphaneye serbestçe girmekte olan bölücü ve yıkıcı yayınların, meclisteki anarşiyi ideolojik bakımdan yönlendirmesine artık bir son verilmelidir. 


"4, Meclise giriş-çıkışlar sıkı denetim altına alınmalı, özellikle gazetecilerin sayın parlamenterlerimizle içeride ve dışarıda temas etmemelerine büyük özen gösterilmelidir. Bu bakımdan meclisteki gazetecilerin özel bir kafes içinde tutulmaları düşünülebilir. 


“5. Sayın parlamenterlerimize sportif faaliyet yapma olanağı sağlanmalı, özellikle judo, karate, boks ve güreş gibi sporlara meraklı olanların bu yeteneklerini değerlendirebilecekleri alanlar yaratılmalıdır. 


"6. Meclis tutanaklarını olduğu gibi yayınlayan TBMM bültenleri üzerinde sıkı bir sansür uygulanmalıdır. Mecliste konuşulan her şeyi halkın bilmesi diye bir zaruret yoktur. 
Bu uygulama, yayın yoluyla halkı suça teşvik etme mahiyeti arzetmektedir. 


"7. Sayın Feyzioğlu'nun 'Ancak ben Türküm diyenler parlamenter ve bakan olabilir' şeklindeki sözleri büyük bir pano haline getirilerek, meclisin herkes tarafından görülebilecek bir yerine asılmalıdır. 


Bu düstur gereğince bütün parlamenterler yeniden milliyet, mezhep, renk ve sınıf denetiminden geçirilmelidir. Bu denetimle yetinilmemeli, denetimi başarıyla tamamlayanlar, Türkeş'in, mezurasıyla yapacağı kafatası ölçümüne, düşünce bakımından ise TASS ajansı muhabiri sayın Aleksi'nin denetimine tabi tutulmalıdırlar. 


"8. Münasip bir yere ses geçirmez bir deşarj odası tahsis edilmelidir. Bu odanın bir duvarı binlerce kişiden oluşan büyük bir fotoğrafla kaplanmalı, odada ayrıca bir kürsü ve mikrofon bulunmalıdır. Dileyen lider, bu odada binlerce kişinin fotoğrafı karşısında istediği gibi konuşma özgürlüğüne sahip olmalıdır. 

"9. Her konuşmasında, idamdan ve gebermeden sözeden, Bursa milletvekili sayın Ali Elverdi'nin, bu merakını gidermek için kendisine, dilerse oyuncak bir idam sehpası hedi- ye edilmeli, dilerse zaman tüneline konularak idamların daha bol olduğu bir çağa gönderilmesi sağlanmalıdır. 


“10. Meclis çalışmalarına zarar veren 'geniş tabanlı koalisyon' önerilerinin önlenebik mesi için bütün parlamenterlerin ayak numaraları alınmalı, 42 numaradan büyük ayakkabı giyenlerin bir daha meclise gelmemeleri için etkin yaptırımlar uygulanmalıdır. 

"11. CHP'nin grupları hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayan, parlamenterlerini TKP ile ilişkilerde serbest bırakan tutumu takdir edilerek bütün gruplara örnek gösterilmelidir." 

Bunlar bizim bir çırpıda düşünebildiğimiz önlemler. Meclisteki anarşinin önlenebilmesi için alınabilecek daha başka önlemleri ise okuyucunun yaratıcılığına bırakıyoruz... 


BE AN 
İLANEN TEBLİGAT 
ÜSKÜDAR 1.Cİ İCRA MEMURLUĞUNDAN DOSYA NO-1978/1030 Talimat 

RORÇLULAR: Beylerbeyi küplüce caddesi No.22 
de mukim YUSUF EKŞİ VE NAZIM EKŞİ Fatma Huriye Bayur'a borçlu bulunan Yusuf ve Nazım Ekşi hakkında İstanbul 2.ci icra memurluğunun 1978/9115 sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış kesinleşen takip üzerine borçluların adlarına kayıtı Üsküdar küplüce mahallesi küplüce yolu sokağında 747 ada 5 parsel sayıh 431.80 M2 miktarlı 5 katlı 12 daireli 3 dükkanlı apartmanın bodrum kat 2 nolu dükkanına haciz konularak bu dükkanın 1.6.1979 Cuma günü saat 14 ila 14.30 arasında Üsküdar 1l.ci icra dairesi odasında satılmasına karar verilmiştir. 

Borçlulara tebligatlar ilanen yapıldığı için satış ilanında ilanen yapılmasına karar verilmiş olduğundan borçlular Yusuf ve Nazım ekşiye Satış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanın teblig olunur, 18.4.1979 

(Basın: 3169-41 1) 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istanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Başkanı 


MERAL ALPAY İLE 
BİR SÖYLEŞİ 


NUR DERİŞ 


İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı sona ererken, fuarın Başkanı Meral Alpay ile görüşüyoruz. Taksim'de yapımı yeni tamamlanan Atatürk Kütüphanesi ilk kez böyle bir etkinliğe açıyor kapılarını. Söyleşiden önce fuarı geziyoruz. Gerçekten özenle düzenlenmiş herşey. Değişik ülkelerden kitaplarla ilgili afişler var duvasiarda, Bir bölme yabancı kitaplara ayrılmış, her ülkenin ayrı ayrı yeri var kitapların sergilenmesi için. Bir bölmeye gene çeşitli ülkelerden kitaplar serpiştirilmiş masaların üzerine, fuarı gezenler daha yakından inceleyebilsin diye. Bu bölmede İsa Çelik'in çocuklarla ilgili fotoğraflarından oluşan bir sergi de izlenebiliyor. 
Daha sonraki bölmelerde Türkiye' de çocuklar için yayın yapan yayınevlerinin sergileri var. Kitapların çokluğu kadar, baskılarına gösterilen özen de dikkati çekiyor. Bu serginin bitiminde, camlı dolaplar içinde bir "Eski Alfabeler" sergisi var. 
Bir özel kolleksiyondan derlenmiş eski yazıyla alfabelerin yanı sıra, yeni yazı kabul edildikten sonra yayınlanan ilk alfabelerden de örnekler yer alıyor. Fuarın girişinin sol yanındaki salonda her gün çocuklar için bir gösteri bulmak mümkün. Çocuk filmlerinin yanısıra, şimdiki çocukların artık pek tanımadığı Karagöz gösterileri de yapılıyor. Girişin sağındaki salonda ise Türkiye'deki yayınevlerinin kitapları satılıyor. Burada, Türkiye Yazarlar Sendikasının girişimiyle, kitapları sergilenen üye yazarlar için imza günleri de düzenlenmiş. 

Fuarda, çocuk kitapları çizerlerinin resimlerinn sergilendiği bir bölme de var. Burada Meral Alpay ile oturuyor ve sözü ona bırakıyoruz: il 

“Fuarın hazırlık çalışmaları 
1978 Temmuzunda başladı. Esas fikir, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi Başkanı Nabey Önder'indir. Bunun yanısıra bir başka girişimle, Türkiye'de yayınlanan çocuk kitapları Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen bir gezgin sergiyle Orta, Güney ve Güney Doğu Anadolu'da dolaştırılıyor. Böyle bir girişimden yalnız İstanbullu çocukların değil, ülkenin her yanındaki çocukların yararlanmasını istedik. 

“Fuarın hazırlıklarına başladığımızda yalnızca 5000 lira paramız vardı. Parasız olduğumuz için birçok kimse bize el vermekten çekindi. Ancak birçok demokratik kuruluştan destek gördük. Binayı bize İstanbul Belediyesi sağladı. Otuz üç milyona malolmuş böyle bir binanın olanaklarından çocukları yararlandırmak yerinde olacaktı. Kültür Bakanlığı bize 275 bin liralık bir ödenek ayırdı. Fuar masraflarının yanı sıra sempozyum için çeşitli ülkelerden gelen konukların da masrafları oldu. Telefonumuz yok, irtibat büromuz yok. Bu nedenle harcamalarımız çok fazla oldu ve para 


yetmedi. Ama gençlerden, Belediyeden ve Kültür Bakanlığından büyük ilgi gördük. 

"Fuarın çeşitli etkinliklerinden ve kitapların sergilenmesinden başka, Fuara canlılık kazandırmak amacıyla, çocukların burada gördükleri kitapları alabilmeleri için bir de satış bölümü ayırdık. Fuar, umulanın üzerinde bir ilgi gördü. Şimdiye kadar 15 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Yaratılan canlı ortamda okuryazar-öğrenci arasındaki görsel iletişim sorunları tartışılıyor. Belediye Fuar süresince otobüs ayırdı, uzak yerlerden, gecekondu semtlerinden çocuklar bu otobüsle getiriliyor. Bu çocuklar geldiklerinde çoğunun cebinde ancak on lira para oluyor. Tabii ancak paralarının yettiği kitapları alıyorlar." 

Konuşmasının bu noktasında Meral Alpay'a dikkatimizi çeken bir noktayı soruyoruz. "Köyün Çocugu Yayınları" gibi sayılı yayınevinin dışında, nitelikli kitapların fiyatları oldukça yüksek. Bu durumda Türkiye'li çocukların çoğunluğu bu kitapları okuyamıyor. Fiyatların. bu kadar yüksek oluşu, kağıt fiyatlarının hızlı artışından kaynaklanıyor. 
Bu soruna parmak basmak üzere bir girişimde bulunup bulunmadıklarını soruyoruz Meral Alpay'a. 

"Bu konuda bir girişimimiz yok. 
Ancak, gazetenizin böyle bir öneri getirmesi yararlı olur. Örneğin, Sanayi bakanlığı, çocuklar için eğitici yayınları yararlandırmak üzere SE-KA'nınözel bir indirim uygulamasını sağlayabilir belki de. 

“Burada bir başka soruna dikkatinizi çekmek isterim. Kitap çizerleri ilk kez sergi açıyor. Böyle bir sergiyi düzenlerken, çizerlerin karşı karşıya bulundukları sorunları öğrenmiş olduk. Bu alanda çalışan sanatçıların hiç bir güvencesi yok, örgütsüz durumdalar. Mali sorunları var. Örneğin, bu serginin açılması 7-8 bin liraya mal oldu. Kendini kabul ettirmek isteyen yeni sanatçı- ya, piyasaya çıkacak olan genç sanatçıya kapıların açık olmadığını gördük. Bu sorunun da üzerine eğilinmesi gerekir." 

Meral Alpay'a gelecek yıllarda bu Fuar girişiminin sürüp sürmeyeceğini sorduk. Böyle bir girişimin gelecek yıl bir fuar bütçesinin oluşturulması ve ayrı ayrı katılmalarla gerçekleşeceğini söyledi. Fuarın yan etkinliği olarak çeşitli park ve bahçelerde hareketli panolarla da sergiler düzenlenebileceğini belirtti. 
Pek çok tasarı geliştirilebilirdi ilerisi için 

"Çocukların dilek tefterimize yazdıklarını da okuyun" dedi Meral Alpay konuşmamız sona ererken. 
Kendisine teşekkür ederek ayrıldık. 
Dilek defterinde yazılan öneriler ve fuara getirilen eleştiriler, gerçekten de çocukların bilinçle ve iyimserlikle geleceği hazırlayacağının bir kanıtı gibiydi. 


ÇOCUK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇILDI 


Ankara Belediyesinin yardımları sonunda Ankara Gençlik Parkı'nda bir çocuk fotoğrafları sergisi açıldı. Metin Güven ve Dursun Ali Koç'un kişisel çalışmaları ile AFSAD iiyelerinin Cumartesi - Pazar günleri Ankara'nın çeşitli fotoğraflardan oluşan sergi, çocukların çeşitli görüntüleriyle sınıfsal yapılarını vurguluyor. 


semtlerinde çektikleri 


Metin Güven sergiyi çocuklara olan sevgilerinden dolayı açtıklarını vurgustanbul, İzmir, Trabzon ve Anadolu'nun çeşitli köyle- 


layârak aynı sergi 


ANKARA (ÖZEL) 


riğde sergileyeceklerini belirtti. Sergi, 29 Nisan akşamına dek izlenebilir. 


Üy 


konulu sempozyum yapıldı 


Boğaziçi Üniversitesin- de "Türkiye'de Müziğin Sorunları" konulu bir mü 


dına açan Ferruh Gençer amaçlarını şöyle açıkladı: "Türkiye'de 


tilmiştir ve uzun yıllar bu etki ile yetişmiş kuşaklar 


yaklaşık ancak son zamanlarda git- 


KİTAP VE ÇOCUK 
SEMPOZYUMU 
ÜZERİNE 


GÜLSELI INAL 


Geçtiğimiz hafta Odakule konferans salonunda sekiz ülkenin yazar ve kütüphanecileri çocuk yazınının sorunlarını ve çocuğun kitapla olan ilişkisini tartıştılar. Türk Kütüphanecileri Derneğinin Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı nedeniyle düzenlediği bu sempozyumda her ülkeden gelen birer yazar ve kütüphaneci birer bildiri sunarak kendi görüşlerini sergilediler. 


Kanımızca Çocuk Yılı çerçevesi içinde en olum lu etkinliklerden biri bu sempozyum. Çocuk Yılı adı altında büyük otellerde insanların birbirlerine yemek ziyafetleri verdiği bir ülkede olumlu sayabileceğimiz toplantılardan biri. Üç gün de olsa dikkatleri çocuk yazınına ve onun sorunlarına çekerek, yetişkinleri bir çeşit uyarmak ve çocuk dünyasına gelecek olan yeni değerlerin boyutlarını tartışmak, yarının büyüklerini kitap denen suskun arkadaşa alıştırmak kaygıları bu sempozyumda tartışıldı. ve işlendi. 


Açılış konuşmasını Doç.Dr. Özer Soysal'ın yaptığı sempozyuma Fransa, Federal Almanya, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Bulgaristan katıldı. Sempozyumun ilk günü en çarpıcı konuşmayı Fransız J.Neven yaptı. Kısaca özetlenirse ; günümüzde çocuk için kitap yazmanın yeni olduğunu, çocuk yazını örneklerinin gerçekte çocuk için olmadığını söyledi. Kitapla doğrudan ilişkisi olan çocuğun eleştiri mantığına sahip olduğunu, kita- bin karşısında çocuğun pasif olmadığını belirtti. 
Neven'e göre çocuk eleştiri mantığına sahip olduğundan olgun bir kişiden daha fazla tepki göstermektedir her şeye. Bu nedenle çocuk yazını ile uğraşanların ve bu kitapları basanların çok dikkatli olmaları gerektiğini savundu. Bütün bu konuşmaların yanı sıra Neven,olumlu çocuk yazını örneklerinden ise hiç söz etmedi. 


Federal Alman konuşmacı Lioba Betten, ülkelerinde her yıl yaklaşık iki bin adet kitabın basıldığı nı, Münih kentinde ise 1955 yıllarında kurulmuş bulunan bir çocuk yazını çalışma kurulu olduğu nu kısaca anlattı. Betten'in konuşmalarından çıkardığımız bir gerçek de Federal Alman ülkelerinde çocuk ve gereksinimlerine ne denli önem verildiği, bu gereksinimlerin başında da kitabın geldigiydi. 


Sempozyumun ikinci günü sempozyumu hareketli ve tartışmalı havasına renk katan Avusturyalı Prof.Dr. Marian Heidger, en soylu görevin çocuktaki kişiliği geliştirmek olduğunu vurguladı. Ancak konuşmasında zamanın kısıtlı olması nedeniyle çocuktaki kişiliğin nasıl ve ne yöntemlerle geliştirilebileceğini açıklamadı. Kitle iletişim araçlarının çocuğun eğitiminde yararlı yönde kullanılabileceği ni, özellikle televizyonu bir eğitim aracı olarak kullanmanın 'olabirliğini dile getirdi. Şöyle ki: Televizyon istenirse bir ülke yöneticileri tarafından çocukların eğitilebileceği bir araç biçimine dönüştürülebilir. Ve ülkenin her yanına yapılacak olanıyayınlarla ebeveynlere de destek olunabilir. Yine bütün bunların yanı sıra artık insanlık klasik çocuk:eğitimine dönmektedir Heidgere göre. Bir zamanlar uygulanan iki zıt eğitimin artık iflas ettiğini, çocukta kötü huylar geliştirdiğini veartık klasik eğitimin giderek çağımızda uygulanmaya başladığını vurgulamaya çalıştı. Marian Heidger, çocuk eğitimcilerinin kendilerine güvenlerinin kaybolmamasını da sağlık verdi. 


Gerçekte Heidger'in söylediği gibi çocuk yetiştirmede güvenin yittiği an, çocukla olan bağ da kopmakta, çocuğun herşeyi yalın olarak, bozulmamış olarak kavrayan zekası da bu güvensizliği sezdiği an daha da huzursuzlaşmaktadır. Kısaca her ne şekilde olursa olsun yetişkinler kendilerine olan güvenlerini yitirmemelidirler. 


Sempozyumun üçüncü ve son günü konuşmacılar arasında en dikkate değer konuşmayı Y.Shavit yaptı. Tel-Aviv Üniversitesi uzmanlarından Shavit çocuk yazını ile uğraşan yazarların sorunlarına deginmeye çalıştı ve bunları kategorilere ayırdı. Shavit'e göre çocuk yazını yazarları birkaç grup oluştururlar. Bu kategorilerden biri de sofistike yazar tipidir. Sofistike yazar, yazılan öykü ya da roma- nın yalnızca çocuklar için yazılmadığına inanan, aynı zamanda bunları yetişkinlerin de okuyabileceği bir ve birden fazla seviyeye seslenen yazardır. 
Sofistike yazar değişik seviyeleri birbirine bağlayabildiği zaman ise yapıtı bir klasik olabilir. Shavit'e göre hem çocuklara seslenen hem de yetişkinleri kucaklayan bir yapıt klasikleşme şansına sahiptir. 


Üç gün süren, çeşitli görüş ve tartışmaların yer aldığı bu sempozyumun organizasyonunu ve başarılı yöneticisi Doç. Dr. Meral Alpay'ı övgüye değer buluyoruz. 


"Türkiye'de müziğin sorunları” P 


"Türkiye'de müziğin sorunları" adlı sempozyumda bir konuşmacı 


lardan sonra ilk kez bu yıl biraraya gelmiş ve ortak bir takım çalışmalara girmek 


zik Türlerinin Doğuşu, Gelişimi ve Bugünkü Durumu," Sarper Özsan'ın "Mü- 


zik sempozyumu yapıldı. 

Boğaziçi Folklor, Müzik ve Türk Müziği Kulüprinin ortaklaşa düzenledikleri toplantıya Sadi Yaver Ataman, Yavuz Top, Sarper Özsar, Çinuçen Tanrıkorur, Ruhi Ayangil ve Celal Akın “ildirileri ile katıldılar. 


Toplantıyı kulüpler 2- 


200 yıldır, özellikle de son 
50 yıldır uygulanmak istenen yanlış kültür politikaları bekleneni veremezdi. 

Yalnızca çağdaş olduğu iddia edilen, ancak bu toprakla ilgisi birtakım egzotik nağmeler kullanmaktan öteye gitmeyen, son derece sınırlı bir dnleyici kitlesine seslenebilen bir müzik üre- 


tikçe artan bir ilgi ile yeni bir arayış içine girmişlerdir. 
Artık önyargı ve şartlanmalardan uzak, müzik sorunlarına biçimsel bir yaklaşım hakim olmaya başlamıştır. Üniversitelerimizde de müzikle özel ola- 


rak ilgilenen folklor,müzik,. 


Türk Müziği Kulüpleri yıl- 


gerektiği inancı yla ilk adım olarak bu toplantıyı düzenlemişlerdir. İnancımız bu tür toplantıları sürekli kılmak ve tartışma ortammı yaygınlaştırmaktır." 


Açıkoturumda Sadi Yaver Ataman'ın "Türk Halk Müziği ve Çokseslilik Meselesi", Yavuz Top'un "Genel Olarak Türkiye'de Mü- 


ziğimiz ve Çokseslilik," nuçen Tanrıkorur'un "Türkiye'de Müzik, Çokseslilik ve Batılılaşma, Ruhi Ayangilin Türkiye'de Müzik Egitiminin Gelişim Süreci ve Bugünkü Görünümü", Celal Akın'ın "Türkiye'de Müziğin Bugünkü Durumu ve Gelişimi" adlı bildirileri okundu. 


Beden Eğitimi 


Öğretmenleri Derneği 


Yönetim Kurulu 


"8 milyon çocuğun 


beden eğitimi gereksinimini, düşünmüyorlar” 


Beden Eğitimi Öğretmenleri-Derneği kararın, öğretmenlerin 
8 yıllık mücadelesine rağmen alındığını belirtti 
” Bu tür anti- demokratik uygulamaları kınadığımızı 


duyururuz” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği-Yönetim Kurulu, ilkokullarda beden eğitimi öğretmenliğinin kaldırılması kararı- nın beden eğitimi öğret- 


menlerinin 8 yıllık mücadelesine rağmen alındığını belirterek bu kararı sert bir şekilde kınadı. 

Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu. konu ile ilgili 


yaptığı açıklamada şun- 


ları belirtti: 

"8 aydır hatta 8 yıldır ilgililere kanıtlamak istediğimiz, anlatmak istediğimiz, tabanda 8 milyon çocuğun beden eğitimi 


sorunudur. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı konu üzerinde anlaşmaya varırken, 7-8 milyona yakın çocuğun beden eğitim ve spor gereksinimini ve bu sahası- nın tamamiyle eğitim görmemiş büyük paralar döndürerek şampiyon oyuncular, şampiyon takımlar yetiştiren sözde antrenörlere bırakıldığını düşünmüyor. İşin bilimsel yanını incelemeden. 


çocuğun kemik ve kat gelişiminde beden eğiti: minin rolü olduğunu, ders olarak bu kadar önem taşıyan beden eğitiminin sınıf öğretmenine bırakılmasıyla doğacak sakıncaları düşünmüyor. 

Hakkımızda karar verici sayın ilgilileri daha bilimsel düşünmeye, daha salim kararlar verme- ye davet eder bu tür anti-demokratik uygulamaları kınadığımizı duyururuz. 


Hükümetin yapamadığını tıp adamları yapıyor 


Spor Fizyolojisi Enstitüsü (2) 


"Yönetim Kurulumuz, 
Prot. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu, Prof. Dr. Nuran Gökhan, Doçent Altan İplikçi'den oluşuyor. 


Yönetim kurulumuzu oluşturan arkadaşımız sade, tıpla uğraşmıyor, aynı zamanda sporla da yakinen Ilgileniyorlar. 


Spor Fizyolojisi Enstitu- sü şu anda Fizyoloji ve Farmakoloji okürsülerinin imkanlarından yararlanmakta: - dır. Fizyoloji kürsüsünde de bir oda ayırdık. Büro olarak kullanacağız .Teknik adamlarımız gelip yakında 


çalışmaya başlayacaklar. Dekanımız bu işin gerekliliği- ne inandığı için, bir sorumlu olarak bizlere yardımcı oluyor. Uygulama alanı, yani Spor Fizyolojisi Enstitüsünün tamamlayıcısı olani spor salonunun yer sorununu Fakülte bünyesindeki arsalardan dekanımız tahsis etti. Yaptıracağımız spor salonunun diğer kapalı spor salonlarından farklı olarak, Enstitünün labaratuvarları sporcu soyunma ve duşlarının paralelin- de, salonun karşı tarafında kurulacak. Böylece hem egzersizleri denetime almiş olacağız hem de yeni geliştire- 


Abidin Kayserilioğlu Tulma Test cihazını tanıtırken. 
yon testlerini yapmada kullanılacak. 


Genç voleybolcularımız İngiltere'yide 3-0 yendi 


Avrupa Gençler 


Voleybol Şampiyonası 


İSPANYA eleme 


Grubu maçlarında Türkiye İngiltere'yi 3- yendi. 

Türk takımı ilk seti rahatlıkla 15-6 aldıktan sonra ikinci ve üçüncü setleri de 15-9,15-9 kazandı. Gecenin diğer maçında ise Fransa Belçika'yı 3-0 yendi. 


UMİT MILLI FUTBOL TAKIMI PAZAR GÜNÜ KAMPA GİRİYOR 


PNKARA (ÖZEL) 

2 Mayısta Avrupa Ümitler Kupası Grup Eleme mâçı için Macaristan'da Macar Ümit Milli Takımı ile kar- 


şılaşacak olan Ümit Milli Fut- 


bol Takımı 29 Nisan Pazar günü İstanbul'da Sarıyer Mersinli Ahmet tesislerinde kampa giriyor. 

Antrenorlüğünü Kazım Türesin'in yaptığı Ümit Mil-Il Takımında Şu futbolcular bulunuyor 

Bursaspor'dan Aslan, İzmirsyor'dan Ahmet, be Şiktaş'tan Süleyman ve Ne- 


ÇOCUKLAR İÇİN 
KONYA'DA BİSİKLET 
YARIŞI 
DÜZENLENİYOR 

Bisiklet ve Motosiklet Federasyonunca Dünya Çocuk Yılı nedeniyle 12-17 yaş grubu için düzenlenen tecrübesizler Bisiklet Yol Yarışı pazar günü Konya'da yapılacak 


OSMAN KERMEN, 
BASKETBOL 
FEDERASYONU 
ÜYELİĞİNE 
GETİRİLDİ 
Basketbol Federasyo- 


Kısa haberler 


zihi, Rizespor'dan Muharrem, Trabzonspor'dan Tuncay, Zonguldakspor'dan Muzaffer, Galatasaray'dan Gürcan, Eskişehirspor'dan Hüseyin, Göztepe'den Kazim, Şekerspor'dan Selçuk, Fenerbahçe'den Raşit, Ankaragücünden Sadık, Kocaelispor'dan Bülent, Erzurumspor'dan Osman, Altay' dan Bilal, 


Umit Milli Futbol Takimi 
1 Mayıs'ta Macaristan'a gidiyor. 


nu Başkanı Ugur Erel bir açıklama yaparak Federasyonun boş bulunan üyeliğine Osman Kermen'in atandığını açıkladı. 


Uğur Erel, ayrıca 19- 
27 Temmuz tarihleri arasında Suriye'nin Başkenti Şam'da yapılacak 6. 
Yıldızlar Şampiyonasına katılacak Yıldız Milli Takımınının Antrenörlüğüne Mehmet Uslu, Yardımcı Antenörlüğe Rıza Elverdi'nin getirildiğini bildirdi 


Selâmi Şimşek 


ceğimiz yöntemleri uygulamā olanağı bulacağız. Salondan fakülte öğrencileri ve gelen sporcular yararlanacaklar. 

Salonu gerçekleştirdiğimiz takdirde geniş kitleye spor yaptırma ve kontrol edebilme fırsatı yaratmış olacağız. 


SPOR FIZYOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ NELER 
YAPACAK? 

Spor Fizyolojisi ens... 
sü sporcuların yalnız kondüsyonunu kontrol etmekle kalmayacak, sporcunun bilimsel beslenmesi nedir bununla 


Değerli tıp adamlarımız sporumuzun eksik yanları- 


nı doldurmaya çalışıyorlar. 


İzmir Ege Önliversitesi, Tıp Fakültesinde Fizyoloji kürsüsü Profesörü Necati Akgün ile başlayan Sporla Tıbbın birleştirilmesi çalışmaları, ODTÜ Biyoloji kürsüsünün de katkılarıyla daha da gelişti. 4 Nisan 1979 


tarihinde İstanbul'da yine tıp adamlarımız tarafından "Spor Fizyolojisi Enstitüsü'' kuruldu. Bu Enstitünün 


Sporumuza Olumlu katkıları 


olacağı inancındayız. 


Sporumuzun bu eksikliğini kavrayip, çalışmalar yürüten uzmanların başarılarını ve ilgililerin de bu konuya eğilip, kulak vermelerini diliyoruz. 


da İlgilenecek. Ne tip yemek yiyecek, ne kadar yiyecek, yani sporcunun diyetini, gıdasını düzenlememiz gerekiyor. Sarf edilen enerjiyi tespit edip bunun nasıl karşilanacağını göstereceğiz. 

beslenmenin yanında sporcuların çalıştıkları ortamları kontrol edeceğiz. Örneğin bir yüzme havuzunun hijiyenik şartları uygun mu? 
Isı durumu normal mi? Su temiz mi? Bu meselelere bü tün olarak bakmak zorundayız ki sağlıklı bir ortamda çalışmalarımızı o sürdürebilelim. Bu şartların yaratılmasında diğer kürsülerden yardım alacağız. 

sporcuların çalışma sırasında sakatlanmasının önüne büyük oranda geçmiş olacağız. Sakatlanma durumu olsa bile hemen tedavi edebilme imkanimiz var. 

Bu anlattıklarımızı hemen uygulayacağımızı söylemiyorum. Zamanla ve yardımlarla bunları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bunlar. 
Tabi bunları yaparken de kafamızdan: yapmayacağız. 
Bir de Danişma Kurulumuz var. Belirli zamanlarda toplanacak Kurul, çalışmaları inceleyecek, gelişmeleri izleyecek, ihtiyaç, öneri ve talepleri değerlendirip çalışmamıza yardımcı olacaklar. Danışma Kurulumuzda çeşitli spor çevrelerinden kişiler bulunuyor, 

lik olarak Galatasaray Kulübü, yüzme havuzlarının ve sporcularının kondüsyon durumlarını « kontrol etmemiz için müracaat ettiler. Bunu yakında yapacağız. Bunun gibi daha birçok müracaatlar oldu. İstekler daha çok, âmatöt kulüplerden geliyor, Onlara yararlı olmaya çalışacağız. 


Çalışmalara başlayınca 


wer 


1955 yılmda kurulan 
yet göstermiyor. Nedeni 


lar... 


bü, Basketbol ve Futbolun dışında faali- 


külüplerde olduğu gibi maddi imkansızlık- 


Şile takımının maç kadrosu 


Şile Spor Külü- 
, diğer amatör 


miyor. 


AMATÖR KULÜPLER ANLATIYOR 


"EN BÜYÜK SORUNUMUZ 
MADDİ İMKANSIZLIK” 


yapmak zorunda nalıyosuz. Yolmabançe Stadı 1947 yılında amatörler için yapıldığı halde, bu stadtan hiç bir şekilde faydalanamıyoruz. 


ihtiyaçlarımız aana ga artacak. Bu nedenle spor vakıfları, spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığından yardım almaya çalışacağız. 

Bu çalışmaların yanında önemli bir mesele de, tıbbın sporla olan İlişkisini, önemini en geniş kitleye u- 


laştırmak ve onlarla ilişki kurmaktır. Eğer Spor Fizyolojisi Enstitüsünün önəmini kavratamazsak, çalış- 


malarımız pek‘, başarıya ulaşmış sayılamaz. Bunu basın, TRT ve broşürler gibi yayin organlarından fayda- 


lanarak yapmaya çalışacağız. 
BİLİMSEL ÇALIŞMANIN 


ÖNEMİ 

Son olarak bilimsel çalışman önemi konusunda bir örnek vermek istiyorum. Güreşte, geçtiğimiz yıllarda çok önemli başarılar elde ettik, Fakat son yıllarda ve geçtiğimiz Avrupa Şampiyonasında kötü sonuçlar aldık Bunda herhangi bir kimseyi suçlamak istemiyorum. Eksikliğimize dikkat çekmek istiyorum. Tanıdığım güreşçilerden birisi madeni bir Iirayı bükebiliyordu. Bu kadar sağlam kas gücüne sahip olan güreşçimiz şampiyona- da başa elde edemedi. 

Bunun nedeni aci kuvvetini” müsabaka sonuna kadar devam ettireamemesi, Diğerleri gibi o da müsabakanın sonuna doğru yorgun düştü ve yenlidi. Bizim dışımızdaki bazı Ülkeler güç olarak bizimkilerden pek farklı olmamasina rağmen müsabakayı sonuna kadar götürebiliyorlar. Çünkü bu ülkelerde bilimsel çalışma yerleşmiş durumda. Geç de olsa bilimsel çalışma işine biz de başladık. Bugün Üç kuruluş yarın daha fazla olmaya çalışacağız." 


Kesilen yüzdeler veril- 


Sorunlarının neler olduğunu sorduğumuzda takımın Genel Kaptanı Seyfullah Ayanoğlu şu yanıtı verdi. 

"Maddi imkansızlıklar en önemli sorunumuz. Federasyonun daha önce yaptığı yardımlar, akıl dışı gerekçelerle kesildi. Örneğin, Sporcu kartlarının verilmemes... Bu uygulama takımımızda disiplini bozdu. Sporcularımızın maçlara sarılmamalarını getirdi. 

Hiç bir tesisden yetc...ce favdalanamıyoruz. Antremanlarımız: 


bâzan gece 


Bu şartlar altında başarılı olmak mümkün mü? 

"Organizasyonun bozukluğundan da söz etmek istiyorum. Rumeli yakasında bulunan iki kulüp karşılaşma yapmak için Anadolu yakasına gidiyor. Aynı şey Anadolu yakasındaki külüpler için de geçerli. 
Hemen hemen bütün kulüpler bu uygulamadan şikayetçi. Tertip komitesi kulüplerin maddi imkanlarının yokluğu üzerine düşünmelidir. 


27 Nisan 1979 


öldürüldü 


HARER MERKEZİ Diyarbakır-Mardin karayolunda gece silahlı ve maskeli 4 kişi jandarma nezaretindeki bir araç konvoyuna ateş açtı. 
Olayda bir jandarma ile bir şoför öldü. 

Vilayet basın bürosun- dan edinilen bilgilere göre önceki gece saat 22.30 
sıralarında jandarma nezaretinde Çınarlı İlçesin- den Mardin'e giden iki kamyon ile bir otoya Bismil yol ayrımında silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından ateş açıldı. Olayda kamyon O şoförlerinden Abdurahman Yılmaz ile jandarma eri Bayram Akkoyun olay yerinde öldü. 
Otomobil şoförü Feyzi Erkan da ağır yaralandı. 

Saldırganların diğer kamyon şoförü Seymuz Kılıç'ın 150 lirası ile kol saatini ve yolculardan Mehmet Akalın'ın ise 
1600 lirasını alarak kaçtıkları bildirildi. 

Öte yandan İskenderpaşa semtinde bulunan Namık Kemal İlkokuluna önceki gece patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu okulun camları kırıldı. 

Çiftkapı semtinde önceki gece bir kahvehane- ye açılan ateş sonucu bir genç öldü. 

Saat :20.00 sıralarında PTT Merkez binası arkasında bulunan bir kahvehaneye ateş açıldı. Olayda Yaşar Çelik adındaki bir genç öldü. Yetkililer kahveye ateş açan kişinin Cemal Kaymaz olduğunu ve aranmasına başlandığını bildirdiler. 

TARSUS'TA 

Tarsus Atatürk Cadde sinde bulunan Akbank şubesi dün saat 9.00 sıralarında üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular 
vezneden aldıkları 300 
bin lira ile kaçarken kapıya bir de bomba bıraktılar, Bu arada kapıya bırakılan paket patladı ve Hasar, meydana getirdi. 


ANKARA'DA 
Önceki gün Hacettepe Üniversitesi ` Beytepe 
Ka mpüsüne giden öğrenci otobüslerin: ateş açan sanıklar yakalandı. Konya yolu üzerinde bulunan 


bir kavşakta konvoya ateş açarak Mevhibe Ata isimli 


öğrencinin 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


20.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Kadın Dünyası 
10,00 Kısa Haberler 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 15.40 Türküler Gecidi 16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların Í çinden 

10.00 E,Ersöylu-T. Canik‘ ten Şarkılar 

10.30 Türkiye'de Sanayileşme ve Genilme 

10.50 Hafif Müzik 

11.20 Türküler Geçidi 

11.40 Beri Gel Bürişalım 

12.00 MustâfaSağyaşar' dan Şarkılar 

12.20 Türk Hafif Müziği 

12.40 Geçmişten Günümüze Halk Ozanları 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14,00 Şarkılar ve Saz Solo- 


07.00 Açılış 

07,02 Güne Başlarken 

09.00 HABERLER 

10.00 Türk Yorumcuları 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 HABERLER 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


yara- , 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: Belgesel dizinin “Önemli Dönem" adlı bölümü yayınlanacak. 
Programda insan davranışları konu edi liyor. 
19.30 EMEKLİLER: Programın yayınlanacak ikinci bölümünde, Emekli Sandığından dul ve yetim maaşı alanların sorunları yer alıyor. 
20.00 YENİ BESTELER 


21.15 MİNİK KONSER 
21.20 BİR GAZETECİNİN NOT DEFTERİ 

21.45 TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenliğini Peter Hammond'un yaptığı “Bahar ve Şarap" adlı film yayınlanacak. James Mason ve Susan George başrolleri paylaşıyorlar. 


Akbank şubesi soyuldu © Hacettepe” de öğrenci otobüslerine saldıran 6 kişi yakalandı 


lanmasına neden olanlann Devrimci-Yol grubuna mensup oldukları öğrenildi. E 

Ankara'nın “Kırıkkale İlçesinde önceki gece iki MHP taraftarı vuruldu. 
Belediye Tanzim Satış Mağazasının önünden geçerken vurulan Suat Kuşdemir ve Hakan Şahin'in durumlarının ağır olduğu bildiriliyor. 

Öte yandan Çubuk İlçesinde üç ÜGD taraftarı gece evine gitmekte olan Çubuk Lisesi &debiyat öğretmeni Hasan Gül'ü saldırarak başından yaraladılar. 

URFA'DA 

Siverek İlçesinde 'Şehir Kulübü sahibi Kocali Güloğlu önceki gece saat 
23 sıralarında bir kişinin 
tabanca ile açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü. 

İSTANBUL'DA 

İstanbul O Üniversitesi önünde 7 öğrencinin ölümü ve 4l öğrencinin yaralandığı "16 Mart Kat liamı" sanıklarının yargılanmasına dün başlandı. 

Geçen yıl 16 Mart günü meydana gelen katli- ama sebebiyet veren, sanıklardan lise mezunu Sıddık Polat'ın *,  taamü- den birden çok adam öldürmek, bomba ve tabanca bulundurmak,, öğrenim özgürlüğünü cebir ve şiddet ile engellemek suçlarından idam cezasına çarptırılması istendi. 

Diğer sanıklar MHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Kazım asayan, Ülkü Ocakları eski fkincì Başkanı Orhan Çakır, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Mehmet Gül ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Hamdi Paksoy'un ise en az 15'er yıl ağır hapis cezasına çarptırımaları istendi. 

CHP Fatih İlçe binası dün akşam kimliği saptanamayan bir kişi tarafından kurşunlandı. Olayda can kaybı olmadı. Saldırganın daha sonra kaçtığı bildirildi. £ 

Şişli Gültepe semtinde bir süre önce meydana; gelen olay sırasında üzerinde Mehmet Taş adına düzenlenen sahte kimlikla yaralı olarak yakalanan 


17.02 Akşama Doğru 

18.00 Çocuk Bahçesi 

18.16Laf Lafı Açar 

19.00 HABERLER 

20.12 Hafıf Müzik 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.02 Türk Hafif Müziği 

21.45 Türküler 

22.35 Melodiden Melodiye 

23.00 HABERLER 

23,10 Tatı! Gecesi 

00.55 Günün Haberlerin- den özetler 

01.00 Kapanış 

01.05 -05.00 Gece Yarısı 


tary 
16.00 Hafif Müzik 
16,20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
18.15 Günlerle Gelen 19.00 HABERLER 
19.30 Hafif Müzik 
19.45 Yüksel Alpdoğan" dan Türküler 
21.00 Sanat Olayları 21.30 Türküler 
21.45 Ayşe Yazgan'dan Şarkılar 
22.30 Solistieraen Şarkılar 23.30 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri ve Saz So'olar 
23.55 Kapanış 


1/.00 HABERLER 

19.00 Akşam Konseri 

19.30 Kiasık Türk Müziği Karosu 

22.00 HABERLER 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

73.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK ` Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür? , + S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müjdat Özkorucu'nun 
An kara Bahçelievler semtinde 4. Ağustos 1977 
günü 5 arkadaşı ile birlikte | komandonun öldürül me olayına karıştığı ve hakkında gıyabı tutuklama kararı bulunduğu bildirildi. 

Bilindiği gibi 18 Nisan 
1979 günü Gültepe semtinde MHP Şişli İlçesi Gençlik Kolları İkinci Başkanı Ahmet Ayhan ile Dev-Yol taraftarları Aykut Çakır arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Ahmet Ayhan ve Aykut Çakır'ın arkadaşı Mehmet Taş yaralanmıştı Olay yerinde iki tabanca bulunmuştu. 

K.MARAŞ'TA 

Merkeze bağlı Çağlayancerit köyünde Ahmet Atın adındaki kişinin evine güvenlik kuvvetlerince baskın yapıldı. Baskında 
7 tabanca, 19 av tüfeği, 
34 tabanca şarjörü, 173 
otomatik tabanca, 264 
tabanca mermisi ve çok sayıda tabanca imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 

Yetkililer, evin tabanca imalathanesi olduğunu söyleyerek olaydan sonra kaçan Ahmet Atın'ın aranmasına (o başlandığını bildirdiler. 

Öte yandan Yapalak köyünde de 4 kişinin 
evinde yapılan aramada 5 
tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Hacı Buğday, Hacı Emiş, Sıddık Kilit ve Nurettin 


K.maraş... 
(Baştarafı 1. Sayfada) kişiden 57'sinin kadın, 22'sinin öğretmen, 5'inin din adamı, 48'inin öğrenci, 2'sinin polis, 4'ünün bekçi,ve 3'ünün de muhtar olduğu belirlendi. 
Adana (o Sıkıyönetim Mahkemesinin 6 savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 763 sanık toplam 17 ayrı suçtan yargılanacak. 


İddianamede ayrıca 
373 sanık hakkında altı 
yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve Kahramanmaraş Ülkücü Genç- 


ilik Derneğinin kapatıl- 
* ması İstenivor. 


Karikatürist Şeren istanbul” da öldü 


İSTANBUL(AA) 
Ressam ve Karikatürist Bülent Hikmet Şeren dün İstanbul'da öldü. 
1932 yılında İstanbul' 
da doğan Şeren, çeşitli gazete ve mizah dergilerinde karikatürist ve ressam olarak çalışmıştı. 
Şeren, evli ve üç çocuk babasıydı. 


Feyzioğlu, kavgaya yol açan konuşmasında ırkçılık yapmadığını ileri sürdü 

ANKARA (ÖZEL) Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, &sikıyönetimin TBMM'de oylanması sırasında yaptığı, tartışma ve kavgalara yol açan konuşmasında, ''Mebus olmak için Türk olmak lazımdır, bakan olmak için Türküm demek lazımdır" şeklindeki cümlesinde Türk kelimesini ırk anlamında kullanmadığını söyleyerek, "Türk bir ırkın adı değildir. o Konuşmamda Türk ırkından olmak lazımdır demedim" dedi. 
Feyzioğlu, bir gün önceki konuşmasının bazı 


bölümlerini de tekrarladıktan sonra gazete ha- 


berlerine değinerek şöy-, 


le konuştu: 

"Ne oturduğum yerde ne de toplantı salonun- dan çıkarken, hiç kimse bana bir fiske bile vurmaya muvaffak olamamıştır. Etrafımı çeviren her partiden parlamento üyelerinin büyük çopi Turgut Artaç, skan Azizoğlu, Niyazi Ünsal, Hasan Umdan gibi birkaç CHP'liyi iterek sert sözlerle uzaklaştırmışlardır."" 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad-3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare TâİT26 5437 


Diyarbakır” da bir jandarma ve bir şöför 


© CHP Fatih İlçe binası kursunlandı © Tarsus 


Diri adındaki kişiler gözaltına alındılar. 
ELAZIĞ'DA 


Elazığ Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada 15-16 Mart 1975 tarihinde Malatya'da meydana gelen olaylarda MHP'liler tarafından 20 yerinden bıçakla yaralanan Cafer Erkul' un ifadesinin bugüne kadar alınmadiği tespit edildi. 


Olay tarihinde işyeri tahrip edilen ve ağır bir şekilde yaralanan Erkul, 
mahkemeye 91 Mart 1975 
tarihinde aldığı raporu verdi. Duruşmaya devam ediliyor. 


Aydınoğlu: 
“1979 yılı dıs ticaret acığı 
2,9 milvar dolar olacak” 


ANKARA (ÖZEL) 

T.C. Merkez Bankası 
Genel Kurulu dün Ankara'da çalışmalarına başladı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu, son tahminlere göre, 1979 yıh diş ahmın 5,6 milyar dolar, diş satımın 2,7 milyar dolar ve dış ticaret açığının 2,9 milyar dolar olacağını söyledi. 

Konuşmasında dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) sorununa da değinen Aydınoğlu, "İç kredi düzenimizi alt-üst eden ve güçlü paralara kaymış olması sonucu dolar karşılıkları 1975- 
1978 döneminde 1 milyar dolara yakın bir artış göstermiş olan DÇM sistemine son verme çalışmaları da gündemimizdedir” dedi. 

Merkez Bankası Başkanı Aydınoğlu, 1978 yılında uygulanan ekonomi politikasının ilk amacınn kötü gidişi durdurmak ekonomiyi derleyip toplamak ve fiyat artışlarını kontrol altına almak olduğunu bildirerek, önlemler paketinin bu amaçla uygulamaya konduğunu da sözlerine 


ekledi. 
DGB... 


Baştarafı | Sayfada nun bugün yaşatılmasına her zamankinden daha farklı ihtiyacımız vardır. Çünkü ülkemiz üzerinde emperyalistlerin! 
oynadığı oyunlar üst düzeye varmıştır. Rus sosyal-emperyalistleri ülkemizi "zayıf halka" 'ilan ederek kışkırtma ve bölücülük faaliyetlerine hız 


verdi. 

"Rusya yurtsever gençlik hareketini zayıf düşürmek için gençlik 


içinde kargaşa ve çatışma yaratma faaliyetine hız verdi. İki süper devlete karşı ülkemizin birliğini ve milli menfaatlerimizi korumak için gençlik içinde ulusal bilincin ve birliğin geliştirilmesi için bütün gençliği ve halkımızı Turan emeksiz'i anmaya bir kez daha çağırıyoruz." 


Güneydoğuda... 


Baştarafı I Sayfada Güneydoğu Anadolu da tarım ve sanayi kesimlerinde çalışan toplam 2 
milyon nüfustan yalnızca 
100 bininin sigortalı ve 
160 bininin Bağ-Kur üyesi olduğu belirlendi. 

THA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölgede çalışan 1 milyon 
840 bin kişi ise hiç bir 
sosyal güvenceye sahip değil. 

AİLELERİN YARISI TOPRAKSIZ 

Teknik Ziraat Müdürlüğünce hazırlanan bir rapora göre Diyarbakır'da tarımla uğraşan toplam 
38 bin 859 aileden 19 
bin 231'i tamamen topraksız. 

Bu aileler ayrıca yetersiz teknik aletlerle çalışmak zorunda: Diyarbakır'da 800 adet traktör pulluğuna karşılık halen 
28 bin 244 adet karasaban bulunuyor. 

Öte yandan, 426 bin 
161 hektar tarım arazisi 
bulunan Diyarbakır'da sadece 39 bin 586 hektar arazinin sulanabildiği de aynı raporda belirtiliyor. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90', 25 25 54 


“ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


h 


IMF Heyeti ile görüşmeler... 


Baştarafı 1 Sayfada daki IMF heyeti dün ilk olarak Maliye ve Hazine yetkilileriyle görüştü. 
IMF yetkilileri daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve ekonomiyle ilgili diğe bakanlıkların” ileri gelenleriyle temaslar yapacak. Bu temasların iki, üç hafta süreceği bildirildi. 

Görüşmelerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ve izlenecek ekonomik ve mali politikaya ilişkin bilgi veriliyor. 

Görüşmelerle ilgili olarak Amerika'nın Sesi radyosunda yayınlanan bir yorumda Türkiye'nin tüm hesaplarını 1979'un ikinci yarısında enflasyon hızını yüzde 25-30 dolaylarında tutmak üzerine inşa ettiği, ancak IMF yetkililerine göre şimdiki durumda Türkiye'deki enflasyon oranının yüzde 60'ı bulduğu belirtiliyor. 


Bununla birlikte IMF' 
nin yayın organı İnternational Financial Statistics'e göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu . sanayileşmemiş ülkelerdeki fiyat artışlarında bir yavaşlama görüldüğü görüşü savunuluyor. Yayında yer alan raporda sadece ABD ve Kanada'da olaganüstü bir fiyat artışı gözlemlendiği belirtildikten sonra şöyle deniliyor: 


"İstisna dışında kalan sanayileşmiş ülkelerin tümünde, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, İspanya, Portekiz, Finlandiya ve İrlanda gibi 'öteki' Avrupa ülkelerinde ise tüketici fiyatlarının artış hızı yavaşlama eğilimi göstermiştir." 


Amerika'nın Sesi Radyosu şu bilgileri veriyor: 


"Teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra karar bu hafta Washington'da IMF Yönetim Kurulundan geçecek. Yönetim Kurulu bilindiği gibi IMF'nin kesin kararlarını veren ve tüm üye ülkelerin katıldıkları bir kurum. Yaklaşık Mayıs sonuna dek IMF ile Türkiye arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkmaz ve ça- 


Çin... 


Baştarıfı | Sayfada nam'ın iki ülkenin sınırın- da silahtan arındırılmış bir bölge kurulması önerisini kabul etmeyeceğini söyledi. Bazı temel sorunlar çözülmedik çe böyle bir önerinin, sahtekarlıktan öteye gidemeyeceğini söyledi. Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmeden bir süre önce buna benzer bir öneriyi Demokratik Kamboçya hükümetine de yaptığını belirtti. Ancak Çin'in bu öneriyi reddetmesinin barış görüşmelerinin sürmesini engelleyemeyeceğini bildirdi. 


Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam'a 
8 maddelik bir öneri sundu. Vietnam'ın başka ülkelerin (o topraklarındaki askeri birliklerini geri çekmesini istedi. Çin ve Vietnam tarafının saldırmazlık paktını imzalamasını ve tarihi sınırlara saygı göstermesini talep etti. 
Vietnam'ın, geçen yıl sınırdışı ettiği Çinli mültecileri geri alması da Çin'in talepleri arasında yer alıyor. 


Esrarengiz... 


Baştarafı 1 Sayfada met Ali Çeviker'in "'ak- li dengesinin o yerinde olup olmadığının saptanması için" Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri kliniğine sevkine karar verdi. 


lışmalar zamanında bitirilebilirse, Uluslararası Para Fonunun yeşil ış ğının yanacağı üzerinde duruluyor. Tabii yeşil ışığın yanması demek, bir yandan özel bankaların taze kredilerini açmaları, diğer yandan da 
OECD içindeki özel yardım fonunun hareketlenmesi demek olacak. Özel fonun hareketlenmesi konusunda ise Alman Başbakanı Schmidt'in özel temsilcisi Kiep. çalışmalarını sürdürüyor. Kiep, geçenlerde Batı Almanya basını ve televizyonuna verdiği bir demeçte Türkiye'nin Almanya' 
nın 1979 için 100 mil yonluk bir yardımda bulunmasının yetersizliğini vurguladı. Kiep'e göre Almanya bu konuda daha ileri gitmeli ve 150 ila 
200 milyon dolarlık kredi sağlamalıdır." 


MUHTEMEL 
SONUÇLAR 


Radyonun da işaret ettiği gibi bir anlaşmaya varılması halinde öncelikle Türkiye'ye daha önce verilmesi gerekip de anlaşmazlık çıkması üzerine verilmesi durdurulan iki dilim kredi verilecek. Bunların her biri 30 milyon hesap birimlik, yani yaklaşık 40' ar milyon dolarlık. Ancak bu kredilerin verilmesi Türkiye'ye yeni bazı imkanlar sağlayacak. 

Bu arada Mayıs başında Ankara'ya gelecek olan 7 yabancı bankanın temsilcileriyle yapılacak olan görüşmelerde sonuç sağlanması olasılığı artıyor. 

Gelecek hafta başında Ankara'ya gelecek olan ve 230 banka adına Türkiye ile görüşmeler yapan 7 bankanın temsilcileri Türkiye'nin mevcut yaklaşık 2,5 milyar dolarlık borcunun ödenme şartlarının yeniden programlanması ve Türkiye'ye yeniden yaklaşık 400 milyon dolar kre- 


di açılması konusunda uzun zamandır yapılan görüşmeleri sonuçlan- 


dırmaya çalışacak. 

Öte yandan, Türkiye' 
deki son siyasi gelişmeler, tartışmalarda siyasi boyutun ağırlıklı olarak yet alması sonucunu doğuracak nitelikte, Bu durumda, Türkiye'deki siyasi belirsizliğin bir anlaşmanın imzalanmasını önleyebileceği ihtimali siyasi çevrelerde tartışma konusu haline geldi. 


“Güçlü hükümetlere... 


Bastarafı I Sayfada ekonominin 1977'nin başından beri bitkisel hayatta bulunduğunu, içinde bulunduğumuz sorunların uzun süredir uygulanan yanlış ekonomi politikanın ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu belirtti. Soyer şöyle devam etti: 

"Ekonomi bir ilimdir. 
Politika bir sanattır, Ekonomiyi bütünüyle siyasal örgütlerin tesiri altına almamak gerekir." 

Soyer, daha sonra ülkenin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirterek, enflasyona yol açan etkenlerin başında Kamu İktisadi Teşekküllerinin yarattığı tahribat ve para kredi politikasının geldiğini söyledi. Soyer, KİT'leri siyasi partilerin birer arpalık olarak kullandığını, bu yüzden bu kuruluşların ekonomik niteliğini yitiren, artan maliyetleri öne sürüp fiyat artışlarını körükleyen hantal yapılar olduğunu belirtti. Soyer, para kredi politikasının, emisyona Çıkarılan aşırı paraların KİT'lere kredi olarak aktarılması sonucu Türkiye'de enflasyo- nun önüne geçilemez bir hal aldığını belirtti. 


PETROL OFİSİ 
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1 — Çubuklu Depo Müdürlüğümüzde mevcut 
tahminen 50-60 ton arasında hurda demir teneke saç ve bilimum demir satışı yapılacaktır. 

2— İhale 10.5.1979 Perşembe günü saat 


15.00 de kapalı zarf usulune göre yapılacaktır. 


3—Ofis 2490 sayılı 


kanuna tabi değildir. 


4 — İhaleye ait şartname Petrol Ofisi Bölge 
Müdürlüğü Valikonağı Cad. No: 26 Nişantaşı adresindeki malzeme Şefliğinden bedelsiz te- 


min edilebilir. 
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FRANSA BELÇİKA 
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11 rue Jean 
de Beauvais 
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Mataracı... 


Rastarafı 1 Sayfada sun güttükleri ponuka bu. Bunlar bir hükümet buhranı yaratma içindeler, Varsayalım bu hükümet düştü. Alternatifi ne? Aylarca bir hükümet kurulamayacak. Ne olacak? Bir seçim hükümeti adı altında hükümet kurmanın yoluna başvurulacak." 

Öte yandan Tuncay Mataracı'nın CHP'den istifa eden üç milletvekili ile görüşmediğini söylemesine rağmen, önceki gece CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Reca- i İskenderoğlu, CHP İl Başkanı Sedat Akman ve İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak ile görüşme yapması Mataracı'nın üç milletvekili ile görü-Şeceği şeklinde yorumlandı. Gümrük ve Tekel Bakanının üç milletvekilinin istifalarını geri almaları iğin yürütülen çalışmalara katılmak için devreye sokulduğu bildiriliyor. 


Şavlı, CHP’ 
den istifa... 


_Baştarafı I.Sayfada letvekili “Turgut Boztepe, Ankara ;Milletvekili Hasan Hamdi Çelebi, Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu adına bir basın toplantısı düzenleyen 
Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı haberi yalanlayarak CHP içinde görev yapmaya devam edeceklerini belirtti. 

Şavlı Türkiye'nin zor ve çetin bir geçitten geçtiğini ifade ederek" Ağır sorunlar gündemdedir. 
Politika alanında büyük oyunlar sergilenmektedir. 
Kamuoyunun kuşkulu bakışları özellikle parlamentomuza çevrilmiştir. 
İktidar ve hükümet kritik bir dengenin içindedir" dedi. Şavlı üç milletvekilinin CHP'den istifasına değinecek parlamentodaki dalgalanmaların bir kısım basın tarafından bir borsa görüntü- sü altında verildiğini belirterek şöyle devam etti: 

"Bizimle ilgili ilginç haberi veren gazete de bu oyunun düzenleyicisi rolündedir. Böyle bir ortamda: böylesine sorum suz. bir haberin izahi ve yorumunu» sözlere birav kıyorum.” f 

Şavlı daha sonra Hürriyet gazetesinde yer alan bir başka iddiaya da değinerek "Devlet Bakanı Sayın Mustafa Kılıç beni tanımaz. Kendisiyle bir kelimelik olsun ilişkimiz olmamıştır. Türk basınına saygımız ve güvenimiz vardır. Bunu sürdüreceğiz" dedi 


Alacakaptan ve 

Gökçeaslan: 
"Hüküm 

mahkemesi hiç bir delil göstermeden mahkumiyet 

kararı vermiştir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Devrimci 
Gençlik Birliği Derneği ile ilgili mahkumiyet kararının yargıtay duruşmasında savunma avukatları Uğur Alacakaptan ve Hüseyin Gökçeaslan DGB' 
nin yasal bir dernek olduğunu savundular. Avukatlar gizli cemiyetin varlığını gösteren hiç bir delil bulunmaması nedeniyle bazı dernek yöneticileri hakkında 141.madde- den ceza verilmesi hükmünün bozulmasını istediler. 


Alacakaptan, savunmasının ilerki bölümünde, kararın bir bütünlük içinde olmadığını, ceza tayininde ölçünün ne olduğunun belirlenmediğini, bir kısım yönetim kurulu üyeleri cezalandırılmazken, ilgisiz kimselerin o cezalandırıldığını söyledikten sonra, "Dosyada gizli cemiyetin varlığını gösterir hiç bir delil yoktur. Hüküm mahkemesi hiç bir delil göstermeden mahkumiyet kararı vermiştir," dedi. 


Yargıtay'ın (o kararını 
16 Mayıs'ta açıklayacağı 
öğrenildi. 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockhoim 
Tel: 30 56 39 


HOLLANLA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel:31 47 61 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
(V.D.) 

Lozan 


"Taksim'de miting düzenleyenler... 


Bastarafı Sayfada yet kuvvetlerinin silah kullanmalarını gerektirecek durumlardan kaçınılmasını" istedi. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Necdet Uruğ 
imzası ile yayınlanan 21 
nolu bildirisi şu şekildedir: 

"1. Türkiye Büyük 
Millet Meclisince sıkıyönetimin iki ay daha uzatması kabul edilmiştir. Bu karar ülkenin ve milletin bölünmezliğini, Anayasanın tanıdığı temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerinin halen tehdidi altında bulunduğunu göstermektedir. Nitekim İstanbul ve çevresinde sıkıyönetimin ikinci döneminde de kanlı soygun olayları, planlı cinayetler, karşıt görüşlü eylemcilerin birbirlerini öldürme teşebbüsleri ve Anayasal düzene baş kaldırma hareketleri devam edegelmiştir. Bu durum karşısında İstanbul'da genel güvenlik ve kamu düzenini etkin bir biçimde kurmak ve sağlamak maksadıyla ilk 4 aylık sıkıyönetim döneminde Komutanlıkça yayınlanan 20 adet bildiride yer alan yasaklar, sınırlamalar, önlem ve uyarılar bu yeni dönemde de geçerli olacak ve aynen uygulanmava devam edilecektir. 

"2. Bazı siyasi Parti, dernek ve işçi teşekküllerinin 1 Mayıs 1979 günü İstanbul'da yapmayı tasarladığı açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşü yukarıda açıklanan koşullar muvacehesinde genel güvenlik ve kamu düzenini vahim derecede bozacağı nedeniyle Komutanlıkça 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 3. 
madde D fıkrası gereğince yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen herhangi bir sendika, dernek, federasyon veya konfederasyon yahut siyasi parti veya benzer kuruluşun, İstanbul Sıkıyönetim Bölgesinde bahse konu olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne teşebbüs etmesi öncelikle bu kuruluşların yöneticilerini 1402 
sayılı yasa karşısında ağır sorumluluk altına sokaçaktır. Ayrıca yasalara Ve sıkıyönetim komutanğının, .,  yasaklamasına 

men,bu eyleme girişilmesi halinde, güvenlik kuvvetlerince alınacak önlemler sırasında meydana gelebilecek tüm olayların sorumluluğu da mensuplarını yasalara karşı gelmeye teşvik ve tahrik edecek olan 


6 ilde daha... 


Bastarafı I Sayfada tim Komutanlığına Korgeneral İ.Hakkı Akansel, Elazığ,Malatya,Bingöl ve Tunceli illeri Sıkıyönetim Komutanlığına Korgeneral T. Fikret Oktay, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt ve Hakkari illeri Sıkıyönetim Komutanlığına Korgeneral Cenalettin Altınok atanmışlardır." 

DİYARBAKIR, 

HAKKARİ MARDİN, 

SİİRT VE URFA 
İLLERİ SIKIYÖNETİM 

KOMUTANLIĞININ 

BİLDİRİSİ 

Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Urfa tleri Sıkıyönetim Komutanlığı da iki bildiri yayınladı. 

Sıkıyönetim Komutan lığının bildirisinde, Türk Hava Kurumu, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile okul aile birlikleri dışında kalan bütün derneklerin çalışmalarının yeni bir bildiriye kadar durdurulduğu bildirildi. 

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, her türlü toplantının komutanlığın iznine bağlı olduğu açıklandı. 


Bir asistan... 


Baştarafı 1 Sayfada 

Asistan Ercan Enç açıklamasında İçişleri Bakanlığına bir telgraf çekerek böyle bir listenin bulunup bulunmadığını sorduğunu ve ismini;- bu listeye dahil eden sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istediğini söyledi. 

Ercan Enç yayı yayan Hürriyet gazetesi ve bu yayına kaynak olan sorumlular varsa onlar hakkında da yasal yollara başvuracağını belirtti. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt ici 


3 Aylık 450 TL 
6 Aylık 900 TL 
1 Yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti ilave edilir. 


bu kuruluşların yöneticileine ait olacaktır. 

"3. Demokratik işlemlerde öncelikle kişilerin ve kurumların yasalara ve ulusun huzur ve güvenliğine tek ve kutsal teminatı olan devlet otoritesine bağlı ve saygılı olmaları gerektiği, devlet o otoritesine karşı yasa dışı eylemlerin ve sorumsuzca davranışla- 


: rın anarşiye yol açaca- 


ğı bir gerçektir. Devlet güçlerinin ise anarşiyi bütün olanaklarıyla bastırmak ve ortadan kaldırmak kararında olduğu bilinmelidir. Bu arada devlet otoritesini temsil eden sıkıyönetim görevlisi, asker, jandarma, polis ve bekçilerin dur emrine itaat olunmasını ve silah kullanmalarını gerektirecek durumlardan kaçınılmasını üzücü olayların tekrarını önlemek bakr mından hatırlatmakta yarar görülmektedir. 

"4, Ulusal geleneklerin gereği, devletine gönülden bağlı, yasalara saygılı Türk işçisinin ve çeşitli dernek ve siyasi parti mensuplarının  sıkiyönetim yasasına göre suçlu duruma düşmemeleri ve hem can güvenliğinin hem de İstanbul'un huzur ve sükununun sağlanması için sıkıyönetim komutanlığınca alınan ve alınacak olan önlemlerine yardımcı olacaklarına inanılmaktadır. 
Yurttaşlara ve ilgililere duyurulur," 


İKİ KİŞİ GÖZALTINA 
ALINDI 

Önceki gün 1 Mayıs'ı herşeye rağmen İstanbul' da 1 Mayıs alanında kutlayacaklarını öne süren DİSK yöneticileri Sı kıyönetimin yeni resmi açıklamaa karşısında henüz bir görüş belirtmediler. 

DİSK'e bağlı OLEYİS Sendikası yetkilileri ise önceki gün DİSK Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanarak 1 Mayıs'ı kutlama kararını yeniden gözden geçirmesini istemişti. 

Öte yandan 1 Mayısın İstanbul'da kutlanması konusunda çağrı yapan çeşitli dernek ve sendika 


yöneticilerinin ifadeleri alınıyor. 

DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, Tekstil Genel Sekreteri Rıdvan Budak ve DİSK Basın 
Yayın Dairesi Başkanı 


Yücel Yaman'dan sonra Genel-İş Sendikası yayın organı Emek'in Yazı İşleri Müdürü Hasan Mert ve Tüm Zer Bank-Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Bertan Zülaloğlu'nun da 
1 Mayıs çağrıları ile ilgili olarak ifadelerine başvuruldu ve gözaltına alındılar. 


DİĞER İLLERDEKİ HAZIRLIKLAR 

Ayrıca çeşitli ` kuruluşların 1 Mayıs'ı İstanbul dışındaki bazı illerde kutlamak için hazırlık yaptığı öğrenildi. İzmir' de iki ayrı miting için izin istendiği, bunlardan birisini İGD, sahte TKP taraftarlarının,, diğerini ise Dev-.Yol ve Halkın Kurtuluşunun ortak düzenlediği bildiriliyor. 

TKP taraftarlarının İzmir'de gösteri için hazırlık yaptıkları ve çok önceden başvurarak izin aldıkları bildiriliyor. Vilayetin aynı günde iki ayrı mitinge izin vermeme kararı karşısında Halkın Kurtuluşu ve Dev-Yol taraftarlarının şehir merkezi dışında Karşıyaka ya da Ödemiş İlçelerinden 


birinde gösteri yapmaları bekleniyor. Emniyet yetkilileri TKP taraftarları , nın İzmir'de miting yapmaları için daha önce“ başvurduklarından bu gösteriye izin verilmediğini, Halkın Kurtuluşu ve Dev-Yol mitingine İzmir merkezinde izin verilemeyeceğini belirttiler. 

Öte vandan Karşıyaka Kaymakamlığı da 1 Mayis günü miting yapmak için kendilerine bir başvuruda bulunulduğunu, evrakların tetkik edilmek: te olduğunu, formaliteler tamamlanınca izin verileceğini belirtti. 

TKP YANLILARI 

YENİDEN İZMİR'E 

YÖNELDİ 


Öte yandan 1 Mayıs'ın İstanbul'da kutlanmasınm zorlaştığını gören sahte TKP yanhsı Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen yöneticilerinin götürebildikleri güçleri İzmir'deki gösteriye katmak için çalışmaya fagi öne sürülüyor. DİSK yönetiminin ise 1 Mayıs'ı İstanbul dışında başka bir yerde kutlamaya girişmeyeceği, Işıklar'ın en son açıklaması ile kesinlik kazanmıştı. 

DİSK tarafından kurulan: 1 Mayıs Kutlama Komiteleri içindeki revizyonistler özellikle TKP yanlları ise fabrikalardan işçileri 1 Mayıs'a götürmek için zorla "görevli" yazmaya ve tehditler yöneltmeye devam ediyorlar. 
Ancak tabandaki işçiler- de katılmama eğiliminin çok yaygın olduğu ve ancak çok az sayıda kişinin 1 Mayıs hazırlıklarına katıldığı bildiriliyor. 


MEM-DER İZMİR 
ŞUBESİNİN 
AÇIKLAMASI 


MEM—DER İzmir Şubesi Başkanı Bayram Şen 
bu yıl hazırlanan sahte 1 
Mayıs törenlerine katıl mayacaklarını açıkladı. 
MEM-DER Başkanı Şen açıklamasında: "kendine sol adını takmış gruplar bütün dünya emekçilerinin dayanışma günü olan 
1 Mayıs'ı düşmanlık ve iç 
savaş günü haline getirmeye çalışıyorlar" dedi. 

"Yaşasın Rusya" diye bağıran tertipçilerin, sıkıyönetimle halkı çatıştırarak, iç savaş provası yapmak istedikleri anlatılan açıklamada, DİSK yöneticilerinin de bu tertibe alet oldukları belirtildi. 


ADANA SIKIYÖNETİM 
KOMUTANLIĞI DA 1 
MAYIS MİTİNGİNİ 
YASAKLADI 

Adıyaman'da da sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine, Urfa ili, Adana, Kahramanmaraş , Gaziantep ve Urfa Ileri Sıkıyönetim Komutanlığı kapsamından o çıkarıldı. 
Onun yerine, Adıyaman ili, Sıkıyönetim Komutanlığı kapsamına alındı. 

Öte yandan Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illeri Sıkıyönetim Komutanlığınca yeni bir bildiri yayınlanarak, 1 Mayıs Bayramının bundan önceki yıllarda amacı dışında kullanıldığı ve çeşitli olaylar çıktığı hatırlatılarak. bölgenin içinde bulunduğu duyarlı ortam nedeniyle muhtemel olaylara meydan verilmemesi için, miting veya toplantı yapılmasının bununla ilgili olarak afiş yapıştırılmasının, bildiri dağıtılmasının, yazı yazılmasının yasaklandığı bildirildi 


1 MAYİS 


ULUSLARARASI iŞÇi SINIFI BİRLİK, DAYANIŞMA VE 


MÜCADELE GÜNÜ! 


al bank. iş Yayınları 


Vak İsteme Adresi: 


ea 


sim Caddesi No. 91 


D. 7 - 8 Taksim — İSTA 
Tel: 498446 — 43 31 49 


Yurt Dişi 


Aylık 675 TL 
6 Aylık 1350 TL 
1 Yallik 2700 TL 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 
"© (Yayın Sayfasında) 30 lira Doğum,Evlenme,Ölüm( 5 Snt.) (350 lira Küçük İlanlar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 Jira (Santimi) 100 lira 


22340-397: 


(Kelimesi) | 5 lira 


| 


- Neşet Danış'ı döverek 


4 


A. a — 


O O O ONMNNoO nana 


Hamburg 
Çalışma 
Ataşesi 


A.Özcanoğlu 


işaret verince... 


Komandolar 


komaya soktular 


Önce MHP örgütlerin- de, bunların kapanmasın- dan sonra da çeşitli adlardaki derneklerde faaliyet gösteren MHP'li komandolar, sürekli olarak çatışmalar çıkartarak işçilere saldırdılar. 


YUNAN 
DÜŞMANLIĞI 

Türkiye — Yunanistan arasında çıkan Kıbrıs anlaşmazlığı üzerine MHP'liler kolları sıvayarak Yunan düşmanlığını körüklemeye başladılar. Birçok fabrikada yanyana çalışan Türkiyeli ve Yunanlı işçileri birbirine düşürmek için şovenizmin dozunu artırdılar. Bunun sonucu, işçilerimiz gibi gurbet elde hayatını kazanmaya çalışan Yunanlı işçiler saldırıya uğradı, dövüldü. Yunanlılara ait restoranlara, lokallere ve iş yerlerine saldırarak her şeyi kırıp dökmeyi sanki bir vatandaşlık görevi haline getirdiler. Kıbris anlaşmazlığı MHP'lilerin epey işine yaramışti. 


Olayların ardından 
Türkeş hemen Almanya'ya gelerek yıllık denetleme turuna başladı. 
'Başbuğ'' Avrupa'daki bütün ""bozkurtlarını" Münih Kentine toparlayarak, kendisinin başkanlık ettiği "Almanya Kurultayı"'nı düzenledi, "'bozkurtlarına"' öğütlerde bulundu. 


TÜRKEŞ’ İN 
ÖĞÜTLERİNİ 
TUTAN 
BOZKURTLAR 
NESET DANIŞ” | 
ÖLDÜRÜYOR 


Kıbrıs'a müdahaleden bir süre önce ortalığı kaplayan şovenizmin bulutları arasında Almanya'ya ‘gelen Türkeş, bir hafta sonra geri döndü. "'Başbuğ"'un gitmesinin ardından iki ay geçmemişti ki, Hamburg kanlı bir Mayis günü yaşadı. Türkeş'in Almanya'ya geldiği belli olmuştu. 


Almanya'daki saldırıların başlangıç noktası olan Neşet Danış olayı 5 
Mayıs 1974'de meydana geldi. O gün Saat 14.00" 
de Hamburg ve Çevresi Türk İşçileri Derneği'nin Genel Kurulu yapılacağı çok önceden biliniyordu. 
Toplantı günü kadınlı-erkekli-çocuklu 300'e yakın kişi toplantıya katılmak için Nordstedt'deki "Zum Tiefen Brunnen" lokaline geldi. 

Genel Kurul sırasında herhangi bir olay çıkması beklenmediğinden, salonun güvenliğini sadece 
2 polis sağlıyordu. MHP' 
li komandolar toplantı salonuna 10 dakika önce 


girdiler. Genel Kurul,üye yoklamasıyla çalışmalarına başladı. MHP'li komandolar, kitleyi yavaş yavaş çember içine alıyorlardı. 


“VURUN, VURUN KOMÜNİSTLERE!” 


Yurtsever muhalefetten birkaç kişi salonda seçim bildirisi dağıtma- ya başladı. Tam o sırada birisi "Vurun, vurun! Komünistler içeri girmek istiyor! Allahını seven vursun!" diye bağırdı. Bağı- 


ran Hamburg Çalışma Ataşesi Ayfer Özcanoğlu idi. Saldırının işaretini 


vermişti. Faşist güruh kadın-çocuk demeden kitle- e azgınca saldırıyordu. 
ceden hazırlanan demir çubuklar, şişeler masum insanların vücutların- da yaralar açıyordu. 


O anda eski yönetim kurulu başkanı Kazım Gelgi, Neşet Danış'a ilk ağır darbeyi vurdu. Paniğe kapılan kitle çemberi yarıp lokalin penceresin- den dağılmaya basladı. 
Zira kapı faşistler wrafından tutulmuştu. Faşistler (o saldırı başında yakalarına "bozkurt" rozeti taktıklarından birbirlerini böylece tanıyabiliyorlardı 

Nasıl olduysa açılan salon kapısından koridora dağılan diğer insanların arasında Neşet Da- 


nış da bulunuyordu. 
MHP'liler Neşet Danış'ı takip ederek yakaladılar ve yandaki odalardan birine sürüklediler. Daha sonra Neşet Danış'ı ayaklar altında ezerek, kafasını çelik dolaplara vura vura komaya soktular. 


Nordstedt polisi ancak Hamburg'dan yardımcı kuvvet aldıktan sonra olayı yatıştırabildi. Faşist saldırının bilançosu 5 ağır ve birçok hafif yaralı insan ve darmadağın olmuş bir lokaldi. Türkeş'in öğüdü yerine getirilmişti. Olaydan 16 gün sonra Tarım Mühendisi yurtsever Neşet Danış komadan kurtulamayarak öldü. 


Ya olayın elebaşıları, suçlular ne oldu? Adıyla adresiyle bilinen saldırganların bir teki dahi yakalanmadı. Polis ve mahkeme tutanaklarında şahitlerce gerçek faillerin Ayfer Özcanoğlu ve Kazım Gelgi olduğunun belirtilmesine rağmen suçsuz kimseler tutuklandı. 
Gerçek katiller gizlendi. 

Neşet Danış'ın faşistler tarafından öldürülmesi bir çok kuruluş tarafından protesto edildi. 
Bağış kampanyaları açıldı, suçluların cezalandırılması için çeşitli gösteriler yapıldı. 


Olayın görgü tanığı işçi Hasan Yavuz'un itadesi: 


“Kültür Ataşesi vurun diye bağırıyordu!” 


Neşet Danış'ın faşistler tarafından linç edilmesi sı- 


rasmda lokalde bulunan 


Uzunköprülü işçi Hasan 


Yavuz, daha sonra Alman polisine verdiği ifadede 


olayı şöyle anlatıyordu 


"5 Mayıs 1974 günü saat 13.00'te Uizberger Caddesindeki dernek seçiminin yapılacağı lokale gittim Yarım saat kadar lokalin dışında akrabalarımı aramak için dolaştım. 13.30'da salona girdim 


"Ben kapıya yakın olan ikinci masada oturuyordum. Salonda her iki kapıya yakın iki büyük grup 


kümelenmişti. 


"Neşet Danış'ın salon kapısını" 


yanında dur- 


duğunu ve bir görevli ile konuşmak için masaya 


eğildiğini gördüm. Bir süre konuştular 


Daha doğ- 


rulmadan 3 kişi üstüne çullanarak vurmaya başladılar. Bu üç kişiyi yörsem, teshis edebilirim. Hepsinin yüzünü yakından gördüm. Bu kişiler kapıları tutan gruptandı. Ellerinde sandalyelerle arkadan saldırarak Neşet Danış'ın kafasına vurdular Türk Kültür Ataşesi olduğunu sandığım bir kişi (Onu da görsem 


tanırım) okapıdakilere 


"Daha ne 


duruyorsunuz, 


haydi siz de vurun" diye bağırdı. Saldırıya uğrayan adam üç kişinin darbeleri altında çöktü. Ama onlar vurmaya devam ettiler. Kapıda duran ötekiler- de dövenlerin ve dövülenin etrafında bir çember kurdular ve kimseyi yanaştırmadılar. 


ru san 


AAtaşenin bağırışı üzerine birçok kişi kapılara doğdalve Bagiri fırlatmaya başladı. Bir cam kırıl- 


dı, ben de bunun üzerine camdan kendimi dışarı attım," 


TEMİZLİK 
İŞÇİLERİNE 
YAPILAN SALDIRI 


29 Haziran 1975 günü 
akşamı 21:30 sıralarında iki temizlik işçisi Hüseyin Örtulu ve Gazi Harmancı , kaldıkları işçi yurdunda MHP'lilerin saldırısına uğradılar. Saldırıya neden, işçilerin Mahzuni'nin bantını dinlemeleri idi. Saldırgan komandolar poliste yaptıkları açıklamada, kaygaya "'ayrı dünya bakışı ve dini fikirlerin" neden olduğunu ileri sürdüler. 
Olayda görüldüğü gibi Mahzuni'den bir türkü dinlemek ve Milliyet gazetesi okumak bile kişinin dayak yemesine neden oluyordu. 


DİĞER 
SALDIRILAR 


Avrupa Küçük Kurultayı'nın üstünden iki ay geçmişti ki,11 Şubat 
1976 günü Mannesmann 
firmasında işçi olarak çalışan Ali İhsan Özsaydar, kaldığı işçi yurdunun mutfağına çayını pişirmeye giderken arkadan yediği bıçak darbesiyle yere düştü. Saldırgan ikinci biçak darbesini vurmaya hazırlanırken diger işçiler yetişerek arkadaşlarını kurtardılar. Olayın nedeni, Ali İhsan Özsaydar'ın başının ucuna astığı Ecevit portresiydi. 
Daha önceden saldırgan Nizamettin Alaş tarafından tehdit edilmişti. 
MHP'li komandolar olayın polise aksettirilmemesi için Ali İhsan Özsaydar'a 5000 DM teklif ettiler. Fakat Özsaydar bu teklifi reddetti ve Nizamettin Alaş hakkında dava açtı. 


KONSOLOSUN 
ÖNAYAK OLDUĞU 
SALDIRI 


24 Nisan 1976 Cumartesi günü Halil Gider ve Kamil Özdemir, Ankara'da katledilen 3 yurtsever için Essen Konsolosluğu önünde bildiri dağıtırken bir grup komandonun saldırısına uğradılar. Faşistler devrimcileri kollarından sürükleyerek (o Konsolosluğa soktular. Konsolosluk binasında gençlere Essen Başkonsolosunun gözleri önünde işkence yapıldı. 

28 Kasım 1976'da 
Stuttgart'ın Königstrasse adlı büyük caddesinde toplanan silahlı faşistler, bir gruba saldırarak, 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralanmasına neden oldular. 


Yarın: 
Ardarda ziyaretler 


3. Balk sım Filim Şenliği'nin ardından 


ŞENLİK BALKAN ÜLKELERİ 


ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRİCİ BİR ROL OYNADI 


3. Balkan Film Şenliği, 14-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Bu film şenliğinin önemi, ilki 1965'te Vama'da, ikincisi 1966'da Mamala'da yapılan ve bir daha da gerçekleştirilemeyen önemli bir sanat şenliğinin yeniden canlandırılmasıydı. Bu bakımdan 13 yıl aradan sonra Balkan Film Şenliği'nin yeniden düzenlenmesi ve bu organizasyonun İstanbul'da yapılması için girişimde bulunan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu konuda gerekli katkıları gösteren Dışişleri, Kültür ve Turizm-Tanıtma Bakanlığı yetkililerini burada öncelikle kutlamak isteriz. 

3. Balkan Film Şenliği'nin bir önemi de ilk kez altı Balkan ülkesini bir araya getirmesiydi. 1. ve 2. Balkan Film Şenliklerine altı ülkenin birden katılması sağlanamamıştı. 
Örneğin 1965'teki şenliğe "'Karanlikta Uyananlar" ve iki kısa filmle katılan Türkiye, ertesi yıl sıra kendisindeyken şenliği düzenleyememiş, üstelik Romanya'da yapılan bu şenliğe gidememişti. İstanbul'da yapılan bu yılki üçüncü şenliğe Yunanistan 6, Romanya, Arnavutluk ve Bulgaristan 4,'Sürü" filminin çekilmesi 
sonucu Türkiye 3, Yugoslavyada 2 
uzun filmle katıldı. 

Türkiye'nin 3. Balkan Film Şenliğindeki rolü bu kadarla da kalmadı. 
Uzun filmler dalında yarışma yerine salt sergileme anlayışının egemen olduğu şenliğe bir Uluslararası Kısa Film Yarışması ekleme düşüncesi Türkiye'den çıkmıştı. Şenlik Düzenleme Kurulunun şenliğe getirdiği bu yenilik, öylesine ilgi gördü ki, şenliğin sonunda, katılan ülke delegasyonları, bu Uluslararası Kısa Film Yarışmasının, hem de Türkiye'nin koyduğu adla, yani "Semih Tuğrul" yarışması adıyla önümüzdeki şenliklerde devamını kararlaştırdılar. 3. 
Balkan Film Şenliğine her ülke değişik sayıda kısa filmle katıldı  ; yarışma sonucunda jürinin her ülkeye bir ödül verecek şekilde bir seçim yapması ise Balkan ülkelerinin dostluğu adına güzel bir jest oldu. Balkan Film Şenliğinin bundan böyle her yıl bir Balkan ülkesinde sürdürülmesi kararı ise bu yılki şenliğin en sevindirici ürünüydü. 1980 yılındaki şenliğin Yugoslavya'da yapılması da kesin- 


© AMAÇLARINA 
ULAŞMIŞ BİR ŞENLİK 


3. Balkan Film Şenliği, bu sayfada yayınladığımız amaçlarına uygun doğrultuda gerçekleşti. Şenliğin "tanıtma" gösterileri, ülke sinemalarının çeşitli örnekleriyle tanınmasını sağladı. Sinema seyircilerinin düşük bir bilet fiyatıyla filmleri izleyebilmeleri, filmlerin anında Türkçeye çevrilmesi, izleyicilerle filmlerin 


Jenerik filmi yarışmasında birinci gelen TRT ekibi toplu halde 


tartışılması, böylece şenliğin halka açılması, şenliğin en olumlu yönlerinden biriydi. 

3. Balkan Film Şenliğinde çeşitli ülke sinemacıları birbirlerinin filmlerini görmek, tartışmak olanağını elde ettiler. Şenliğin "Film Pazarı" bölümünde büyük çoğunluğunu Türk filmlerinin oluşturduğu özel gösteriler düzenlendi. "Kibar Feyzo”, "Fıratın Cinleri", "'Bedrana”, "Maden", "Kara Çarşaflı Gelin”, "Askerin Dönüşü", vb. Türk flimleri bu gösterilerle satış olanakları araştırdılar. Bu konuda olumlu sonuçlar alındığı ve bazı Türk filmlerinin Balkan ülkelerine satışı için ilişkiler kurulduğu öğrenildi. 


Yine şenlik sırasında Türkiye ve Romanya delegasyonlarının , iki ülkede karşılıklı olarak 7'şer gün sürecek birer Türk ve Romen Filmleri Haftası düzenlemesi için anlaşmaya vardıkları açıklandı. 

Şenlik programı içinde yer alan "Genç Kuşakların Sinemacı ve Sinema Seyircisi Olarak Eğitimi" konu: lu sempozyumda da her Balkan ülkesindeki sinema eğitiminin durumu, sinema okullarının, sinema kulüplerinin çalışmaları, yeni yönetmenlerin ürünleri izleyicilerin de katılmasıyla tartışıldı. Bu sempozyum da Balkan ülkeleri sinema adamlarının sorunlarını karşılıklı olarak tanımalarına, anlamalarına, fikir alış-verişin- de bulunmalarına yol açtı. Örneğin bu sempozyumda konuşan bir ya- 


ACILIŞ KONUŞMALARINDAN NOTLAR... 


3. Balkan Film Şenliği'nin açılış töreninde yabancı delegasyon başkanları Balkan Şenliği'nin yeniden düzenlenmesi karşısındaki duygularını dile getiren konuşmalar yapmışlardı. Bunlardan Romen ve Yunan delegasyonları adına yapılan konuşmalar gerçekten ilginçti: 


Romen Mandric: 
“TÜM BALXAN ÜLKELERİ SİNEMACILARI BİRLEŞİN!” 


Romen delegasyonu Başkanı Yönetmen Eugen Mandric, Şenliğin Balkan ülkelerinin birliği ve dayanışmasına sanat yoluyla önemli bir katkı getireceğine olan inancını belirttikten sonra, bu film şenliği için şu sloganı benimsemek gerektiğini söylüyordu: ''Tüm Balkan Ülkeleri 


Sinemacıları, Birleşin!" 


Yunan Mitropulos: “ÖZGÜRLÜK BİRLEŞME YOLUNDA BİR ÇABADIR” 


Yunanistan Delegasyonu Başkanı, Atina Sinematek'i Yönetmeni Bayan Aglae Mitropulos ise açılışta ülkesi adına şu önemli konuşmayı yap- 


tı, 
"Sayın meslekdaşlarım, 


İlkin bu şenlik nedeniyle bütün Balkan ülkelerinin temsilcilerinin bir araya gelmesinden duyduğum sevinci belirtmek istiyorum. Özgür bir seçimi öngören, az rastlanır bir sevinç, yani bir özgürlük sevinci. 
Şenliğimizin de bu özgür seçim doğrultusunda çalışması gerektiğine 


inanıyorum. 


"Her ülke kendi özgürlüğü adına, kimi kez bir başka ülkenin özgürlüğünü ortadan kaldırmaya kalkar, ya da bir başka ülkenin özgürlüğü tehdit edildiğinde, ortadan kaldırıldığında tepki göstermez. ` 

"Oysa özgürlük bölücü bir kavram değildir.Özgürlük birleşme yo- 


lunda bir çabadır. 


“İlkin yanındakilerle, sonra daha uzaktakilerle birleşmek, son çözümlemede evrenin törel ilkesiyle birleşmek... 

"Dar görüşlü, gönül yüceliğinden yoksun dinsel ve siyasal sistemler, özgürlük kavramını sadece kendi ülkelerine ya da yandaşlarına 


tanırlar, 


"Entrikalar, tutkular, kinler, haksız kazançlar çoğu kez, yine özgürlük adına, bir halkı komşularından ayırıriar. Ancak sporcuların ve sanatçıların olimpiyat oyunlarında ya da sanat şenliklerinde yanyana gelmeleri gibi oldukça az rastlanır durumlarda, insanlar yukardaki etkilerden sıyrılırlar. Balkan ülkelerini birkaç gün süre ile sanat aracılığı ile biraraya getiren şenliğimizin, daha büyük ve daha sürekli bir birliğin başlangıcı olmasını ve özellikle, gelecekte Balkanlara yabancı halkların etkisi ile, biz Balkanlıların, tehlikeli, acılı ve kanlı girişimlerde bulun- 


masının karşısına çıkmasını dilerim." 


Mitropulos'un konuşması Şenlik süresince çeşitli yorumlara ve tar- 


tısmalara yol açtı. 


bancı yönetmenin 4. Balkan Film Senliği için Balkan ülkelerinin sinema okullarında okuyan öğrencilerin filmleri arasında da bir yarışma düzenleme önerisini ortaya atması ilgi çekti. 

Şenlik çerçevesinde her ülke delegasyonu tarafından düzenlenen basın toplantıları da canlı ve tartışmalı geçti. Bu o toplantılarda basın mensupları, konuk sinema adamlarına ülkelerinin sineması ve izledikleri filmler hakkında zaman zaman eleştiri anlamı da taşıyan sorular sordular, tartışmalar yaptılar. 


ORGANIZASYON 
ÜZERİNE 


3. Balkan Film Şenliği'nin ülkemizde bu çapta düzenlenen ilk büyük uluslararası şenlik olduğu düşünülürse, ufak tefek aksamalarma karşın organizasyonun esas Olarak başarılı olduğunu kabul etmemiz gerekir. 
Şenlik üzerine tartışmalar sırasında söz alan İngiliz gazetecisi ve BBC temsilcisi John Warrington'ın izlediği birçok uluslararası şenliğe göre İstanbul'daki bu organizasyonu çok başanlı bulması da bunu kanıtlıyordu. 

Tali nitelikte de kalsa bizim görebildiğimiz eksiklik ya da aksamalar ise şunlar oldu: Sinemaseverlerin /Tür- kiye'de nadiren o gerçekleşebilen böyle bir şenlikte tüm uzun ve kısa filmleri izlemek isteyeceğinin yeterince önemsenmemesi, uzun ve kısa filmlerin birbirleriyle çakışan seanslarda sunulması.. Gösteriler sırasında Türkçeye yapılan çevirilerin tatmin edici olmaması, bu işle görevli kişilerin canla başla çalışmalarına karşın, Türkçe yetersizliği ve çeviride ağır kalma gibi durumlar yüzünden 


m, 


Yunan delegasyonu başkanı Bayan Aglae Mitropulos 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Yönetmeliğe göre 


FİLM SENLİĞİNİN 
AMACLARI 
ŞUNLARDI: 


3. Balkan Film Şenliği, Balkan ülkeleri UNESCO Milli Komisyonlarının Bükreş'te 1964'te yaptıkları toplantıda saptanan amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Buna göre, Balkan Film Şenliğinin amaçları şunlardır: 

* Sinema sanatının yayılmasına aracı olan insancıl fikirlerden yararlanarak Balkan ülkeleri arasında yakınlaşmayı sağlamak; sinema yapıtlarının alış-verişi ve değişimi yoluyla, Balkan ülkeleri insanlarının birbirlerini daha yakından ve daha iyi tanımalarına yardımcı olmak; UNESCO" nun girişimleriyle uluslararası işbirliğinin ve karşılıklı anlayış ve yakınlaşmanın gerçekleşmesine olanak sağlamak. 

* Balkan ülkelerinin ulusal sinemalarının ve sinema sanatçıları arasındaki girişim ve denemelerin tanınmasını sağlamak; bu ülkelerin sanat ve kültür çevreleri arasındaki yakınlaşmayı perçinlemek ve bu ülkelerin her birinde sinema sanatının ulaştığı kalite düzeyini yükseltmek. 

* Balkan ülkelerinde üretilen filmlerin bu ülkelerin her birinin geniş halk yığınları tarafından daha iyi tanınmasına olanak sağlamak ve bu amaç gözetilirken Balkan ülkelerinin bundan karşılıklı olarak yararlanmasını 


(l gerçekleştirmek. j 


yeterli bir izleme rahatlığını sağlayamamaları.. Filmlerin tam saatlerinde başlamaması, bir filmin gösterisinde bobinlerin tamamen birbirine karışması, vb. 
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Organizasyon hatası sayılmamakla birlikte, Türkiye adına sinema eğitimi sempozyumuna sunulan bildirideki bir tutumun üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. Kültür Bakanlığı Sinema Dairesince hazırlanan bu bildiride, Türkiye'de sinema ve televizyon alanında eğitim yapan 4 okul sıralanmış, her okul genişçe ele alınmış ama bu konuda en yetkin eğitimin yapıldığı İstanbul Sinema-TV Enstitüsü bir cümleyle geçiştirilmişti. Gerek sempozyumda, gerekse daha sonraki şenlik tartışmasında bu okulun öğrencileri ve bir öğretim üyesi, bakanlığın bu tutumunu kınadılar ve bunun nedenlerini sordular. 
Türkiye'de sinema alanında zaman zaman çeşitli toplantı ve girişimlerde kendini gösteren grup çıkarları yönünde davranma eğilimleri ne yazık ki bu resmi bildiriye kadar yansımıştı. 


